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EDİTÖRDEN 


“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu 


(Muhammed'i) bir gece Mescid-i 


Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa 'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz 


O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” 


Bir yılı daha geride bıraktık. Daha çok kitap ve sanat dedik. Bu dünyayı güzelleştirecek kitaplar ile hem içimizi hem dünyamızı değiştirelim diye, üretilenleri sizlere sunduk. Bu motivasyon ile bizim de dünyamız güzelleşti... Bununla birlikte yeryüzünde insanlar arası çatışmaların ar- 


tarak sürdüğü bir yıl tecrübe ettik... 


Kudüs Tartışması 

Dünya aslında insanoğlunun yaşaması için yeterli kaynaklara sahipken, insanın gözünün doymamasından kaynaklanan bir çatışma ve kaosun içerisinde... Dinler üzerinden tartışılan Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olmasına dair tartışma Aralık ayına damgasını vurdu. Ultra Ortodoks bazı Yahudiler dâhil dünyadaki barış aktivistleri, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadıklarını, Milano'dan Boston'a dünyanın farklı yerlerinde yapılan gösterilerde dile getirdiler. Peki neden? 
Bu paylaşım kavgasının, bölgede mevcut gerilimi daha da tırmandıracağı açık ve net olduğu için... 

Ocak sayımızda Kudüs'ün neden paylaşılamadığını hem dini öğretiler üzerinden hem tarihi bilgiler ışığında değerlendirebileceğiniz eserleri derledik... Ayrıca İskender Pala ile son kitabı Abum Rabum üzerine sohbet ettik. Pala, yeni kitabında Kudüs kadar, İbrahim Peygamber'den bugüne yaşananları, bugün Kudüs ve İsrail ile il- 


gili istihbarat oyunlarını da aktarıyor. 


Mekke'nin Fethi 

Ocak, Mekke'nin fethinin de içinde yer aldığı bir ay. Hz. Muhammed'in Mekke'nin fethi öncesi yaptığı Hudeybiye Anlaşması'nın bozulması ile gelişen olayları aktaran Abdülhamid Cüde es-Sahhar tarafından kaleme alınan Mekke'nin Fethi” adlı romanı sizler için ele aldık. Dönemin şartlarında kabileler arası çatışmaları ve kan davalarını anlamak için eser önemli bir kaynak teş- 


kil ediyor. 


15 Temmuz Davaları 

2017 boyunca Türkiye siyasal tarihini, aylar 
içerisinde yer alan önemli günlere göre hatırlatacak çalışmalar yer aldı Kitabın Ortası'nda. Yakın dönem olaylar içerisinde 15 Temmuz darbe girişiminin iç yüzünü anlatacak pek çok kitabı da sayfalarımızda aktardık. Ocak sayımızda dikkat çeken bir diğer kaynak ise 15 Temmuz davalarını derli toplu sunan (15 Temmuz Davaları" kita- bi oldu. Hukukçuların derlediği eser, o gece kalkışılan girişimlere dair hangi delillerin sunulduğunu ve hangi olayın davasının hangi mahkemede görüldüğünü, tanıklar ve ifadeler ışığında paylaşıyor. 

15 Temmuz mağdurlarının, davalara ilgisizlikten yakındığı bilinmekte. Bu nedenle davaların hem gazeteciler hem de vatandaşlar tarafından takibi oldukça önemli. Sanıkların küstah olarak nitelendirilen tavırları ise mağdurlar için bir başka negatif durum. Aralık ayı içerisinde, sanıklara tek tip kıyafetin gündeme gelmesinin arka planında da mağdurların maruz kaldıklarını belirttikleri bu gibi tavırlar olduğu gözleniyor. 15 
Temmuz'da ne olduğunu anlamak için ifadelere ve delillere vakıf olmak gerekmektedir. Eseri bu 


açıdan önemli bulduk. 


DP'nin Kuruluşu ve Çok Partili Sistem 

Türk siyasal yaşamında çok partili yaşama geçişte, Demokrat Parti'nin kuruluşu önemli bir dönüm noktası teşkil etmekte. Bu konuda İsmet İnönü'nün çok partili döneme geçişteki rolü, DP öncesi siyasi atmosfer ve sosyal ortamın getirdiği ihtiyaçlar, değişik kaynaklarda izah edilmektedir. Demokrat Parti'nin kuruluşu, iktidarları ve zamanla değişerek yerleşen uygulamaları da farklı kaynaklarda değişik bakış açıları ile ele alınmıştır. Demokrat Parti'nin kuruluş yıldönü- 


mü nedeni ile sizlere ilgili kitapları derledik. 


(İsra, 1) 


Fadime Özkan ile 

Yeni Kitabını Konuştuk 

Bugün 2017'de ise sistem değişikliğini konuşuyoruz. Siyasi gündem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından ilk seçime odaklanmış durumda. Anketler bir tarafta oy kullanmayacakların arttığını göstermekte. Bu sonuç, ilk tura dair öngörüleri belirsizleştirse de ikinci tura dair göstergeler, Türkiye'de durumun siyasi istikrar yönünde olacağına işaret etmekte. Gazeteci yazar Fadime Özkan ile 22007'den 2017'ye Hükümet Sistemi Tartışmaları' adlı kita- 


bını ve gündemi konuştuk. 


Ressam Hülya Yazıcı: 

İğne ile Kuyu Kazıyorum 

Geleneksel sanatlar ve çağdaş sanat kavramları arasında İslâm ve Sanat başlığını ressam Hülya Yazıcı ile konuştuk. Bağımsız Sanat Vakfı'nın yürüttüğü ve 2016'da 3.sü gerçekleşen Uluslararası İstanbul Trienal'ini, İslâm'da görsel sanat ve resim yasağını konuştuk. Sanat camiasında her yönde hâkim muhafazakârlık ile Müslüman bir ressamın algılanış biçimine dair dertleştik. Yazıcı, sanatın içindeki dinamiğin kavranması adına, devletin; geleneksel sanatlara verdiği desteği, çağdaş sanat alanında da vermesi ge- 


rektiğinin altını çiziyor. 


Sinemada Fatih Akın Rüzgârı 

Sanat dünyasına baktığımızda sinema alanından sevindiğimiz bir haber Fatih Akın'dan geldi. Türk asıllı yönetmen her ne kadar Almanya'yı temsil edecek olsa da Paramparça' isimli filmi ile Altın Küre'de yabancı dilde en iyi film kategorisinde yarışacak olmasına sevindik. Film Cannes'da ise en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. 

2018'in herkese bereketli ve huzurlu gün- 


lerle birlikte umduklarını getirmesi dileklerimle. 


Serka KARAÇAM 


KİTAP/Roman 


Mekke'nin Fethi 


Abdülhamid Cüde es-Sahhar 


Mısırlı yazar Sahhar'ın eseri İslâm öncesi 
Arap toplumunda kabileler arasında süren kan davaları 

gibi dinamiklerden başlayarak Mekke'nin fethini roman kurgusuyla anlatıyor. 
Kureyşliler ile Huzaalar arasındaki çatışma, imzalanan antlaşmalar gibi tarihi bilgiler 

akıcı diyaloglar ile aktarılmakta. Eser sadece fetih romanı değil aynı zamanda bir hadis ve siyer bilgileri açısından da kaynak olarak görülebilir. 
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İslâm öncesi dönemde Mekke ve 


Medine'de Hristiyanlar ve Yahudiler arasında farklılıklar mevcuttu. Ayrıca inanç temelinde öldükten sonra dirilme ve hesap günü açılarından farklı düşünenler vardı. Allah'ın Elçisi geldiğinde önde gelen Hristiyanlar ve Yahudilerden çoğu, O'nun kadim doğruları söylediğini biliyordu. 


Hudeybiye Antlaşması, Hudeybiye Barışı olarak da bilinen 628 Mart'ında Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Müslümanlar Mekke'den ayrılalı tam altı yıl geçmişti. İslâm hızla yayılırken Mekkeliler Hendek savaşındaki başarısızlıkları ardından tedirgindi. Tam da bu sırada Hz. Muhammed ve 


“De ki: Hak geldi, bâtıl yok oldu. 
Elbette bâtıl yok olmaya mahkümdur.” 


, 


arkadaşları umre için Mekke'ye doğru yola çıktılar. Mekkeliler Müslümanların savaş için geldiklerini zannedip korkuya kapıldılar, anlaşma teklif ettiler. Ve böylece 628 yılında Hudeybiye Barış Antlaşması imzalanmıştır. 
Hudeybiye anlaşması ismini, imzayı attıkları yakın köyün isminden almıştır. Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımışlardır. 

Hz. Muhammed (s.a.), Allah'ın Elçisi olduğunu deklare ettikten sonra gerçekleşen mucizelerinden biri de Kureyşliler ile yapılan Hudeybiye Barış Antlaşmasının onlar tarafından bozulacağını haber vermesidir. Bu eserde kendisine inanların, onun Elçiliğini doğrulayan her gelişmede bir kez daha doğru söylediğinin ortaya çıkmasında duydukları sevinç net bir dille anlatılmaktadır. 


Kendisinden himaye isteyen kabilelere destek olma kararı veren ve Mekke'yi alan Peygamber'in Mekke'nin fethi ardından Kâbe'de yaptığı yeni düzenlemenin detayları da romanda yer almaktadır. 

Eserde Hz. Peygamber'in hadislerinin diyaloglar içerisinde yer alması da romanın bir bilgi kaynağı olmasını sağlamakta. Hz. 
Muhammed'in (s.a.) stratejisini de diyaloglar ile aktaran kitap, dönemin önemli isimlerinin kişilik analizlerine, duygu ve düşüncelerine yer vererek ilerlemiştir. 


Kureyşliler Anlaşmayı 

Bozuyor 

Allah Resulü /s.a.), Huzaalı heyet gelmeden önce Kureyşlilerin anlaşmalarını bozduklarını Aişe'ye (r.a.) haber vermişti. Şimdi de şairleri gelmişti. Allah Resulün- den yardım istiyordu... 


Aişe (ra.), sessizce şiiri dinleme- ye devam etti. İçine doğan her duygu Muhammed'in (s.a.) gerçekten Allah'ın elçisi olduğu inancını pekiştiriyordu. 


Şair, Kureyşlilerin üzerlerine saldırdığını söylüyordu. Şiiriyle Allah Elçisi'ne aralarındaki anlaşmayı hatırlatıp kendisinden yardım istiyordu. Amr b. Salim şiirini bitirdiğinde Mescid'i Nebevi'de sessizlik hâkim oldu. Herkes Allah'ın Elçisi'ne kulak kesilmiş, bütün gözler onun iki dudağı arasın- dan çıkacak sözlere odaklanmıştı. Derken Allah'ın Elçisi (s.a.) verdiği kararı yüksek sesleilan etti: 

- Amr b. Salim! Sana yardım edeceğiz. 

Gözleri yaşaran Resul yerinden kalktı, 

- Ka'boğullarına yardım etmezsem Allah da bana yardım etmez diyordu. Kendime ve yakınlarıma yardım eder gibi hem de... 
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Sevinçten yüzleri gülen Huzaaların, Allah Elçisi'nden “Huzaa benden ben de Huzaadanım” sözünü de duymalarıyla sevinçleri artmıştı. 

Derken bir bulut çıkıverdi: 

- Bu bulut zaferin Ka'boğullarından yana olduğunu müjdeliyor, buyurdu Allah Elçisi. 

Medine'de çok kalmayan heyet dönüş için hazırlanırken Allah Elçisi şöyle tembihledi: 

- Yurdunuza dönün ve dönerken vadilere dağılın. 

Allah Elçisi heyetin Medine'ye geldiğini saklı tutmak istiyordu. 


Ebu Süfyan Anlaşmayı 

Uzatma Talebiyle Yolda 

Ebu Süfyan ve hizmetkârı Mekke'yi Medine'den ayıran topraklarda dere tepe dümdüz ilerliyorlardı. Kah tacir kah mu- 


harip olarak bu yolları çok kat etmişti. Her defasında da kârlı bir ticaretle veya Müslümanlar karşı yürütülen savaşlardan elde edilecek bol ganimetle dönmeyi düşünürdü. 
Endişe duymazdı. Ancak bu sefer içinde bir sıkıntı vardı. Başarılı olur ya da olmaz ama onur kırıcı bir elçilik görevindeydi. Anlaşmayı yenileyip süreyi uzatmak üzere en azı-U düşmanının ayağına gidiyordu. Oysa onun en büyük temennisi, bir gün Muhammed ve ashabını esir alıp Mekke'ye getirmekti... 


Çok cimri biri olmasına rağmen Kureyş liderliğinde kendisine meydan okuyan rakibini yok etmek için servetler harcamıştı. Şam ticaret yolu üzerindeki tehdidi her geçen gün artan bu oluşumu ortadan kaldırmak için Yahudiler ile ittifak kurmuştu. 
Kureyş, Evs ve Hazreç kabilelerini kendine bağlamakla yetinmeyen Hz. Muhammed'in 


(s.a.) İslâm'ın egemenliğinde bir dünya devleti kurma amacı gütmesi, ona olan kin ve nefretini daha da arttırıyordu. Ashabın, Fars ve Rum imparatorlukları üzerinde hâkimiyet kuracağını müjdelemişti. Bununla da kalmayıp ordularını Şam sınırlarında Heraklius'la savaşmaya göndermişti... 


Ve Mekke... 

Ebu Süfyan devesine atlayıp hızla yola koyuldu ve Mekke'ye girdi. Avazı çıktığınca şu duyuruyu yaptı: 

—- Ey Kureyş topluluğu! Muhammed, karşı konulmaz bir orduyla geldi. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyettedir! 


Korku ve endişeyle atan yürekler, göğüs kafeslerine sığmaz oldu. Bütün gözler koşarak gelip kavmini uyaran, onları canlarını kurtarmaya davet eden Kureyş liderindeydi. Ebu Süfyan'ın sesi Mekke evlerin- 


de yankılandı. Eşi Hind binti Utbe'nin kulağına kadar vardı. Sinirlenen Hind, yerinden fırlayarak hızla dışarı çıktı ve kocasının yanına gitti. Kin ve nefretinden patlayacak gibiydi. Çünkü Hind babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velid'i öldüren Muhammed ve ashabından intikam alma umuduyla yaşıyordu. Kocasının içindeki nefret ateşini, küllendikçe yeniden körüklüyordu. Yılların mücadelesinin teslimiyetle sonuçlanmasını kabul edebilecek miydi? Bu zilleti asla kabul edemezdi. 


Ebu Süfyan'ın yanına vardı. Öfkeyle körelen yüreği kinle dolmuştu. Kocasının sakalından tutarak bağırdı: 

- Ey Galiboğulları, bu ne dediğini bilmez ihtiyarı öldürün. 

Sonra kocasına döndü: 

- Halkın gününü berbat ettin! 
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Koşup sesine gelen halka Hind: 

— Savaşıp kendinizi ve yurdunuzu savunsanıza, diye çıkıştı. 

Ama Ebu Süfyan kendisini hiddetle uyardı: 

- Sus ve evine gir! 

Sonra Mekkelilere dönerek durumun ciddiyetini bildirdi: 

- Yazık olacak size! Bu kadına aldanıp canınızdan olmayın! Muhammed, karşı koyamayacağınız bir orduyla geldi. Kim Ebu Süfyan'ın evine girer ve sığınırsa emniyettedir. 


Ebu Süfyan'ı dinleyenlerin bir kısmı evlerine koşarken, bir kısmı da sığınmak için Kâbe'ye yöneldi. Ancak bazıları korkuya kapıldı. Hz. Peygamber'in, “İsterse Kâbe'nin örtüsüne sarılmış bir hâlde bulunsunlar, bazılarının o öldürülmelerini” emrettiğini duymuşlardı. 


DOS YA kunüs 


Kudüs... İslâm'ın kalbinin attığı yer... Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğuna çıktığı yer... Bu kutsal yer Mescid-i Aksa ile birlikte sadece İslâm dini için önem arz etmiyor, üç semavi din için de kutsal bir şehir. 


Ne yazık ki bu kutsal yerin yüzü gülmedi hiçbir zaman... 1917'de Osmanlı egemenliğinden çıktığından beri sıkıntılı günler yaşıyor. Tarih boyunca birçok devlet ve milletin ilgi odağı hâline gelen Kudüs; Filistin ve işgal devleti İsrail arasında başkent olarak paylaşılamıyor ve 


çekişmelere sahne olmaya devam ediyor. 
Bu bölgenin mübarek olarak kabul edilmesinin neden- 


lerinden biri, Cenab-ı Allah'ın hikmetiyle buradan pek çok peygamberin gelip geçmesi ve burada vefat edip defnedilmiş olmaları. Peygamber Efendimiz “Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke'deki Mescidu '1-Haram 'a, Medine'deki benim bu mescidime ve Kudüs 'teki Mescid-i Aksa'ya. ” buyurmuştur. Kudüs, Hz. Âdem'den bu yana 


gelen tevhidin temsilcisi peygamberlerin mirasıdır. 


Arzın Kapısı Kudüs 
TALHA UĞURLUEL 


Kitapları, televizyon programları ve gezileriyle binlerce insanı keyifli bir tarih yolculuğuna çıkaran Talha Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs kitabında ilk defa kullanılan fotoğraflar ve şehir haritasıyla Kudüs'te gezmenizi sağlıyor. 


ARZIN KAPISI 


—N 
(a 


TALHA ÜĞÜRLÜEL bi 


Kudüs... Dünyada hiçbir şehir dinler tarihi açısından Kudüs'le yarışamaz. Üç semavi dinin kutsal kabul ettiği ve uğruna mücadele ettiği bu beldeye dair bilgi sahibi olmak için burada yaşayan peygamberlerin tarihi de kitapta anlatılmakta. Hangi peygamberlerin kabirlerinin şehirde yer aldığı da aktarılıyor. 


Kudüs'ün Türk hâkimiyetinde geçirdiği dönem ve bu hâkimiyetin nasıl başarıldığına dair bilgilerin de yer aldığı eser, Osmanlı'yı arkadan vuran Şerif Hüseyin ve oğullarının akıbetine de yer vermektedir. 

İsrailoğulları'nın Kudüs'e hangi peygamber tarafından nasıl taşındığını, dönemin uygulamalarını ve düzenini de açıklıyor. 


Selahaddin Kadınlar 
Mescidi yaptığı yerin, geçmişte Tapınak 


Eyyubi'nin 


Şövalyeleri'nin yönetim merkezi olduğu iddiaları da kitapta cevap buluyor. Ayrıca Yahudi sürgünü fikrine dair tezlere de atıflar yapan kitap, Hitler'in, Yahudi sürgünü fikrini Roma İmparatoru Hadrian'dan almış 


olabileceği tezine de değinmekte. 

Filistin devletinin temelleri de kitapta yer verilen başlıklar arasında. Bu kitabı okuduğunuzda Taht-ı Süleyman'dan Antonia Kulesi'ne, Mescid-i Aksa'dan Kubbetü's-Sahra'ya birçok mekânı görmüş gibi olacaksınız. 


Hilalin Gölgesinde 
Bir Ömür 
Selahaddin Eyyübi 
OKAY TİRYAKİOĞLU 


“Ben kral değilim! Ben Müslümanların hizmetkârı, onların en altındaki ferdim!” 
“Kudüs'ü fethedinceye kadar bir daha üzerimdeki kara giyseler çıkarmayacak ve hiç gülmeyeceğim. “ 
Selahaddin Eyyubi 


“Günahkârım fakat ben 

Afisterim Rabbimden 

Ya da kanıma dökecek bir vuruş mu isterim. 
Kılıç ya da mızrakla deşilip çıkmış ciğerim Ta ki beni gören samimice desin, 


Şu savaşçıya Allah rahmet eylesin.” 


SELAHADIDİNN 


Selahaddin Eyyubi, Mısır ve Suriye sultanı, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdardır. Onun Müslümanlık tarihinde büyük önemi vardır. Yaşadığı dönemde Selahaddin Eyyubi eşsiz bir kumandan ve devlet adamıydı. Bölgede yaşanan katllamları durdurdu. Hristiyanların düzenledikleri Il. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi. Onu beceriksiz ve kof bir ilim talebesi zannedenler yanıldılar. 


Nitekim en önemli zaferiydi, Kudüs. 
Orada hüküm süren Hristiyan egemenliğine son vermekle birlikte en güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen'i etkisi altına aldı. Ama buna rağmen Ben kral değilim, ben Müslümanların hizmetkârı, onların en altındaki ferdim!” diyecek kadar mütevazıydı. 

Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu Emiri İmadeddin Zengi'nin hizmetinde görevliydi. Baalbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin iyi bir dini ve askeri eğitimi aldı. 
Bu kahraman henüz 31 yaşındayken hem Suriye birliklerinin komutanlığına, hem de melik unvanıyla Mısır vezirliğine atandı. 

Sahtekârlık, ahlaksızlık ve gaddarıktan uzak, cömert, erdemli, ama karar- bir hükümdar olarak ünlendi. Zorluk çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerini sağladı. 


Selahaddin, yeni ya da gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine, çok sayıdaki düzensiz kuwvetleri birleştirip disiplin altına alarak askeri güç dengesini de kendi lehine çevirmeyi başardı ve pek çok zaferler kazandı. Selahaddin'in başarısına düşen tek gölge Sur'un ele geçirilememesiydi. 

Hemen hemen bütün günleri harp meydanlarında geçen, Ortadoğu'daki Haçvarlığının belini kıran ve onu asla eski gücüne kavuşamayacağı bir hâle getiren, böylece Ortadoğu-İslâm dünyasının kudretini bütün Avrupa'ya gösteren Mücahid Sultan, 4 Mart 1193 Çarşamba günü Dimeşk'te (Şam) vefat etti. Kabri aynı şehirde bulunmaktadır. 

Akrabaları imparatorluğu paylaşırken, arkadaşları Müslüman dünyasının en güçlü ve en eli açık hükümdarının, mezarını yaptırmaya yetecek para bırakmadığını gördüler. 


Kalbim Kudüs'te Kaldı 
AHMET TURGUT 


“Devlet, babadır. Amenna! 


Vatan da evlat sayılır.” 


Yüz yıl önce bugün... Kudüs, Gazze ve Filistin; Miracın beldesi, ilk kıble... Birinci Dünya Savaşı'nın, hakkında en az bilgi paylaşılan cephesinin ve Kudüs'ün düşüşünün hazin öyküsü... 

Farkında 
Âşıklarımızı anarken “Tahir ile Zühre”, 


oluruz yahut olmayız. 
“Ferhat ile Şirin” deriz. Oysa Avrupalılar âşıkları yâd ederken “Romeo ve Juliet”, “Antonius ve Kleopatra” derler. Âşıkların 


YÜZ YILLIK AYRILIĞIN ROMANI 


“ile” sayesinde birbirlerine bağlanması biri 


olmadan diğerinin yarım kaldığına alamettir. Hâlbuki “ve” benzer ama ayrı olanları sıralamaya yarar. Keza bu topraklarda birbirlerini sevenler, mıknatısın iki ucu olurlar. Nikâh ile birbirlerine bağlanan sevgiileri “zevc” ile “zevce” olarak anlattığımız gibi mıknatısın iki ucu arasındaki cazibeye de “Zevciyat” deriz biz. 


Kitapta 1. Dünya Savaşı'nın görünmez cephesi olan Kudüs'te savaşın insanlık üzerindeki etkisi, kadim şehrin düşüşünün hazin öyküsü anlatılıyor. İngiliz, Fransız ve Rus kıskacındaki Osmanlı'nın durumu, Almanya ve Avusturya'nın sinsi emelleri, Kudüs aşiretlerinin beyhude çabaları gözler önüne seriliyor. Ayrıca romanda aşk ve savaş yer alıyor. Eserde tarihin yanı sıra tasavvuf da var. Romanda tüm karakterlerin ortak noktası hem iç dünyalarında çatışma olması hem de dış çatışmanın içinde olmaları. Bu çatışmalardan çıkmak için bir arayışların içindeler. 


Devlet Baba'nın son çırpınışlarına şahit olmanın ıstırabıyla kurtuluşu şehadette arayan Tabip Subay Faruk Hikmet... 


Kendi gerçeğini Meryem Anne'de bulmak ve kalbinde İsa'yı doğrulayabilmek uğruna ülkesini terk edip Kudüs'e gelen Rachel Weizmann... 


Askın ve hikmetin vârisi esrarengiz bir Sahaf ve aynı zamanda dönemin Mevlevi postnişinin subay olan oğlu, manevi önderleri Kuşcu Baba... Weizmann ve Faruk Hikmet, onda kendilerini arayan iki hakikat talibidir. Tüm karakterler farklı amaçlarla adım atarken, kitabın sonunda ortak bir yola giriyorlar. 


Kudüs cephesine giden Tabip Subay Faruk Hikmet, ülkesinde yaşadığı hayal kırıklıklarıyla doludur. Sorguladığı şan şöhret ve materyalist bakışın sonunun ne olabileceğidir. Kendi gerçeğini içinde sorgulayan Rachel Weizmann'ın Kudüs'e gelmesi ise bir maneviyat arayışı. 


Askın ve hikmetin sualleri arasında gizemleri çözmeye çalışan bir sahafın hikâyesi de en çarpıcı kesit. 

“Her kuyuya düşen Yusuf olmaz. 

Her odun çekenden Yunus çıkmaz. 

Dert sahibi olmak güzeldir amma 


Dost sözü anlamayan iflah olmaz” 


Bir Şehrin Biyografisi 
SIMON SEBAG 


MONTEFIORE 


Kubbetüs Sahra'yı, Zeytin Dağı'nı barındıran, Akdeniz ile Ölü Deniz arasındaki dağların bulunduğu platoda yer alan paylaşılamayan şehir Kudüs... Ailesi seferad Yahudisi olan İngiliz tarihçi Montefiore'nin Kudüs kitabı Türkçeye çevrildiği günden beri tartışılsa da özel bir kaynak olmayı da sürdürüyor. 


KUDÜS 


BİR ŞEHRİN BİYOGRAFİSİ 
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SIMON SEBAG 
MONTEFIORE 


PEGASUS 


Amacım Kudüs tarihini günümüz karışık ortamında bile hiçbir siyasi hesap gözetmeden, ister ateist ister inançlı, Hristi- 


yan, Müslüman ya da Yahudi olsun herkese hitap edecek şekilde yazmaktır” diyen yazarın kitaba Hz. Davud dönemi ve Yahudilik bölümüile başlaması tartışmaların ana eksenini oluşturmakta. 


Kudüs... Evrensel bir şehir, iki halkın başkenti ve semavi dinlerin mabedi; imparatorlukların ganimeti, Kıyamet Günü'nün sahnesi ve bugünkü medeniyetler çatışmasının savaş alanı. İnanç, katliam, fanatizm ve bir arada var olma fikrinin iç içe geçtiği, bugün ayrılmış durumda olan üç büyük dinin doğuşundan İsrail-Filistin çatışmasına uzanan 3000 yıllık bir öykü. 


Kudüs'ün tarihi aktörleri arasında kimler yoktur ki? Hz. İsmail'den Hz. 
Davud'a, Hz. Süleyman'dan Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed'e (s.a) kadar pek çok peygamber bu şehre muhakkak ya uğramış veya buraya hicret ederek dinini yaymak için çalışmıştır. Selahaddin ve Kanuni Sultan Süleyman'dan Kleopatra, Caligula ve Churchill'e, antik zamanların İzabel, Nebukadnezar, Hirodes ve Nero'sundan modern zamanların Disrael, Mark Twain, Rasputin ve Arabistanlı Lawrence'ına kadar birçok tarihsel figür şehrin tarihinde önemli izler bırakmıştır. 


Bu eser, eski ve modern birinci kaynakların, uzmanların, profesörlerin, arkeologların, ailelerin, devlet adamlarının ifadelerini, Kudüs'e, mabetlere ve arkeolojik kazı alanlarına yapılan sayısız ziyareti esas alan bir sentezdir. “Tarih herkesin peşinde olduğu bir şeydir. Sokaktaki insanlar onu bilmek ister. Krallar ve liderler ise onunla rekabet ederler.” diyen İbn'i Haldun'dan yola çıkarak “Bu bilhassa Kudüs için geçerlidir. Kudüs'ün dünya tarihinin omurgası ve hatta dayanak noktası olduğunu bilmeden tarih yazmak mümkün değildir.” diyen Montefiore, yeni arşivler, güncel akademik çalışmalar, kendi ailesine ait belgeler ve tüm yaşamı boyunca süren araştırmasından hareket etti 


İslâm Toplumunda 
Yahudiler 


NUH ARSLANTAŞ 


Milattan önce ve sonra çeşitli sürgünlerle dünyanın değişik yerlerine dağılan ve her zaman da azınlıkta olan Yahudiler, yaşadıkları yerlerdeki idare değişimlerinde efendilerini değiştirmek zaruretiyle karşı karşıya kalmışlardır. 


islöm Toplumunda 


YAHUDİLER. 


Milattan önce ve sonra çeşitli sürgünlerle dünyanın değişik yerlerine dağılan ve her zaman da azınlıkta olan Yahudiler, yaşadıkları yerlerdeki idare değişimlerinde efendilerini değiştirmek zaruretiyle karşı karşıya kalmışlardır. İslâm'ın hâkim olduğu coğrafyada daha önce Pers Sasani ve Roma - Bizans hâkimiyetinde yaşa- 


yan Yahudiler için bu durum, istisnadan ziyade kural gibiydi. İslâm fetihleriyle beraber değişik din ve milletler Müslümanların hâkimiyetine girdi. Müslümanların bu fetihlerdeki en önemli gayesi, insanları İslâm'la buluşturmak ve bu buluşmanın önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu buluşmanın sağlanabilmesi içinde aynı toplumda beraberce yaşanması, güzelliklerin gönüllerde yer etmesi gerekirdi. Bu sebeple dini ve ırkı farklı olsa da hâkimiyeti altına aldığı insanlara yeni bir statü kazandırdı ve bunu belli prensiplere bağladı. İşte Yahudiler yeni dinin hâkimiyetine bu statü ile girmişlerdir. Fethilerden sonra asırların getirdiği “diğeri”ne karşı temkini elden bırakmayan Yahudiler, yeni dinin ve müntesiplerinin, alışageldikleri idarelerden çok farklı olduğunu anlamaktan gecikmediler. 


Okuyucu Abbasi ve Fatımi egemenliğindeki Yahudilerin yaşam biçimiyle, tarihin daha sonraki dönemlerinde Osman-U/Türk egemenliği altına girdiğinden beri Türk/İslâm coğrafyalarında yaşayan Yahudilerin ardılları olarak günümüz Türk Musevilerinin, hâlâ kimi ortak toplumsal ve dinsel gelenekleri paylaştığını saptama olanağını bulacaktır. 

Araştırmalara yer verilen kitap, giriş 


ve üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Girişte, başvurulan kaynaklar ve araştırmalar tanıtılmıştır. 1. Bölümde Yahudilerin araştırılan dönemlerdeki hukuki statüleri ele alınmıştır. Kaynaklardan hareketle bunların Müslüman idarecilerle ilişkileri ile ilgili örnekler tespit edilerek hak ve yükümlülükleri incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca cemaatin merkezi ve idaresi de detaylıca anlatılmıştır. 


Yahudilerin sosyal hayatının ele alındığı 2. Bölüme Yahudilerin İslâm şehirlerindeki yeri ile başlanmış, daha sonra kurum ve mensuplarıyla bir Yahudi mahallesinin profili çıkarılmaya çalışılmıştır. 


3. Bölümde ise Yahudilerin dini hayatı incelenmiştir. Günlük ve haftalık ibadetler, oruç, hac ve zekât gibi değişik dini vecibeler, özellikle kendi kaynaklarından hareketle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca mabetler, mezarlıklar, türbe ve ziyaretgâhlar ile bunların bakım, onarım, gelir ve görevlileri gibi konular ele alınmıştır. 

Dr. Nuh Arslantaş kitabının sonuna Yahudiliğe ilişkin İbranice terimlerin açıklamalarını içeren bir lügatçe de eklemiş bulunuyor. 


ZAMANIN KUDÜS'Ü, KUDÜS'ÜN ZAMANI KUDÜS'ÜN RUHU SAHNEDE 


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kudüs Platformu tarafından hazırlanan sahne gösterisi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 


Üç semavi dinin ortak şehri Kudüs'ün, geçmişten günümüze uza- 


nan ruhani varlığı, Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı” adlı teatral 


gösteri ile 26 Aralık akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde izleyici karşısına çıktı. Kültür ve sanat dili kullanılarak evrensel mesajların verildiği gösteride Devlet Tiyatrosu sanatçıları geniş bir kadro ile yer aldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kudüs Platformu tarafından hazırlanan “Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı” adlı gösteride Hz. 
Ömer'den Selahaddin Eyyubi'ye, Yavuz Sultan Selim'den Abdülhamit'e Kudüs'ün manevi kimliğini yaşatmış liderlerin hayatlarından kesitler sunuldu. Gösteri, “Sadece Ağlayanlara Yar Olmaz Kudüs; Uğruna Öl- 


mek de Gerek”, “O'na Sahip Olmak İçin Kudüs'e Ait Olmak Gerek”, 


“Bıraktığı Ayak İzinin Emanetçisi” adlı farklı bölümlerden oluştu. 


Gösteriye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile birlikte çok sayıda özel davetli katıldı. 


TA Pis Dünyası 


ennet, Cehennem & Araf 


Laurent Ouintreau 


Bu Dünyada Mutlu Değiliz 


Kendini işleyişin bir parçası saymaları için sağlanan imkân ile hayatlarını ofiste geçiren yöneticilerin, operasyon kârını arttırarak her yıl biraz daha mükemmel bir işleyiş tesis ettiği 

bir ticari düzen. 
Cennet, Cehennem & 
Araf kitabı, cehennemin; 
aslında yaşadığımız dünyada, çok uluslu bir şirketin yönetim kurulundaki kafaların içinde olabileceğini anlatıyor. 


Bu, yaşam yolunun yarısı idi; 


Işıksız bir ormanın derinliklerinde buldum kendimi 


> 


Pek kiymetli bir yönetim kurulu toplantısında, masanın etrafında 11 yönetici oturmaktadır. Gündemleri kar payı, yeniden yapılanma ve işten çıkarma olan bu bireylerin iç seslerine kulak verince Cenneti, Cehennemi ve Araf'ı görebilirsiniz. Her birinin ortak noktası ise kendi tatminsizliklerinin ardında diğerlerine karşı savaşıyor olmaları. Yönetim kurulu başkanı ise temiz görünümlü bir katil belki de... Dünyanın önde gelen reklam ajanslarından Pub- 


Doğru yolu yitirmiştim. 
DANTE, İlahi Komedya 


licis ajansın kurucusu Fransız yazar Laurent Guintreau'nun, iş dünyasında yaşadığı deneyimlerden esinlenerek yazdığı bu eseri Aslı Anar çevirdi. 

Portföylerin güncel ve hesapların tam olduğu hallerde dahi kaygı ile midelere krampların girdiği her bir toplantı aynı. 
“İlerleme” hep “her zamankinden daha fazla” sürdürülmek zorunda, zaman; hiçbir zaman “kendini bırakma” zamanı değil, hep daha fazlası yapılmalı... 


Herkesin “mükemmelliğe” mahküm olduğu bir hayat... Rekabetin, piyasa ve belirsizlik tehditlerinin, yeşil ve insanca bir yaşamı es geçerek başka bir mükemmelliğe mahküm ettiği, yeniden yapılandırmalar ile süren bir tür cehennem hayatı. 

Kitap, işin; araçken nasıl amaca dönüştüğünü, sonu gelmeyen koşturmada neredeyse yaşamınızın en güzel çağlarını; elde etmek için peşine düştüğünüz şeyler adına nasıl harcadığınızı aktarıyor. 


Nasıl bir yaşam istediğinizi sorgulamanıza ve kendinizle konuşmanıza yardımcı olacak kitap aynı zamanda iş dünyasının kodlarına dair de önemli deneyimlere yer vermekte. 

İşinizi, aslında yaşantınızı değiştirmeyi düşündüğünüzde, aklınıza gelen ilk şey, yaz tatilleri, çocuğun okul taksiti, nafaka, kira mı oluyor? Mutlu olmak için mükemmel diplomalar, çelik gibi sağlam bir vücut, 


saygın bir şirkette yüksek bir pozisyon, üst mevkide arkadaşlara sahipsiniz... Ancak sürekli kötülükleri mi çekiyorsunuz kendinize? Belki de bunları hak edecek adaletsizlikler yaptınız... 

Eser, elde ettiklerini koruma mücadelesi ile her şeyi bırakıp gitme planları arasında kalan profesyonellerin Cehennemini, Arafını ve Cennetini anlatırken, mükemmel olarak dayatılan standartlara da önemli sorgulamalar atfediyor. 


Cehennem 

Birinci bölüm bir toplantı masasın- da oturmakta olan 9 kişinin her birinin ağzından kaleme alınmış 9 alt bölümden oluşuyor. Bu bölüm, bu dünyada cehennemde yaşayanlara ve kafalarındaki içsese ayrılmış. Çoğu birbirinin gözünde yeri olan, özel ve aile hayatları tamamen bir görüntüden ibaret, üst düzey kurul üyeleri veya çalışmaktan aile kurmaya vakit bulamamış kadınlardan oluşan karma bir grup. Her biri 


H. BASRİ ÇANTAY 


Teisirli 


birbirine kendisini yok edebilecek potansiyel olarak bakmakta. 


Araf 

İkinci bölüm ise aynı toplantı masasın- da yer alanlardan, içlerinde cehennemi yaşayanlar kadar kaos olmayan, kaçıp kendini kurtarma safhasını mülahaza eden daha genç bir ismin iç sesini aktarmakta. Şirketlerin kurumsallaştırılmış av mekânı olduğu tespitini yapmakta hiçte zorlanmayan Roussel'in iç sesini okuyoruz burada. Bu kadar delinin içinde burada ne işim var' sorusu kafasında. Yazara göre bunu sorgulayabilmek, cehennemde olmak ile Araf'ta olmak arasındaki belirleyicilik. 

Günde 14 saat çalışan “genç kurtların” günde 8 saat çalışarak yaşama biraz daha vakit ayırmak isteyenlerin önüne geçtiği piyasada, insancıl yönetim tarzının şansı var mı yoksa maliyet her şey mi sorusuna da cevap aranıyor. Hayatı özgür yaşamak için biraz cesarete ihtiyaç duyanlar ise Araf'ta... 


DBALI 


Dünden Bugüne Yarın İçin... 


Cennet 

Eserin, Cennet isimli 3. bölümünde ise içinde bulunduğu ortamın kirliliğini bütünüyle idrak etmesine rağmen büyük bir aydınlanma ile büyük sermayenin emrindeki Rotry'ye bile merhamet nazarı ile baktığını gördüğümüz Alighieri'nin zihnine tanıklık ediyoruz. 

Cenneti deneyimleyen  Alighieri'nin ise bunu yaşayabilmesinin nedeni, ne yeni müşterileri aramaktan ne de onların başka bir ekibi tercih ettiğini duymaktan korkmadan yaşıyor olmasıydı. İçerisinde bulunduğu insanlar ile benzerliklerini kabul etmiş, dingin, kayıtsız ama sevgi dolu olabilmek... Dünyanın güzelliğinden habersizce ona üstten bakanlara acırken, hayatta olmanın güzelliğini ölümden son anda kurtularak fark eden Alighieri, gücünden emin olan kişilerin aslında bu güce sahip olmakla kendileri için oluşturdukları tehlikelerin farkında uyandığı hayatı sonuna kadar yaşamayı seçiyor bu deneyim ile. 


H. BASRİ ÇANTAY 
Teisirli 


Kuran Meâli 


KUR'ÂN-I HAKİM ve MEÂL-İ KERİM 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Kuran Meâli 


KUR'ÂN-I HAKİM ve MEÂL-İ KERİM 


Bu meâl birçok temel ve kaynak 


tefsirin açıklamalarını da içine alan, ayetlerin nüzul sebeblerini bildiren, ayrıca sahih hadislerle de ayetlere açıklık getiren bir eser olup dil, imlâ ve iç düzeni 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m” yenilenerek yayına hazırlanmıştır. 
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Abum Rabum ne demek? Neden kitabın ismi Abum Rabum? 

Kelime Sümerce “yüce baba” demek. 
Akat dilinde de kullanılıyor. Hz. İbrahim'in yaşadığı dönemlerde “Yüce Baba” diye ona hitap ediliyordu. Abum Rabum kelimesi, etimolojik olarak incelendiğinde “Abraham, Avram, İbrahim” olarak kelimelerin bütün dinlerdeki ismin çıkış noktası. Onun için Abum Rabum, Hz. İbrahim demek. O nedenle kitabın adı Hz. İbrahim ile doğrudan alakalı. 
Fakat kitabın içerisinde o bir şifre halinde. 
Okuyucu ilk 50 sayfada bu şifrenin ne olduğunu öğreniyor. Ancak ondan sonraki heyecan, ardı ardına sürükleyecek okuru. 


Romanlarınızda olay kurgusunun yanında bolca tarihi ve kültürel bilgi görüyoruz. Bir yanda konu serüveninin ardından koşarken, diğer yandan da çok değerli bilgiler ediniyoruz. Romanlarınızı nasıl yazıyorsunuz ve konuları, dönemleri, coğrafyaları hangi amaç ile belirliyorsunuz? 

Ben bir romanı yazarken yahut yazmaya başlamadan evvel, mekânları, coğrafyaları ve kişileri önceden belirliyorum. Belirleme sebeplerim de bugün dünyanın hangi sancısı var ve benim yazdığım roman hangi derde çare olacak? Biliyorsunuz insanoğlu artık eğlence çağını yaşıyor. Öğrenmek için para, zaman ve güç harcamıyoruz. 
Ama eğlenmek için para ve zaman harcıyoruz. Roman bu çağın bir eğlence aracı. Asil bir eğlence aracı. İnsanlar eğlenirken onlara bir şey öğretmenin çağını yaşıyoruz. Çünkü hiç kimse doğrudan öğrenmeyi istemiyor ama eğlenmeyi istiyor. O zaman eğlenirken 


ona bir şey öğretmek gerek. Ben romanımın 


geçtiği coğrafyaları, karakter olacak kişileri yahut orada anlatacak olduğum anı, olayları buna göre seçiyorum. Yani okuyucuma ne öğreteyim? Ben biraz sanat toplum içindir kaygısının peşinde olduğum için insanlar bir roman okusun, ama roman okurken de bir şeyler öğrensinler. 


Romanlarınızdaki serüvenlerin geçtiği bölgeler gündemin hareketli coğrafyaları olabiliyor. Abum Rabum da yine böyle, sıcak bölge Ortadoğu'da geçiyor. Ortadoğu'ya dair okuyucunun ulaşması gereken hangi bilgileri anlatıyorsunuz? 

Bu romandaki coğrafyamı, son 10-15 yı- 


lımızı dolduran Ortadoğu sancısına ayırdım. 
Çünkü Ortadoğu'da medeniyetler savruluyor. İnsanlık tam bir trajedi yaşıyor. Dünyanın geri kalanı gözlerini kapatmış, görmek istemiyor. Fakat Ortadoğu'da gencecik insanlar henüz hayatı tatmamış çocuklar ve bebekler ölüyor. Ortadoğu'da bir kurşun atıldığında o kurşunun parası dünyanın bir yerlerinden birilerinin cebine giriyor. Ortadoğu'da bir damla kan aktığında, dünyada birilerinin biti kanlanıyor. O zaman burada bir problem var. 
Bu savaşı Ortadoğulular kendileri mi çıkardı? Hayır... Görünüşte Ortadoğulu kendi kendisiyle savaşıyor, Müslümanlar birbiriyle savaşıyor. Ama hakikaten Müslümanlar birbirleriyle mi savaşıyor? Büyük resme baktığınızda orada kimler savaşıyor? O zaman şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza: bu coğrafya ne kadar önemlidir ki, dünyanın pek çok 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milleti burada görünmeyen bir savaşın cephelerini, siperlerini oluşturuyor. On binlerce yıl insanlığa beşiklik etmiş, peygamberler çağını yaşamış ve ilginçtir on binlerce yıllık bu medeniyet ve tarih birikiminin karşısında bugün ancak 2 bin - 3 bin yıllık bir tarihle - Hz. İsa'dan bu yana 2 bin, Hz. Musa'dan bugüne 2 bin 900 yıllık bir tarihle - milletler duruyor. Bugün dünyanın neresinde bir insana sorsanız Ortadoğu ile bir göbek bağı vardır. Ya din yönünden ya ırk yönünden ya medeniyet yönünden. Ama Batı dünyası bugün bunların hepsini inkâr edip, dünyanın merkezi benim, başlangıcı benim demeye ve bu algıyı insanlara yayabilmek için Ortadoğu'yu 
yok etmeye çalışıyor. Ortadoğu'daki bütün 10 
bin - 30 bin yıllık kültür yok olmalı ki, bu iddiada bulunan insanların 2 bin - 3 bin yıllık kültürü başlangıç olabilsin. 


PARANIN İCADINDAN 

İLK KANUNALARA KADAR... 

“Batı, Kavram ve Kuramları 

Kendine Mal Edip ve Dünyayı 

Kendine Borçlu 

Çıkarmaya Çalışıyor” 

Batı, Ortadoğu'daki 30 bin yıllık medeniyeti sadece savaş ile mi yıkıyor? Bugüne kadar dünyada algı yönetimi olarak hangi temel kavramları yıkıp, yerine kendi istediği algıyı koydu? 

Çok basit örnekler gidelim isterseniz: Parayı Batı dünyası “biz bulduk” diyor. Lidya her ne kadar bizim Salihli-Manisa civa- 


rı ise de Batı medeniyetinin Olimpos anlayı- 


şının merkezinde duran, M.Ö. 560'lı yıllar... O yıllarda “parayı biz bulduk” diye Batı dünyası, insanlara şunu söylüyor: “Bakın bize şükran borçlusunuz. Karşımızda saygı duyun. 
Para denilen şeyi biz bulmasaydık dünya bugün ne hale gelirdi” gibi bir anlayışla bakıyor. Bunu insanlara empoze ediyor. Gerçekten parayı onlar mı buldu? M.Ö. 560 yılından 
2 bin 500 yıl ewel, bir Sümer tabletinde şöyle yazıyor: “3 Şekel karşılığında 1 kuzu satın aldım”. (Bunu Arkeoloji Müzesi'nde okuyabilirsiniz. Bağdat Müzesi'nde de okuyabilirdiniz ama şimdi okuyamazsınız ama gibip Louvre Müzesi'nde, Philedelphia'da okuyabilirsiniz. Halep'te okuyabilirdiniz ama şimdi okuyamazsınız, Londra'da okuyabilirsiniz) Peki 560'tan 2 bin 500 yıl ewel para varken hangi akılla “para bizim icadımızdır” deniyor. Şunun için; parayı Crezüs, Karun dediğimiz Crezüs, Lidya'da altın olarak darp ediyor. Daha önce pişirilmiş topraklar halinde damgalanmış para değeri olan maddeleri altın yani maden olarak parayı biz bulduk deniyor. Dünyanın bütün fakültelerinde Roma Hukuku diye bir ders okutulur. Roma Hukuku şu demek, “dünyaya ilk önce hukuku Roma getirdi, Roma olmasaydı hukuk sistemi diye bir şey olmayacaktı. Bakın dünyanın her yerinde bunu okutmalısınız ki, hukuk burada başlar'. Gerçekten öyle mi? Şimdi bakıyoruz; Roma hukuku M.Ö. 700'lü yıllara hâkim... Sümer veya Asur zamanlarına bakıyoruz, M.Ö. 4 bin - 5 binli yıllar... Yani 3 bin 500 yıl ewel Hamurabi diye bir adam yaşadı. Hamurabi bir kanun yapıcı değildi, bir hukuk adamı değildi. Hamurabi bir 


kraldı. Kendinden evvel ataları tarafından 
9 bin yıldır sözlü olarak uygulanmakta olan 
kanunları toplattı ve ilk defa yazıya geçirdi. 
Roma hukukundan 3 bin yıl ewel. Peki, dünya bugün ne diyor? Eğer hukuk sistemini biz getirmeseydik, vay haline dünyanın... Onun için bizim karşımızda saygıyla durun, biz her şeyin icat edeni, sahibi, hükmedeniyiz.” Alfabe, demokrasi, strateji gibi yüzlerce, binlerce kavram ve kuram sayılabilir... Bu bir algı yönetimi. Bu algı ile dünyayı kendine mecbur bırakmak ve yönetmek. Çünkü bu algı pek çok şeyi o tarafa doğru akıtabilir. 


Bugün Ortadoğu'da yaşananların temel nedeni, bu mudur? 

Bütün bunları yok edebilmesi lazım ki, Batı anlayışı, Olimpos'un anlayışı dünyayı yönetmeye devam edebilsin. 

Onun için Olimpos'un çocukları ile Hira'nın, Tur Dağı'nın, Tanrı Dağı'nın çocukları daima kavga etmelidir. Bu bir güç mücadelesidir. O güç mücadelesinde en bariz gösterge Ortadoğu'da duruyor, 30 bin yıllık tarih... 
Bunu yok etmek zorundaki, “herşey bende vardı” densin. 


Ortadoğu'daki tüm savaşların nedeni aynı şekilde Batı'nın 30 bin yıllık medeniyeti yok etmek isteği midir? 

Birinci Körfez Harbi'nin nedenlerin- den biri budur. Çünkü Körfez Harbi başlayınca önce Bağdat Kütüphaneleri, Bağdat Müzeleri boşaltıldı. Suriye ne zaman devreye girdi? Şam'da, Halep'te bakın bakalım eser kaldı mı? Hepsi kaçırıldı, götürüldü. En bariz örneği şöyle verebilirim. Bundan birkaç ay önce Palmira diye bir kent, bölgedeki terör örgütlerince basıldı. Bunu şöyle okumanız lazım, “Palmira diye bir kent vardı, eski bir medeniyet merkezi. Ve burası benim rakibimdi. Onun için burada ne varsa şimdi ben hepsini götürdüm, götürüyorum. Ayrıca siz de arkasını aramayın diye bizim terör örgütünden birkaç elemanı da oraya gönderdim ki, kameraların eşliğinde orayı tahrip etsinler, hafızalardan silinsin. Palmira diye bir şey yok olsun. 20-25 yıl sonra ben onları falanca müzede teşhire çıkarır, yine size parayla gösteririm.” Bir medeniyet kavgası ve güç dengeleri var. 


Abum Rabum'da da roman örgüsü içinde bunları anlatıyorsunuz. Yazarken amacınız bu gerçeklerle okuyucuyu nereye ulaştırmaktı? Ortadoğu'da neleri görmesini istiyorsunuz okuyucunun? 

Bu romanımın konusu, Ortadoğu'da oynanan oyunu birazcık göstermek, gençlerin dikkatini buraya çekmek, sahip oldukları değerleri, kendilerini küçümseyerek değil, 


kendilerinin bir zaman var olabildikleri alanlarda tekrar var olabileceklerini illa imrenerek değil, çalışarak ve başararak da bir şeylerin düzeltilebileceğini göstermek. Bunun için coğrafyam Kudüs, Suriye, Urfa... Yani Museviliğin yahut bugünkü Siyonizmin, Davut İmparatorluğu'nu kurmak istedikleri ve vaat edilmiş topraklar olarak dayattıkları bölgeler. Bugünkü Hristiyanlığın, kendi medeniyetini yaşatabilmek için yok etmek zorunda olduğu coğrafya... Çünkü dünyanın her şeyi orada birikmiş. Orada savaş oluyor. Bu savaş dünyanın bir taraftan geçmişiyle savaş, bir taraftan geleceğinin savaşı. Ortadoğu'da çok şeyler oluyor ve bu kadar ile kalmayacak. Kaç yıldır terör örgütlerinin, Kürt, Arap ve Suriyeli grupların, çalkantılı bir şekilde hiç durmadan bazı süper güç dediğimiz devletler tarafından manipüle edildiği ve kullanılmaları bir gerçek. 
Orada oynanan oyunlar ve politikalar, Doğu-Batı dengesi, İpekyolu'nun nereden geçtiği ve geçeceği, dünya ticaretini artık kimin hükmedip, kontrol edeceği ve ticaretin Ortadoğu olmazsa olmayacağını anlamaları, bütün bunların hepsi, beni bu romanı yazmaya, böyle bir roman konusu ve coğrafyası seçmeye yöneltti. 

O nedenle karakterlerim de üç dinden, üç 


Bütün dinler Hz. İbrahim'de buluşuyor. Hz. İbrahim'in evrensel mesajına bakıyorsunuz, doğruluk, temiz kalplilik, iyilik, yardımlaşma bütün 


dinlerin, üç semavi dinin, insanlığın temel erdemleri. Bu erdemlerde buluştuğumuz zaman, Hz. İbrahim ile de buluşmuş oluyoruz. 


gizli örgütten (MOSSAD, CIA ve MİT). Bugün Ortadoğu'yu, Kudüs'ü anlamak istiyorsanız bu meselelere bakmanız lazım. 


Hz. İbrahim'in Doğu'daki karşılığı ile Batı'daki karşılığı birbirine pek uymuyor. 
Bir tarafın Hz. İsmail, diğer tarafın Hz. İshak üzerinde birleştiği Hz. İbrahim algısı var. Bu durum Ortadoğu politikalarında nasıl bir etki yaratıyor? Bir dinler savaşı mı? 

Hz. İbrahim aynı Hz. İbrahim... Lakin tevhit inancı ile bakmadığınız zaman ya da tevhit inancının dışına onu taşımaya başladığınız zaman ona farklı bir kimlik ve misyon yüklemeye başlıyorsunuz. Hz. İbrahim, her üç dine göre peygamberlerimizin atası. Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da Hz. Muhammed'in (s.a.) de atası. Nasıl oluyor? Hz. İbrahim'in iki oğlu vardı. İshak, Sare validemizden, İsmail, Hacer validemizden... İsmail, Resulullah efendimizin büyük atası, İshak'ın soyundan da Yakup, Yu- 


suf, Hz. Musa ve Hz. İsa geliyor. Bütün dinler Hz. İbrahim'de buluşuyor. Hz. İbrahim'in evrensel mesajına bakıyorsunuz, doğruluk, temiz kalplilik, iyilik, yardımlaşma bütün dinlerin, üç semavi dinin, insanlığın temel erdemleri. Bu erdemlerde buluştuğumuz zaman, Hz. 
İbrahim ile de buluşmuş oluyoruz. Fakat Hz. 
İbrahim'de buluşmak yerine Hz. İbrahim'in birbiriyle kardeş olan çocukları, birbiri ile kavga ediyor. Çünkü Hz. İbrahim hoşgörüyü emretmiş, fakat bugün İsrail Filistin'i hoş göremiyor. Hz. İbrahim doğruluğu, aldatmamayı öngörüyor. Ama bugün bakıyorsunuz Batı, bütün Doğu dünyasını aldatıyor. 

Oysa Hz. İbrahim'in temiz kalplilik ilkesine bakıyorsunuz, “aklınızın sağlığını koruyun” diyor, bakıyorsunuz bir dinin akıl sağğını gideren alkol bir dinin gerekleri arasında yer alıyor. “Temiz kalpliliğinizi koruyun” diyor, bakıyorsunuz Avrupa Birliği, NATO siz temiz kalpliliğinizi koruyarak git- 


tiğinizde içten pazarlık ile davranıyor. Hani Hz. İbrahim'in dini? Hz. İbrahim'in evrensel mesajı; dürüst ol, kimseyi öldürme, komşuna iyi davran, dürüst ol, çalışkan ol, Tanrıyı tanı. Bugün İsrail ile Filistin'in arasındaki problem, dini bir temele 'kardeşlerini öldürmeyeceksin' ilkesine dayandırılıyor' şeklinde yorumlanıyor. 

“Sana vaat edilen topraklarda hâkimiyetini kurmak için her şeyi yok et.” Bir din bunu emreder mi? Ama Tevrat böyle söylüyor şimdi. O zaman biz anlıyoruz ki Hz. İbrahim'in evrensel mesajı bütün dinlerde tekrarlandı. Fakat o dinlerin ümmetleri Hz. Musa'nın ümmeti, Hz. Musa'ya gelen mesajı değiştire değiştire iyice bozdu, virüs girdi. Hz. İsa'nın ümmeti, Hz. İsa'ya gelen hak mesajı değiştirdi. Hz. 
Muhammed'e aynı hak mesaj daha gelişmiş, insanlığın ihtiyacı olarak geldi ve çok şükür hiç değişmedi, değişmeyecek de kıyamete kadar bakidir. 


“Ortadoğu'da Ne Kadar Tarihi 

Eser Varsa Batı'ya Kaçırılıyor” 

Ortadoğu'daki Müslümanları bu oynanan oyunun içerisinde nasıl, nerede görüyorsunuz? 

Ben bugünkü Ortadoğulu Müslümanları, halklarını şöyle görebilirim: Evet, zengin değiller, teknolojileri gelişmemiş, belki daha fakir hayatlar yaşıyorlar, belki üniversiteleri henüz yetersiz ama bu insanlar vicdanlı, bu insanlar dürüst, bu insanlar komşu hakkını bilir, komşu ülkesine göre hakkını da bilir, bu insanlar inanmış. Şimdi bir tarafa bu değerleri koyun, öbür tarafa gelişmişliği, teknolojiyi, iletişimi vs. koyun. Peki ama sonuçta insan olarak, birey olarak hangisi kazanacak? Onun için bugün Ortadoğu'da masumiyet öldürülüyor. Bugün Ortadoğu'da insanlığın, insa- 


ni erdemleri öldürülüyor. Bugün Ortadoğu'da aslında vahşet olarak gösterilen şey bütün bunları yıkmak için... Bu arada el altından Ortadoğu'da ne kadar tarihi eser varsa kaçırılıyor. Ne zaman müzelere çıkar, bize “kusura bakmayın bu sizindi ama ...” diye alay edilir göreceğiz. 


Abum Rabum'un ana karakterlerin- den olan Sümerolog Selim Hoca, Ortadoğu halklarının kolay manipüle olabilmelerinden bahsediyor. Bunun nedeni nedir? 

Ortadoğu halklarının seciyelerinde dürüstlük ve doğruluk var. İnanırlar... Biz kendimiz gibi biliriz. Biri bize yalan söylemez diye düşünürüz, onun için söylediğine inanırız. Bu, 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onları kolay manipüle edebilmeye izin veren bir haldir. Saftır, içi temizdir çünkü... Öbür taraftan bin bir hesap ile gelmiş birinin hesabını çözemez. 

Bu şuna benzer, bir tarafta bir tiyatrocu var. Diğer tarafta tiyatrodan anlamayan bir adam var. Hangisi rol yapıyor dersiniz? Onun hayatı roldür. Anlayamazsınız ne zaman rol yapıyor ne zaman kendi... Gerçek o mudur, öteki yüzü müdür? 


Abum Rabum'da dikkati çeken bir diğer unsur da söylediğiniz gibi tarihi eserlerin Ortadoğu'dan sistematik olarak kaçırılması. 
Bu hangi boyutta şu an? 

Bugün Türkiye'den İngiltere'de bir edebi araştırma yapmaya, Ahmet Haşim'in yahut Süleyman Nazif'in -Fuzuli ya da Ruhi'nin 


demiyorum, o kadar eski değil- el ile yazdığı 


bir defteri araştırmak istiyorsunuz. Ben büyük dedemin yazdıklarını okumak istiyorum. 
Çok basit tanım ile yapılmak istemem iş bu. 
Ama büyük dedenizin yazdığı eseri okuyabiiyor musunuz? Süleyman Nazif nerede yazdı bunu? Bağdat'ta... Ahmet Haşim, Bağdatu... Bu eserlerin Bağdat Müzesi'nde, Bağdat Kütüphanesi'nde olması gerekmiyor mu? 
Evet... Bağdat Müzesi'ne gidiyorsunuz, evet kayıtları var. Ne zaman, Körfez Savaşı'ndan ewel. Şimdi nerede? Araştırdığınızda dünyanın bir şehrinde çıkıyor. Londra'da British Museum'da çıkıyor. Bibliotegue Nationale'de çıkıyor, Hermitage'da çıkıyor, Metropolitan'da çıkıyor. Siz İngiltere'ye bir kütüphaneye kendi 


büyük dedenizin kitabını okumak için gitmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir, İngiltere hükümetinin önünde bir saygı duruşu, ceketinizidüğmeleyerek size şunu soruyorlar: “senin kimliğin bende, kimliğine el koydum. Kendi kimliğini mi edinmek istiyorsun? Önce bana bir saygı duy. Ben sana izin verirsem kimliğini öğrenirsin” Sonra vize kuyruğuna gidiyorsun. 
“Hadi, bugün bendensin” diye bir izin verdi kabul edelim. Sonra ne yapıyorsunuz? Havaalanından içeri girmek için sana böyle “Ortadoğulu geldi yine, kim bilir neler karıştıracak burada” diye herkes potansiyel suçlu. Sonra içeri giriyorsun. Bir otelde yer ayırtman lazım, bir lokantasında yemek yemen lazım, cebine sterlin koyup gitmiş olman lazım. Öyle değil mi? Senin kimliğine el koydu, kimliğinin arkasından neleri ona veriyorsun. Yüz suyunu veriyorsun, itibarını veriyorsun, cüzdanındaki paranı veriyorsun. Sonra kütüphaneye gidiyorsun, kütüphaneden senin büyük dedenin kitabı masada bir tane zincir, bir halka. Kitabın da sırtında bir halka... Getiriyor senin gözünün önünde, - kiymetli kitap ya, sen hırsızsın ya, kendileri öyle çaldılar çünkü Süleymaniye Kütüphanesi'nden, üniversite kütüphanesinden - bir zincir bağlıyor, sen prangalanmış olarak büyük dedenin kitabını... Çok ağırına gidiyor. Bu kitap benim dedem tarafından yazıldı, fakat ben bunu elime alıp, okumak yerine bir forsa gibi bir esir gibi orada zincirlenmiş olarak okuyorsun. Ve sana şu şartı getiriyor diyor ki, “araştırdığın her şeyin bir kopyasını bize bırakmak şartı ile size araştırma izni veririz” diyor. Sana yine kendi kimliğini okutuyor. 
İçindeki eski yazıyı okutuyor, ona bırakıp geliyorsun. Bugün Ortadoğu'daki bütün eserler, insanlığın bu şekilde ipotek altına alınmasıdır. 


Abum Rabum'da CIA, MOSSAD gibi gizli servisleri ve casuslarını görüyoruz. Romanda anlatılan bu hikâye örgüsündeki casusları gerçekte nasıl görmemiz gerek? Bu servisler medeniyetlerin, tarihin yağmalanması için özellikle mi çalıştı? 

Ben Ortadoğu'da İstihbarat örgütlerinin istihbarat toplamak için bulunmaktan öte çok daha fazla şey bulunduklarını düşünüyorum. 
Bu da ortada... 1860-70'li yıllarda Sümer tabletleri keşfedilmeye başlandığında Osmanlı coğrafyasının içindeki tarihi eserler keşfedilmeye başlandığında İngiltere başta olmak üzere, Fransa, Amerika, İtalya hiç durmadan bu bölgeye arkeolog adı altında isimler gönderdi. 

Şehbender ve konsolos ve maden teknik arama ekibi adı altında, turist, seyyah ve hatıra yazan gezgin, haritacı adı altında ve bir sürü adlar altında bir sürü ajanlar gönderdi. 

Hepsi de şunu söylüyordu: “ne bulursanız yağmalayın, getirin. Okumayı sonra ya- 


parız. Siz önce bulduklarınızı, kaçırdıklarınızı getirin.” Böyle gitti herşey. Giderken dökülenlerin, yakalananların koleksiyonu Arkeoloji Müzesi'ndedir. Arkeoloji Müzesi Koleksiyonu odur. CIA'in ben Ortadoğu'da, sadece haber toplamak için eleman bulundurmasını CIA'e yakıştıramam. Yetersiz bir istihbarat örgütü olur. MOSSAD'ın Ortadoğu'da gözlemleyim, istihbarat toplayım, raporlayım şeklinde bir ajan bulundurması bana göre MOSSAD'ı zayıf gösterir. Bu MİT için de aynı şekildedir. Yani, öyle zannediyorum ki, gizli teşkilatlar, oraya kategorilerle insan gönderiyor, ajan adı altında. 
Kimi terörü tetikliyor, yönetmek, yönlendirmek için çalışıyor. Kimi, tarihi eserleri yönetmek, yönlendirmek, arayıp bulup götürmek için... 
Kimi ekonomik düzenlemeyi yönetip, yönlendirmek için... Kimi sosyal yapıyı bozmak yahut oradaki sosyolojiyi değiştirmek için... Böyle olmazsa zaten niye ben gizli servis kurayım ki? 
Dronlar yapıyor haber toplama işini artık. Ve bence en fazla eleman, tarihi eserlerin oradan yağmalanması için gönderiliyor. Çünkü en büyük para, en büyük kazanç orada var. 


yı yönetmek ve yönlendirmek için bir taraftan algı ile kendisine boyun büktürüyor, diğer taraftan kendi büyüklüğünü göstermek için de bunları yapıyor. Ve biz de ondan sonra karşısında ceketimizi ilikleyip, ellerimizi bağlayıp, gençlerimiz de hayran hayran “ah bir Amerika'ya gidebilsem, ah İngiltere'ye kapağı atabilsem” diyor. Bizim kendimiz olmamız gerekiyor. 


Ortadoğu üzerindeki tüm emellerine baktığınızda Batı, Ortadoğu'da emellerinin neresinde? Abum Rabum okuyucuya bunları gösteriyor mu? 

Birkaç emel var. Burada bir defa, tarih ve sanat bir ayağı... Su ikinci ayağı... İsrail ve Siyonizm kutsal vaat edilen toprakları ele geçirme emeli üçüncü ayağı, dinler zaten böyle işin içerisine giriyor. Arap sermayesini sömürmek dördüncü ayağı... Ticaret yolu olarak Çin'den dünyanın her tarafına gelecek, Doğu'dan gelecek bütün malların yönünü ticaretini akıtabilecek kavşak noktası olarak, İpekyolu'nu ele geçirmek beşinci ayağı... Bütün bu ayakla- 


Rabum da tam bu gündemi yakalıyor. Kudüs gündemi için neler söylersiniz? 

Bugün Kudüs Müslüman toplumlar için vazgeçilebilecek bir yer asla değildir. Bunu dünyanın bilmesi lazım. Kudüs bizim kalbimiz gibidir. Üç dinin ortak değerlerinin burada toplandığına inanırız. Biz üç dine de saygıli davranıyoruz. Fakat biz üç dine saygı göstermeyen insanların burada oynamak istedikleri oyunu bozmak durumundayız. Kudüs ele geçirildiğinde İngilizler tarafından, Osmanlılar sırf Kudüs gibi mübarek bir kentin, Harem-i ismetine helal gelmesin diye orası tahrip edilmesin, tahrip edilirse peygamberlerin hatıraları yok olur diye savaşmadan teslim etti. Bu kadar nezaket ve incelik gösterdi. Peki, biz bu kadar incelik göstererek baktığımız bir şehre başkasının kaba, hoyrat ve zalimce saldırmasına müsaade eder miyiz, asla etmeyiz. 

Ferden ferda, birer birer orada can versek bile bu ülke Kudüs'ün asla İsrail'in tek elinde olmasına müsaade etmez. Bizim anlayışımız budur. Onun için Kudüs'te 


Kudüs bizim kalbimiz gibidir. Üç dinin ortak değerlerinin burada toplandığına inanırız. Biz üç dine de saygılı davranıyoruz. 


Fakat biz üç dine saygı göstermeyen insanların burada oynamak istedikleri oyunu bozmak durumundayız. 


“Dünyanın Güvenliği Diye Bir Cümle Duyduğunuzda Bilin ki Amerika'nın Menfaatidir O Cümle” 

Bu ortamda Ortadoğu'ya müdahalelerin “dünyanın güvenliği” için yapıldığını söylüyor güçler. Burada ne var? 

Amerika, “ben dünyanın jandarmasıyım” diyor. Her şeyi dünyanın güvenliği için yaptığını söylüyor. “Dünyanın güvenliği” diye bir cümle duyduğunuzda bilin ki Amerika'nın menfaatidir o cümle, öyle tercüme edin. Dünyanın güvenliği için senatodan karar aldırıyor ve öldürebilme yetkisi veriyor ajanlarına. Yani Türkiye'de adam öldürme yetkisini, Amerika'da senato kendi ajanlarına izin olarak veriyor. Yahut Suriye'de, Pakistan'da, İran'da vs... Ayrıca buna da diyor ki, “dünyanın güvenliği için”... Dünyanın güvenliği için dünyanın her yerinde terör yaratıyor, kargaşa çıkarıyor, Ortadoğu'da bu trajedi yaşanıyor. Rejim diyor, kimyasal silah diyor. Ancak kimyasal silah olmadığı da işte ortaya çıktı. Amerika menfaati diye bir şey var. Amerika'nın ya da Amerika uyduları olan diğer ülkelerin, dünya- 


rı üst üste koyduğunuzda, Ortadoğu'yu anlamaya başlıyorsunuz. Romanda bunları hepsi anlatılıyor. Yavaş yavaş, ajanlar oradan oraya koştukça Hz. İbrahim'in ayak izinde... 


Abum Rabum'u okuyanlar, neyi öğrenecek, neyi keşfedecek? 

Hz. İbrahim'i insanlara öğreterek, insanların ortak erdemlerini hatırlatacak... Yani Abum Rabum'u okuyanlar, Hz. İbrahim'in en azından hanif inancı dediğimiz, dosdoğru olma inancına güvenecek. Dosdoğru olmayı öğrenecek. En azından biz dosdoğru olalım. 
İşimize göre, arkadaşımıza göre, annemizebabamıza göre, komşumuza, memleketimize göre dosdoğru olalım. Mesele de bu. Hz. İbrahim bize bunu söylüyor. Bütün dünya dosdoğru olsa bu kadar acı yaşanmaz. 


Kudüs'te Olup Bitenler Yeni Bir Ortadoğu Savaşı Değil, Ortadoğu'daki Savaşın Yeni Bir Aşaması Olacaktır Bugün sizinle bu röportajı yaparken dünya ve Türkiye Kudüs'ü tartışıyor. Abum 


olup bitenler yeni bir Ortadoğu savaşı değil, Ortadoğu'daki savaşın yeni bir aşaması olacaktır. Her ne kadar Tevrat vaat edilmiş topraklar olarak Kudüs'te bir Davut imparatorluğunu kurmak istese de bu sadece Süleyman ile ve Davut ile olacak şey değil, Hz. İsa ilede Hz. Muhammed (s.a.) ile de ortak kurulmuş bir bölgedir. Sadece Davut'a müsaade edilemez. 


Ortadoğu'da sonu nasıl görüyorsunuz? 
Ortadoğu'nun kaderi nedir, savaş nasıl son bulur? 

Ben eskiden şöyle diyordum: “Allah'ın da bir hesabı var” diyordum. Şimdi öyle demiyorum. “Allah'ın hesabı var” diyorum. 
Ortadoğu'daki savaşın beşeri tarafına bakarsanız Amerika her nereye girdiyse yetmiş beş yıl orası iflah olmamıştır. Bir çözüme ulaştırmak için gelirler ama bir çözüme ulaştırmadan çıkarlar ki, başını kaldıramasın, kendine gelemesin, yönetmeye devam edelim diye. Bu Batı'nın zalimce bir oyunudur. 


DOSYA kirÖAP 


Türk Siyasi hayatında ve demokrasi tarihimizde Demokrat Parti, ilklerin partisi olma özelliği taşır. Bundan sebeptir ki bir siyasi partiden çok bir dönemin kapı aralayan işlevine sahiptir. 


Türk Siyasi hayatında ve demokrasi tarihimizde Demokrat Parti, ilklerin partisi olma özelliği taşır. Bundan sebeptir ki bir siyasi partiden çok bir dönemin kapı aralayan işlevine sahiptir. 


Kurtuluş Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk döneminde siyasi müesseselerin temeli atıldı. Kurucu lider olmasına rağmen Paşa, tek partiden hoşnut olmadı. 
Çok partili sisteme geçiş hazırlıkları başladı. Bir kısım partiler kuruldu. Ancak bekleneni veremedi. 


Mustafa Kemalin ölümünden sonra ise Cemil Koçak'ın tespitiyle Milli Şef dönemi başladı. 

(1938-1945) Bu dönem farklı düşüncelere önem vermeyen, ön yargılı, Atatürk değerlerini sadece ismen dayanaklarını güçlendirmek için kullanılan bir zihniyetin ürünüydü. Varlık vergisi ve tek partinin sert uygulamalarına karşı DP'nin çekirdek dörtlüsü önce protestoda bulunmuş, daha sonra ayrı bir parti meclis grubu oluşturmuşlardır. Önceleri muhalefet patisi olarak mecliste bulunan DP sonraları iktidara gelmiş zaman zaman sarsıntılar geçirmekle birlikte Türk siyasi tarihinde dönüm noktası olmuştur. 

Parti, Halk iradesine karşı yapılan 1940 
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darbesiyle iktidarından oldu. Demokrasi şehidi olarak tarihe geçecek Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ise 


hafızalardan hiç ama hiç silinmedi. 


Demokrat Parti'yi anlatan eserler, ülkenin tek partili dönemde yaşadıkları ve CHP'nin o dönem aldığı hali de tasvir etmektedir. Demokrat Parti'nin de başlangiç ve zorluklara rağmen başarılar elde etmesinin ardından eleştirdiği tek parti dönemindeki tutuma evrildiği tespitleri de pek çok eserde göze çarpmaktadır. Bunun nedenleri yönetimin, sistemin aslında demokratik esasları benimseyememiş olması ve Demokrat Parti'nin önünü kapatmak istemesi şeklinde yorumlanabilmekle birlikte gerçekten otoriterleşme eğilimine dair iddialar da göz önüne serilmektedir. 

Hata ve başarılarıyla DP iktidarını ele alan temel eserleri sizler için özetledik: 


CEM EROĞUL 

Birinci Baskı 1970 - 192 s. 

Demokrat Partinin icraatlarını değerlendirirken eleştirmek ve kahramanlaştırmaktan ziyade ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitapta bunu fazlasıyla bulabilirsiniz. 

Eser, DP dönemini dört bölümde ele alır. Birinci bölüm, Demokrat Partinin mu- 


e 
Yordam Kitap 


halefet dönemini, ikincisi yükselme devri olarak nitelendirilen süreci anlatır. Burada iktidar olduğu süreçteki icraatlar ele alınmaktadır. (1950-54 arası) Üçüncü bölüm 1954-57 arası duraklama olarak gösterilir. Duraklama devri dış politika atakları Avrupa ve ABD Le ilişkilerin güçlendirilmesi, Bağdat Paktı ve Yugoslavya ilişkileri ile yavaş yavaş baskı olarak nitelendirilen kanunların getirilmesinden bahsedilir. 

Siyasi partilerin karma liste hazırlaması engellenir. Radyo diğer siyasi partilere kapatılarak sadece hükümetin yayı n organı haline gelir... 


Memur hakları da gözden geçirilir hatta kısıtlanır. Memur güvencesi kaldırılır. Ve muhalefetten sert bir tepki gelir. Maliye ise zaten bozulmuştur. 1955'e gelindiğinde en kritik yıl gelip çatmıştır. Kıbrıs bunalımı ve 6-7 Eylül olayları başlar. Hükümeti büyük bir sınav beklemektedir. Dördüncü kabine de baskı daha da artar. CHP mallarına el konulur. İktidar, Üniversite sendika ve muhalefete karşı adımlar atılır. Burada yazar CHP'yi eleştirip karşı programla hareket eden DP'nin başlarda demokrat ve sonraları tek partiyi aratmayacak bir otokrat içerisine girişine dem vurur. 


Dördüncü bölüm; yıkılmadır, iktisadi riskler öğrenci olayları muhalefetin ve askerin duruşu işleri rayından çıkmıştır. Topkapı ve Çanakkale olayları ile karşılıklı siyasi düellolar Konya- Kayseri olayları da eklenince çığırından çıkmıştır. Askeriyenin üst üste verdiği uyarılar da işe yaramayınca yıkılış çok sert biçimde gerçekleşmiştir. Yazar darbeyi onaylamaz ancak darbeye zemin hazırlayacak yanlışları yaptığından hükümeti eleştirir. 


DEMUKRAT 
PARTI 


Demokrat Parti 


M. SERHAN YÜCEL 

Birinci Baskı 346 s. 

Türkiye'de Tanzimat sonrası Meclis ekseninde gelişen yönetim anlayışına değinerek başlayan yazar, DP öncesi Serbest ve Halk fırkalarının kuruluş sürecine dair bilgi vererek devam eder. Tartışmaları bugüne kadar süren Toprak Mahsulleri, Milli Koruma Kanunu ve Varlık Vergisi gibi uygulama- 


ların akabinde CHP içerisindeki muhalefetin oluşumu sürecine ayrıntılı bir açıklama getirdikten sonra istifalarla yen bir oluşum içerisine giren Demokrat Parti'nin kuruşuna sıra gelir. 


Parti kuruluşu sonrası ilk 6 aydaki seçim hazırlıklarına, seçimin sonucunda muhalefet partisi olarak meclise girişe, Büyük Kongresi ve alınan kararlara değinir. Bu sırada Truman Doktrini ve Marshall Planına geçiş yapılmıştır. Bu gibi gelişmelerin Türk siyasetine olan etkisini belirttikten sonra 1950 seçimlerine gelinmiştir. Bu seçimlerde DP iktidar olmuştur. Sırasıyla kurulan Menderes hükümetlerinin bakanlar kurulu ve vekillerinin isimlerine kadar bulabileceğimiz eserde hükümet programları da yer alır. 


CHP'nin haksız yere elde ettiği varıklarından arındırılması ve devamında gelişen öğrenci ve sendika olaylarıyla ülke adım adım buhrana sürüklenir. Sonuç olarak 1960 askeri darbesi gerçekleşir. Yasslada ve başta Menderes ve arkadaşları- nın haksız idamına da değinen yazar bunları tezgâhlayanların da kimlerden oluştuğu gerçeğini açıkça karşımıza koymuştur. 


Dava Tutanakları 

Dava tutanaklarına da yer veren eser, Demokrat Parti'ye hak ettiği değeri veren eserlerin önde gelenlerindendir. Vesika bakımından da zengin oluşu eseri kiymetli kılan bir başka özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sonunda bulunan dönem gazetelerinin manşetleri ve parti yöneticilerine dair fotoğraflarla bir takım ve- 


sikalar bunlardandır. 


Demokrat Parti Masalı 
Piraye Bigat Cerrahoğlu 


PİRAYE BİGAT 


CERRAHOĞLU 

Birinci Baskı 1996 

Hikâye tarzında kendine has bir üslupla yazılan eserin sürükleyiciliğiyle ilk anda kendini göstermekte. Demokrat Parti'yi adı geçen masalda bir özne ve kahraman olarak gören yazar donanımlı ve vefakâr DP kadrolarının hikâyesini içlerinden gelen biri olarak bizlere sunuyor. Yazar, sözünün eri, demokrasiyi sindirmiş, özgürlüklere saygılı her şeyiyle “yeni” bir oluşumun; bir parti çatı kimliği altında ortaya çıkışından itibaren geçirdiği değişim sürecini 


Piraye Bipat Cerrahoğlu 


Demokrat 


ar 


gözler önüne seriyor. İktidara giden süreçte yaşanan zorlukların ardından, belirlenen kadrolar başarı elde edilince tasfiyeye uğramış, yerleri yetersiz insanlara kalmıştır. 
Menderes'in başlarda gösterdiği acemi tavır bir güven ve saflık olarak anlaşılsa da zamanla başka bir ruh haline bürünmüştür. Özellikle Celal Bayar adeta alt edilmiştir. Daha sonra Menderes birçok ilki yaşattığı gibi zamanla vaktiyle eleştirdiği tek parti yönetimine benzemeye başlamıştır... 


Demokrasi söylemiyle siyasi hayata giren parti, memurlar başta bazı sınıflara yaptığı baskı ve anti demokratik uygulamalarla demokrasi geleneğinin yanlış deneyi- mi olmaya gidecek hatalar yapmaya başlamıştır. DP serüvenini bambaşka bir gözle anlatan yazar, Türkiye'de ortaya çıkan bu demokrasi yolculuğunun ilk denemeden dolayı bu sıkıntılara maruz kaldığı noktasını biraz kaçırır gibi olsa da olaylara fark-LU bir pencereden yer vermesiyle döneme dair okunacak kaynak eserleri arasındaki yerini koruyor. 


Türkiye de Demokrasinin 
Doğuşu Tek Partili 
Sistemden Çok Partili 
Sisteme Geçiş 

OĞUZ ÜNAL 

Birinci Baskı 1994 - 256 s. 

Üç bölümde ele alınan kitabın birinci bölümünden önce dönem dünyasının resmi çizilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Faşist Almanya'nın cezalandırılışı, çift kutuplu dünya düzeninin savaşın hemen akabinde kendini gösterişi, dünya üzerindeki ül- 


kelerde ve ülkeler arası diplomasi siyasetinde derin etkiler bırakmıştır. 


Yazar girişte bunlara değindikten sonra çok partili hayata geçişteki iç etkenleri ele almıştır. Bunlar arasında CHP döneminde ayrıcalıklı bir sınıf haline gelen memur zümreden başlayarak durumu içler acısı olan köylü ve diğer sınıfların durumlarına değinerek devam eder. CHP'nin Kemalizm'i yozlaştıran ve faşist bir parti haline geldiğinin düşünülmeye başlandığı bir atmosferde yeni bir sıyası yapı arayışı- nın halk kitleleri arasında belirgin şekilde gözlenmeye başlandığıyla ilgili tespitlerde bulunur. Tek partinin uygulamaları ve uzun yıllardan sonra yıpranmış kadrolarından dolayı bir değişim halk nazarında da beklenmektedir. İkinci Bölümde Türkiye'de çok partili hayata geçişte dış etkiler ele alınır. 


Sovyetler ile İlişkiler 

ve Tek Partiye Geçiş 

Burada kurulmasından itibaren dostça geçindiği Sovyetlerin dünya savaşının ardından çift kutuplu dünyada yerini alması ve dostça tutumun sona ermesi önemli bir politika değişikliğine neden olacaktır. 
Türkiye'nin karşılaştığı bu eski dost-yeni düşman, Sovyetlere karşı Batı ligine yaklaşması sonucunu doğurur. 

Değişen dünya düzeninin siyasi, iktisadi ve sosyal değişkenlerinin yanında demokratik batı yönetimleriyle yakınlaşma çok partili hayatı zaruri kılmış, TC yönetimi bunun karşısında bir kısım değişikliğe gitme mecburiyeti hissetmiştir. Üçüncü ve son 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bölümde her daim tartışma konusu olan İsmet İnönü'nün çok partili hayata geçişteki rolü sorgulanır. Burada CHP'nin halkçılık ilkesi ve demokrasiye ilişkin tutumu açıklanmaya çalışılırken diğer taraftan de milli şefin parti ve devlet üzerindeki hissedilir gücü açıklanmaktadır. Eser, beyanatları ve icraatlarıyla İsmet İnönü'nün bu adımı atmasının sebeplerine iner. İsmet İnönü'nün 
1938 yılı sonlarında Cumhurbaşkanlığına seçildiğinde çok partili demokratik rejimi kurma niyet ve kararı yolundaki CHP'li izah tarzının, tarihi ve siyasi gerçeklere ters düştüğünü iddia eder. İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de Milli şeflik ve değişmez genel başkanlık ilkelerinde otoriter bir tek parti iktidarının hâkim olduğunu eklerken, bu dönemin siyasi tarihimizde tek adam dönemi olarak adlandırıldığını ifade eder. 

Hüseyin Cahit Yalçın, başta dönemin iktidara yakın gazeteci ve yazarları- nın ifadelerinde çok partili hayata geçişte İnönü'ye pay çıkarmaya çalışmalarını eleştirir. Ona göre İnönü, 45 yılı 19 Mayıs nutku ve devamındaki beyanatında demokrasinin faziletlerinden bahsederken aslında; Mussolini've Hitler gibi tek adam yönetimlerinin dünyaya nasıl bir fatura çıkardığının bilinci ve şuuru içerisindeydi. 


Yani Hakimiyet-i Milliye ve Halk evlerinin resmi dergisi olan Ülkü Mecmuası- nın, yirminci yüzyılın rejimi gibi gösterdiği şeflik tarzı yönetimlerin oluşturduğu dehşetli hava, herkesin olduğu gibi paşanın da gözleri önündeydi. Bu manzaraya karşı yenidünya düzeninde Batıyla ilişkilerini geliştirmek hatta askeri bir birlik içerisine de girme gereği duyan Türkiye'nin, çok partii hayata girmesi adına ciddi adımlar atması, demokratik hayatın temelini atması gerekiyordu. Milli mücadele yıllarından itibaren birçok cephede bulunmuş, cumhurbaşkanı ve başbakanlık görevlerini sürdürmüş İnönü'nün böyle bir gerçeğin farkına varmamasının imkânsız olduğunu ileri süren yazar, burada İnönü'nün memleketin geleceği açısından hayatı olan bu kararı aldığını yazar. Yanı milli şef kendinden sonraki Türkiye manzarasını da ciddiye alan bir yapıdadır. Ancak anlatıldığı ve iddia ettiği gibi bu kararını değişen dünya şartlarında almak zorunda kalmıştır. Siyasi konuşmalarda demokrasinin kutsallığına atıfta haliyle bundan sonra vücut bulmuştur. Ancak o bunu asla kabul etmeyerek CHP'nin en güçlü devrinde demokrasiye geçildiğini vurgulamaktan da geri kalmayacaktır. 


TURK SİYASİ TARİHİNDE demokrat parti 


(1946-1960) 


DEMOKRAT PAR 


Türk Siyasi Tarihinde 
Demokrat Parti 


MUSTAFA ALBAYRAK 


Birinci Baskı Eylül 2004 

Mustafa Kemal Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemelerindeki siyasi partilere değinerek başlayan eser devamında DP'nin oluşum sürecindeki Türkiye ve dünya dengelerini gözler önüne serer. 
İnönü dönemi olarak da anlatılan Milli Şef dönemi politikalarını ve doğurduğu hoşnutsuzlukları ele alır. 


Dörtlü önerge olarak adlandırılan yeni partinin kurucularından bahseder. Bunlar Celal Bayar, Adnan Menderes, Mehmet Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'dır. Hükümet olunduktan sonraki program ile basın başta yeni kısıtlamalar gerçekleşmiştir. İlk iki bölümde bunların incelenmesinin ardından Üçüncü bölümde geniş acıdan DP'nin sanayi, ticaret, ziraat ve maliye, eğitim ve haberleşme politikalarına yer verilir. 


Dış politikada NATO'ya giriş ve Kore savaşında alınan tutumdan 6- 7 Eylül olayları gibi Eğitim Kültür ve Haberleşme politikalarına objektif bir bakış açısıyla yaklaşır. 
Türkiye'nin Ortadoğu ilişkilerinin ele alındığı son bölümde uzman tarihçi ABD- Türkiye ikilisinin diplomasi ve siyasal ilişkilerinin temellerine inilerek diğer bölüme geçilir. Bu son ve dördüncü bölümde ülke içerisindeki tüm siyasi grup ve partilerle dönem konjonktürü başarıyla işlenir. 


Celal Bayar'ın Seçim Kampanyalarındaki 
Söylev ve Demeçleri 
1946-50-54 


ÖZEL ŞAHİNGİRAY 

Birinci Baskı Kasım 1999 

Demokrat Parti'nin Kurucu Başkanı Celal Bayar'ın 1946, 1950, 1954 yıların- da seçim söylev ve demeçlerinin bir araya toplandığı eser, üç grup halinde sınıflandırılmıştır. Eserin ilk bölümü, kuruluşunun altıncı ayında seçime girmek zorunda kalan partinin program ve projelerini açıklama gayretiyledir. 

İkinci bölümü, gayrı meşru olarak adlandırılan bir hükümete karşı duruşun sözleridir. Üçüncü devredeyse 1950 seçimleri- nin Demokrat Parti'ye kazandırmış olduğu zafer neticesinde hayata geçirilen büyük işlerin ve bunların memlekete faydalarının izah edildiği bölümlerdir. 


Eserde Celal Bayar'ın 1946 Yılında 2'si 
Vatan'da ve 7'si Cumhuriyet'te toplamda 9 
konuşması yer alıyor. 1950 de Yeni Asırda 2 
ve Zafer Gazetesi'nde 12 olmak üzere toplam 14 yazı, 1954 yılında biri Zafer Gazetesi ve 18 i Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde yer alan 19 ayrı yazı yer almaktadır. Uzunlukları birbirinden farklı olan bu söylev ve sohbetlerin çoğu halka yapılmıştır. Türk Demokrasi Tarihinin dönüm noktası olan devirlerde yapılan konuşmaların metinleri kesintiye uğramaksızın verilirken bu eser bize ilk dönem siyasi propaganda- nın nasıl olduğu ve siyaset dilinin içeriği hakkında fazlaca fikir sahibi yapıyor. 


Ki 


GÜNÜMÜZ OLAYLARINA KALICI 


007'DEN 2017'YE 
KüKÜMET SİSTEM 
TARTIŞMALARI 


ÖZKAN 


Fadime 


GÖRÜ? 


2007'DEN 2017'YE 
HÜKÜMET SİSTEMİ 
TARTIŞMALARI 


Fadime ÖZKAN 


16 Nisan 2017 günü yapılan referandumun konusu, sair zamanda 
yapılan herhangi bir anayasa değişikliğinin değil 2007'de somut olarak ortaya çıkmış bir zaruretin de yerine getirilmesiydi. 


Zaruret halini hatırlamak için biraz geriye 2007'ye gitmek gerekiyor. 
Daha önce pek çok kez vesayet kurumları ve odaklarınca siyasi krize dönüştürülen Cumhurbaşkanlığı seçim süreci 2007'de de krize dönüştürülmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Cumhurbaşkanını seçemez olmuştu. İktidarda olan ve TBMM'de çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin vesayetçilerin işaret ettiği değil kendisinin gösterdiği bir adayla seçime gitmesinin önüne geçmek hedefiyle bir dizi hukuk ve siyaset dışı gelişme yaşandı. 


Kitap, 2007'den 2017'ye kadar geçen sürede Hükümet Sistemi Tartışmaları hakkında yapılan röportajlardan oluşuyor. 
Konuşturulan kişiler; önerinin sahipleri, tartışmanın aktörleri yahut uzmanları. Röportajlar anlama, vuzuha kavuşturma amacı taşıyor ve içinden geçilen zamanın ruhunu ele veriyor. 


www.ktpkitabevi.com 
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ROPORTAJ kiraP 


DENİZ ERSOY 


FADİME ÖZKAN 


“Yeni Sistemde İktidar 
Dönemleri Sınırlandı” ? 


2007'DEN 2017'ye 
HÜKÜMET SİSTEM 
TARTIŞMALARI 


Fadime Özkan, yeni çıkan kitabında Ak Parti hükümetleri döneminde anayasa değişikliği adımlarının takıldığı engelleri ve bugün değişen sistemi detaylı olarak ele alıyor. 
Konuya dair hem öncesini hem de 
16 Nisan referandumu sürecini 
konuştuğu isimlerle gerçekleşen röportajlardan derlediği kitabı Fadime Özkan ile konuştuk... 
Özkan'ın kitabında yer alan isimler, değişiklik ihtiyacı ve getirilen sistem önerileri hakkında hangi görüşleri paylaşmakta? Eser, sistem değişikliği sonrası yapılacak ilk seçim öncesi detaylara vakıf olmak için önemli bir kaynak. 
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Kimler değişiklik ihtiyacı ve getirilen sistem önerileri hakkında hangi görüşleri paylaştı, çekincesi olanlar hangi noktaların üzerinde durmuş, hepsi; sistem değişikliği sonrası yapılacak ilk seçim öncesi bir kez daha hatırlamak için önemli bir kaynak. 


2007'den 2017'ye kadar birçok kez anayasa değişikliği konuştuk. Ve pek çok seçim oldu. Bu süreçte sistem değişemedi. Değişim engellere mi takıldı? 

1982 Anayasasının değişimiyle ilgili 
toplumdan gelen ilk taleplerin, siyasi parti vaatlerinin tarihlerine baktığınızda karşımıza yine 1980'lerin ilk yarısı çıkar. Bir darbe anayasasıyla yönetilmek, sivil toplumsal bir sözleşmenin değil darbeci askerlerin vesayet düzeni esasına göre yazdırdığı bir anayasaya bağlı olmak başından itibaren hep ağır geldi Türkiye'ye. O yüzden toplumun her kesiminden yükselen bir itiraz ve sivil anayasa talebi vardı. Partilerin de değişmez seçim vaatlerinin başında geliyordu yeni anayasa. Lakin ne siyasi konjonktür buna uygundu, ne siyasi partilerde süreci başlatıp yürütecek bir irade, olası tartışmaları göğüsleyecek bir cesaret vardı. 

Güçlü bir parti olduğunu, istikrarlı hükümetler kurabildiğini ve en önemlisi kitleleri etkileme gücü taşıdığını ispatlayan AK Parti ise hem tartışmaları somuta dökmek hem de seçmene verdiği anayasa vaadini gerçekleştirmek için ikinci iktidar döneminde harekete geçti. 2007'de Prof. Dr. Ergun Özbudun'un başkanlığını yaptığı anayasa hukukçularından oluşan bir uzmanlar heyetine anayasa taslak metni hazırlattı. Sivil anayasa ve maddeleri, gündemin sıcak başlıkları olarak yoğun şekilde tartışıldı. Çeşitli STK'lar, üniversiteler ve partiler anayasa taslakları hazırladı. Lakin vesayet düzeni hala canlıydı ve siyaset sürekli baskı altınaydı. 2007'de yaşanan 367 skandalı, 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davası, sonrasında yapılan iki ayrı anayasa değişiklik referandumu verilen mücadelenin başlıkları sayılabilir. 


Kitabınızda süreci konuştuğunuz isimler; önerinin sahipleri, tartışmanın aktörleri siyasetçi ya da alanında uzman akademisyenler. Görüş olarak birbirlerinden ayrıldıkları husus var mı? 

Elbette. Henüz bir konudaki tartışmalar sürerken yapılan röportajlar olduğu için her biri aslında hem spesifik olarak kendi görüşünü aktardı hem de dönemsel ola- 


rak tartışılan konuyu değerlendirdi. Ama 16 
Nisan referandumuna giderken ki süreçte gerçekleştirilen röportajlar var ağırlık- olarak kitapta. Bu bakımdan birden fazla ismin bir tür fikri devamlılığı görülebilir. 
Bu da herhalde hükümet sistem değişikliği önerisi şekillenirken ortak fikrin nasıl oluştuğunu ve pekiştiğini gösterir. 


Sistemin Adını Değiştirmek 

Akıllıca Bir Hamleydi 

Sistemi başkanlık sistemi olarak biliyoruz. Ancak cumhurbaşkanlığı sistemi olarak tanımlanmasının sebebi sizce nedir? 

Getirilen sistem elbette bir tür başkanuk sistemi ama işleyişi, hiyerarşisi ve temsiliyle verilen ad Cumhurbaşkanlığı hükü- 


met sistemi. Tanımlamadaki farklılık siyasetin çözüm bulucu aklıyla ilgilidir bence. 
Donuk-teknik bir sistem transferi yapılmadığını, sistemin siyasetin becerisiyle değiştirildiğini anlatır. Malum statüko savunucuları, küresel kumpasın parçaları, PKK-FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ve onlara yakın çevreler Türkiye'deki tartışma ortamını hayli zehirlemişlerdi. Sistem değişikliği adı havayı temizledi, kavramları, değişikliğin gereğini, biçimini çok daha sağlıklı bir zeminde konuşmayı tartışmayı ve halkoyuna sunmayı mümkün kıldı. Tanım değişikliği akıllıca bir siyasi hamleydi. 


Egemenliğin Kullanımında 

Bir Değişiklik Yapılmadı 

Yeni sistem neler vaad ediyor? Güçlü vesayet-zayıf siyaset dengesi bozulacak mı? Mevcut sistemi 18 madde ile değiştirmek mümkün mü? 


Yapılan değişiklik Türkiye'nin bekası için, güçlenmesi ve demokratikleşmesi için gerek şart olan bir yapısal zorunluluk. 
Bu tartışmalarda hayır cephesinin toplumu ürkütmek için ileri sürdüğü gibi bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliği. Egemenliğin kullanımında herhangi bir değişiklik olmuyor çünkü. 

Bilakis üç erkin oluşumunda da egemenlik hakkı Millete teslim ediliyor. Sisteme tam manasıyla geçildiğinde yasama ve 


yürütme organları meşruiyetini doğrudan 


halktan alacağı için “kuvvetler ayrılığı ilkesi” Cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez gerçek manada hayata geçecek. 

Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık makamı birleştirilerek yetkili ve sorumlu yeni bir cumhurbaşkanlığı statüsü oluşturulacak. Bu sayede vesayetin bekası için dağıtılmış “rejim bekçisi cumhurbaşkanı” ve 'hükmedemeyen hükümet” rolleri son bulacak. 

Koalisyonlar dönemi kapanacak ayrıca. Seçim yapıldığı halde ülkenin hükümetsiz kaldığı, partiler arası istikşafi görüşmelerin, pazarlıkların sürdüğü, yatırımcıların kaçtığı, terörün azdığı ve göğümüzde leş kargalarının dolaşmaya başladığı dönemler tarih olacak. Seçim akşamı hükümeti kimin kuracağı belli olacak. 
Ve evet. Güçlü vesayet — zayıf siyaset dönemi bitecek. Koalisyonlar tarih olacak. Üstelik kötü siyasetçi de elenecek. Hükümeti kuran cumhurbaşkanı, Türkiye toplumunun asgari yüzde 50 * 1 oyunu almış güçlü bir lider olacak. Aday olamayan, seçim kazanamayan ama delege marifetiyle partilere tebelleş olan parti başkanları artık o pozisyonu koruyamayacak. Her parti kendi içinden yenilikçi, kucaklayıcı, çalışkan, iddia sahibi isimler çıkarmak zorunda kalacak. İyiler kalacak, kötüler başarısız siyasetçiler albümündeki yerini alacak. 

Ve iyi siyasetçilerin de iktidar dönemleri sınırlı olacak. En iyisi o olduğu için seçimde yüzde 5041 oyu alıp cumhurbaşkanı olan kişi bile en fazla 5 yıl iktidarda kalacak. Yeniden aday olur, halk da seçerse ömrü en fazla 10 yıl. En iyiler bile en fazla 5*5-10 yıl yönetimde kalacak. Bu sayede siyasete dinamizm gelecek, yeni liderler yetişebilecek. 


Yeni Sistemde Cumhurbaşkanı 

Yargılanabiliyor 

Yeni sistemde yasama ve yürütme halkoyuyla seçilecek, cumhurbaşkanını halk seçecek. Bununla birlikte hükümetin üyelerini ise cumhurbaşkanı seçiyor. Bunun iktidarın tekelleşmesi anlamına geldiğine dair tartışmalar var. Sizin görüşünüz nedir? 

Seçilen Cumhurbaşkanı seçildikten sonra tek adam olacak diyenlerin tek amacı vardı. Ya da iktidarın tekelleşmesi diye yumuşak ifade edenlerin bile aslında kast ettikleri şekliyle söylersek cumhurbaşkanının diktatörleşeceği vurgusu, referandum öncesinde hayır cephesinin yayma- ya çalıştığı bir korkuydu. Lakin kasten yaniş aktarılan bir konudur bu. Şöyle ki Cumhurbaşkanı yeni sistemde ilk kez denetlenecek ve yargılanabilecek. 


Yürütmeyi de Meclis; 

1) Yasalar 

2) Bütçe 

3) Meclis araştırması-soruşturması 

4) Yargı 

5) Seçim baskısıyla denetleyebilecek. 

Cumhurbaşkanının partili olması 

ekstra bir denetim imkânı tanıyacak. Toplumun en geniş sivil toplum yapıları olan partiler sayesinde cumhurbaşkanları tabandan ve teşkilattan gelen geri dönüş sayesinde siyaseten daima denetim-gözetim 


altında olabilecek. 

Meclis güçlenecek. Yasa yapımında milletvekilleri ilk kez tek belirleyici olacak. 
Cumhuriyet tarihi boyunca TBMM'den geçen yasaların yüzde 98'i hükümetin önerdiği ve çıkmasını sağladığı yasa tasarıları. 
Hükümet artık Meclis içinden olmayacağı için milletvekilleri —iktidar partisinden olsa bile- yasa yapımı, bütçe denetimi gibi asli görevlerde tamamen kendi vicdani kanaatine göre hareket edecek. 


Vekil Sayısı Artıyor, 

Temsil Genişliyor 

Türkiye'de her 143 bin asile 1 vekil düşerken AB'de bu sayı 54 bine 1. Nüfusu 
80 milyon olan Almanya'da 667, 66 milyon 
olan İtalya'da 925 milletvekili var. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılarak AB ortalamalarına yaklaşılacak. 

Temsilde adaleti sağlayacak diğer adım ise seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi. Böylece bu yaş aralığındaki 7 buçuk milyon genç temsil imkanı bulacak, 


çifte standart ortadan kalkacak ve gençlerin dinamizmi TBMM'ye yansıyacak. Ve sistemde bir kriz yaşanırsa artık halk hakem olacak. Yasama ve yürütme arasında sorun çıkarsa ya uzlaşacak ya karşılıklı olarak seçime gidecekler. Geçmişteki (1960, 1971, 1980, 28 Şubat 2007 gibi) krizlerde -her ne kadar krizler yapay olarak çıkartılmış ise de- hep darbeciler ve vesayetçiler “kriz çözücü” olarak girdi devreye. Halk kriz çözücü-hakem olarak ilk kez 27 Nisan 2007'de rol almıştı, AK Parti'nin siyaseten akıl etmesi ve cesaretiyle. Şimdi bu durum kurumsallaşacak. 


“Sistem, Erdoğan sonrasını riske atıyor” görüşünün temelinde nasıl bir kaygı duyuluyor? 

Aslında çalışılmış üretilmiş bir kaygı o. Hayırcı çevrelerden Evet diyecek potansiyel kesimleri kuşkuya düşürmek için üretilmişti. Deniyordu ki “Erdoğan'a tamam. Sevelim sevmeyeyim, 30 yıldır herkesin gözünün önünde, medyanın büyüteci altında bir siyasetçi. Her şeyini biliyoruz, ne yaptığını, neye nasıl tepki verdiğini, siyasetini, gücünü halktan aldığını vesaire. Ama ya ondan sonra! Erdoğan'dan sonra ne olacak? Bunca yetki kifayetsiz birinin eline geçerse...” 

Bu soruyu saf bir merakla ve endişeyle soranlar olduğuna şüphe yok. Lakin bu sorunun özellikle “hayırcı cephe” tarafından satın alındığını ve köpürtüldüğünü de görmek gerek. Zaten Erdoğan da buradan bir kırılganlık alanı üretilmekte olduğunu gördü ve önlem aldı. 

SETA Vakfı'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı o Sistemi (o Sempozyumunun açılış konuşmasında evham dağıttı ve “Erdoğan'a tamam da ondan sonra ne olacak?” sorusuna şu cevabı verdi: Güvensizlikleri Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete olan güvensizliktir. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorum. Tayyip Erdoğan baki değil fani. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın bir garantisi var mı? Haşa! Biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz. 
Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak!” 

Herkesin kolay anlayacağı, halka güç aşılayan, herkese öz gücünü hatırlatan bir müthiş bir cevaptır bu. Doğru bir formüldür. İki şey söyledi halka ve özellikle parti tabanına böylece. 

Bir: Bu, kişi meselesi değil, Türkiye'nin geleceği için sistem değişikliği meselesi. 
İki: Şimdiye kadar ne olduysa benden sonrada o olacak, yine millet karar verecek. 


KITAP/püsüxce 


atasoy müftüoğlu 


evrensel ufkun imkanları 


Yazar Atasoy Müftüoğlu çeşitli dergilerde yazdığı makaleler ile başladığı ve gazetelerde sürdürdüğü yazarlık hayatında otuzun üzerinde esere imza attı. Manevi ışık rehberliğinde yazdıkları kadar varoluşsal konulara ve küresel çağa dair değerlendirmeleri de dikkat çekti. İslâmi düşüncenin yüzeysel değil derin planda dayanaklarına dair çağrıları ile her zaman farklı oldu. 
1989'da çıkan ve 
2008'de yayınlanan 

isimli kitapların ardından 


adlı eser, yazarla yapılan söyleşilerin daha derli toplu okura ulaşması için yayınlandı. 


Hayat, düşünce, bağlılıklar ve bunların siyasi, toplumsal ve tarihsel sorunlarla bağlantılarını eleştirel bir mesafe ile fark etme çabası, “Evrensel Ufkun İmkânları” kitabındaki farklı sorunsalları olan söyleşileri birbiri ile ilişkili kılmaktadır. Müftüoğlu'nun eserlerini tamamlayacak olan bu kitap, düşüncesinin değişim ve gelişimini takip edebilmeyi de sağlamakta. 

Metinlerde, kendini gerçekleştirmenin diyalektiği, küçük yaşta edinilen tecrübelerin birikimi olarak bir şey olmanın kaçınılmaz önceliği gibi öğeler; yaşam öykülerinin de fikirler kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Müftüoğlu, insanların yargı yetilerini kaybettiği, kötülüklerin sıradanlaştığı anlara özel bir dikkat ile eğilmektedir. 

Müftüoğlu, dünyadaki kötülüklerin, adaletsizliklerin kökeni yanında Türkiye'deki mevcut dini yapıların zaaflarını, sorunlarını ve hırslarını ferasetli bir bakış açısı ile yıllardır eleştiri- ye tabi tutmaktadır. Atasoy Müftüoğlu'nun yerleşik kültür tarihimizde İslâmcılık çerçevesindeki yaklaşımlara dair ortak bir politika oluşturmak adına sorulara verdiği cevaplar onun çok sesli, kuşatıcı, hepimizle konuşabilen halini bir kez daha göstermektedir. İslâmi camiada dergicilik denildiğinde ilk akla gelen isim olan ve dergileri önemseyen Müftüoğlu “Evrensel Ufkun İmkânları”nda yer alan söyleşilerde, diğer söyleşi kitaplarından farklı olarak kendisine dair sorulanlara da cevap vermiş. Uzun yıllar izlenen, baskılanan ve yalnızlaştırılan Müftüoğlu, resmi baskıların dışında, geleneksel İslâmi çevreler tarafından tecrit edildiğini, elli yıldan beri yazarken etiketlendiğini aktarıyor. 

Arap İsyanları, İran ve Suriye konularında verdiği cevaplarda ise hakikatin hakkını verirken, zarafetle moda kanaatler ile arasına mesafe koyduğu görülmekte. Entelektüel ve siyasal güncelliği geniş alanını kapsayan bilgi, analiz ve itirazlara yer veren kitapta, bazı söyleşile- 


rin soru kısımları çıkarılmış ve titiz bir editöryel hazırlıkla okura ulaştırılmış. 


Bu soru kitabın başında yer alan ilk söyleşi- nin ilk sorusu. Müftüoğlu çocukluğundan itibaren bir İmam-Hatip olan babası ile vakit geçirdi. 
Kendisi daha 3-4 yaşlarında iken anne ve babası Kur'an öğrettikleri için zincire vurularak kolluk tarafından götürülmüş, ağır sorgulama ve tehditlere maruz kalmışlardı. 


Bilinç arayışı, kültür emperyalizmi gibi konularda sorulara yanıt veren Müftüoğlu, hiçbir eserin mutlaklaştırılmaması gerektiğini, kendi çağının beklenti ve sorunlarını yazdığını ifade ediyor. Anlama ve yorumlama ufkunu genişletmek gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, çoğunluğun hakikatin ölçütü olamayacağını vurguluyor. 


Cemaat kesinliklerine hapsolmamak gerektiğini vurgulayan düşünür, ideolojik tahakküme karşı, bu cemaatlerin karşı bir hareket gerçekleştirmediğini buna boyun eğerek faaliyetlerini sürdürme yolunu seçtiğini de ekliyor. İslâm'ın mezhep veya cemaatle veya bunların lideri ile özdeşleştirilmesinin sapma olduğunu da vurguluyor. Savaş, esaret ve kötülüklerin sürdüğü çağından bahseden Müftüoğlu, gerçekleşecek bir uyanıştan rahatsız olan ideolojik dünyanın tiranlarının, karşı oldukları dini de halkı uyutmak için kullandığı gerçeğine de dikkat çekiyor. 


Mevlana, Mevdudi ve Muhammed Esed mealleri, Safahat, İsmail Raci Fâruki'nin Tevhid ve İslâm Kültür Atlası... Dehşetli Zamanlar, İslâm'ın Şoku isimli kitapları okumakta. 
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KIİTAP'/sosyoLoji 


Konuşmalar 


Ahmet Bin Bella 


Ahmet Bin Bella, Cezayir devrimindeki rolü ile tanınan ve özellikle gençliğe dinamizm ve güç veren, hedef belirleyen teşvik eden fikirlere sahip, devrimci bir düşünür. “Konuşmalar” 
kitabı ise sunduğu somut çözümleri bilmek adına bulunmaz bir hazine... 


Cezayir Kurtuluş Savaşının önderlerinden biri olan Bella, 1962'de üstlendiği devlet başkanlığı görevinden 1965'te bir darbe ile indirildi. 
Onu tarih sahnesine çıkaran etkenlerine yeterince ortaya koyabilmek için, büyük Cezayir direnişinin iyi bilinmesi gerekir. 

Fransız emperyalizminin, Cezayir'i görünürde terk etmek zorunda kaldığı 1962 yılında devlet başkanlığı görevi üstlenen Ahmet Bin Bella, 1965 yılında Bumedyen'in başına çektiği bir darbeyle bu görevden uzaklaştırılmıştı. 

Bin Bella, tutuklu kaldığı süreyi kültürel ve düşünsel donanımı için çok iyi değerlendirmesini bilmiştir. Kendi deyişiyle hapishaneye bir sınıfa çevirmiş; hapis hayatı sonundaki dönem için ilim ve irfan tahsiline koyulmuştur. Özel olarak ilgilendiğini söylediği bilim alanlarının başında; kültür, felsefe, edebiyat, iktisat, sosyoloji gibi konular gelmektedir. Devlet başkanlığı döneminde, Cezayir halkının genel beklentilerinin aksine, ılımlı ve özel bir sosyalist çizgiden yanayken, 15 yıl kaldığı cezaevinden 1980'de serbest bırakıldıktan sonra, İslâmi düşünceye yönelmiş, öne sürdüğü radikal görüşleriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Geçekleştirdiği tüm konferans ve konuşmalarında, yerel ve genel tüm sorunların çözümünün İslâm'da olduğunu 1srarla gündeme getirmiştir. 

Bu kitapta da görüldüğü üzere Ahmet Bin 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KONUŞMALAR 
«HMET BİN BELLA 


Bella, İslâm dünyasının başlıca sorunlarını kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutarken soyut fikirler öne sürmek yerine, bu sorunlara somut tedbirler, tatbik edilebilir çözüm yolları önermektedir. Bu çerçevede çağdaş İslâm dünyasının ve Arap toplumlarının konumları da belirleniyor. Uyanma ve Kalkınma hamlesi başlıklu bölümde, İslâm'ın Batı ile temasına ve İslâm âleminin; Napolyon Bonapart'ın, İspanyollar ve Portekizlilerin topları ile uyanışına dikkat çeker. 500 sene öncesine kadar dünyaya hâkim olan İslâm medeniyetinin düşmesini ve mevcut düzenin ortaya çıkmasını da konu almaktadır. 
İslâm'ın durduğuna şiddetle karşı çıkan Bella, Özellikle Osmanlı'nın Avrupa'nın kalbine kadar ilerlediğini ve 18. yy'da İspanyollar ile birlikte dünya idaresini paylaştığını hatırlatır. 

İslâmi Hareketler bölümünde Bella'ya Müslüman Kardeşler hareketi sorulmaktadır. 
Her tür İslâmi güç ve akım arasında diyaloğu önemsediğini söyleyen Bella, hareketin Nasır'ı tekfir eden ve genel olarak Müslümanların bir- 


birini tekfir eden İdin dışı ilan eden) tutumlarını da doğru bulmuyor. İslâm coğrafyası ve Arap yarımadasına petrolün varlığı ile bir üstünlük bahşedildiği, güneş enerjisinin önem kazanması durumunda da bu toprakların yine üstün olacağı öngörüsünde bulunan Ahmet bin Bella, İslâmi açıdan krallık düzeni ve bu coğrafyadaki petrolün kralın malı olmasını da değerlendirmekte. 


İran Devrimi 

İran Devrimi'ni özellikle halkın kuwvetini birleştirmedeki başarısı konusunda başarıu bulan Bella, olumlu yönlerinden bahsedebilmek gerektiği gibi, bazı olumsuz yönlerinden de bahsedebilmek gerektiğini aktarır. 

Bella herhangi bir grupçuluk (Şiilik) boyası- nın İran Devrimi üzerinden silinmesi gerektiğini ve bunun İslâmi bir devrime zarar verici olduğunu da vurgulamıştır. İslam Cumhuriyeti'nin, azınlıklara karşı söylemi ve içerideki düşünce serbestliği konularındaki tutumu ise diğer eleştiri noktalarıdır. Tüm bunlara rağmen Filistin davasında İran Devriminin rolünü önemser. 


1916 Osmanlı'ya karşı Arap İsyanları 

1916'da Osmanlı'ya karşı gerçekleşen Arap ihtilalleri ile Ürdün, Suriye ve Irak devletçikleri- nin ortaya çıkmasına dair soruya ise Bella, bunu olumlu bir devrim tecrübesi saymadığını söyleyerek cevap veriyor. Düşünce ve tatbikatta Arap Milliyetçiliğine dair ise bunun Avrupa'nın etkisi ile oluşmuş olduğu düşüncesini paylaşmaktadır. Bu fikri savunanların ilk hatasının Osmanlı ile mücadele etmek olduğunu vurgulayan Bella, Hristiyanların bu süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çeker. Kalkınma ve Modernleşme için Ortaya Konan Arap Modelleri, Modern Sosyoloji Eleştirisi ve İki Teşebbüs Arasında Mukayese: Cezayir İhtilali ve Filistin İhtilali başlıkları ise kitapta dikkat çeken bölümler arasında yer alıyor. Kitap, Cezayir direnişinin temel dinamikleri yanında, Bin Bella'nın bütün fikirlerini tam, düzenli, yapıcı, programlı ve bilinçli olarak ilk defa ortaya koymaktadır. 


KİTAP”TANITIN 


Dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla kökünden değiştirebilecek 

birçok kullanılan ve kullanılmayan deneyebuluşa imza atmasına rağmen ders kitaplarında 
Tesla adı nadiren geçer. 
Özellikle elektriğinin kablosuz taşınabilmesi buluşu ve bunun kanıtlanması onun ne kadar benzersiz bir mucit olduğunu açıklar. 


“Frekans yüksek olduğu müddetçe yüksek voltajlardaki alternatif akımlar derinin yüzeyinde, herhangi bir yaralanmaya neden olmadan salınırlar. Ama bu amatörlerin becerebileceği bir şey değildir. Sinir dokularına nüfus edebilecek mili amperler öldürücü bir etki yaratabilir ama derinin üzerindeki amperler kısa süreler için zarar vermez. Derinin altına sızabilecek düşük akımlarsa, ister alternatif ister doğru akım olsunlar, ölüme yol açabilir.” 

“Yakında bir iş adamının New York'tan yazılı talimatlar dikte etmesi ve bunların Londra'da ya da başka bir yerde anında belirmesi mümkün olacak.” 

“Masasından dünyadaki herhangi bir te- 


İnsan İmkânsızı Başarabilir Sözü Yetersizdir 


Çünkü İnsan İmkânsızın da Ötesine Ulaşabilir 


mm k, 


, cep telefonunuzu bir 


lefon abonesini araması ve konuşması mümkün olacak. Sadece ucuz ve bir saatten büyük olmayan bir araç taşımak gerekli olacak, bu araç, taşıyana denizde ya da karada binlerce mil ötesini duyma imkânı verecek. Bir kişi, konuşma ya da şarkıları dünyanın her yerinden dinleyip, her yerine aktarabilecek.” 

“Aynı şekilde herhangi bir resim, çizim ya da baskı da bir yerden bir yere aktarılabilecek. Bu tür cihazlardan milyonlarcasını tek bir istasyondan kontrol etmek mümkün olacak.” 

İşte bu sözler tam 100 yıl önceki Nikola Tesla'nın düşünceleri ve sözleri. Bir zaman- 


lar bu sözler sadece birer hayaldi. Ama bugünlerde tüm bu sözler birer gerçek icata dönüştüler. Elektriği ve cep telefonunu bu kadar iyi tanımlayan Tesla, interneti de o zamanlardan hayal etmiş. 

Tesla, 1884'te ABD'ye ilk geldiğinde Thomas Edison için çalışmıştı. Edison, ampulün patentini almıştır ve elektriğin dağıtımı için bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Edison, akkor teli ampulü yeni icat etmişti ve elektriğin aktarılması konusunda bir sistem geliştirmeye çalışıyordu. Tesla'dan bu konuda yardım istemiş, eğer sistemdeki sorun çözülebilirse büyük miktarda para vereceğini söylemiştir. Tesla sistemdeki sorunları çözerek Edison'u belki de milyon dolarlık bir masraftan kurtarmış ancak vaat edilen parayı hiçbir zaman alamamıştır. 

Hala bugünlerde bilim adamları onun notlarını satır satır taramaya devam ediyor. Uçuk teorilerin çoğu bugünün ünlü bilim adamları tarafından ispatlanıyor. Örneğin, Tesla pervanesiz disk türbin motoru, bugünün modern malzemeleriyle birleştirildiğinde, tasarlanmış en verimli motorlardan biri oluyor. 
1991'de patentini aldığı kriyojenik (mutlak sıfıra yakın sıcaklarda) sıvılarla ve elektrikle olan deneyleri süper iletkenlerin kaynağını sağlıyor. Dünya yakasını bıraktığı ve laboratuvarında en büyük aşkı elektrik ile ilgilendiği sürece Tesla dünyanın en mutlu insanıydı. 


Para kendine insanların biçtiği kıymete haiz degildir. Benim bütün param deneylere yatırılmıştır. 
Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insanoğlunun yaşamını biraz daha kolaylaştırmasını sağlıyorum. 

Nikola Tesla 
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KİTAPeğirim 


Eğitim Bir Kitle İmha Silahı 


Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasına Bir Yolculuk 


John Taylor Gatto 


Eğitim gerçeklerden uzaklaştıkça işlevini de kaybedecektir. Böyle 

bir eğitim sistemini eleştirmek cesaret ister. 
Bunu iddia etmek için ciddi gerçekler ortaya koyacak bir donanım sahibi olmakta gerekir. 
Gatto, gerçekçi önerileri ile ABD eğitim sistemini ve özellikle standart testleri masaya yatırıyor. 
Kitap Avrupalı bazı isimlerden, aynı eleştirilerin Avrupa için de geçerli olduğu yönünde yorumlar aldı. 


Okulun olmadığını düşünebiliyor muyuz? 
Okul varlığını hukuki mekanizmalar ile de tahkim etmiş bir kurumdur bugünün toplumunda. 
Peki defalarca yılın öğretmeni seçilmiş bir isim nasıl olur da okulun azılı bir muhalifi haline dönüşebilir? Kitabın sunuşundan cevaba bakalım: 

“Gatto, ayaklarını sistemin tam içinden sağlam bir zemine basarak eleştiride bulunan bir okul düşmanı. John Tyalor Gatto öylesine bir okul muhalifi ve düşmanı ki beklenmedik veya yolunda gitmeyen herhangi bir şeyi, kötü yahut pespaye her şeyi okula mal ediyor. Başarıyı okul eğitimi olmadan yakalayabilmiş örnekleri okuyacağınız eserde, bu kişileri okulun büyük ya-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Eğitim “ 
Bir Kitle İmha Silahı iğ 


Zorunlu Eğitimin —— 488 
Karanlık Dünyasında 
Bir Yolculuk 


John laylor Gatto 


lanlarından kaçınmayı başarabilmiş” olarak niteliyor. Bir mekâna kapatılmaya dayalı okul eğitimine karşı çıkıyor Gatto. Çünkü çok farklı yönlere doğru gitme ve gelişme temayülünde olan bireysel hayatları tek tip haline getirdiğini, bireyleri yığınlaştırma emelinde olduğunu düşünüyor. Daha önce sizler ile 'Okulsuz Bir Toplum' kitabını paylaşmıştık. Günümüzde çocukların kendi isteklerine göre saatlerin oluşacağı, evde eğitim gruplarının Amerika'da giderek yaygınlaştığı biliniyor. Gatto'nun eleştirilerinden sonra okul seçerken en farklı programa sahip, çocukları farklı alanlarda gezilere en sık çıkaran, ek zanaatlerin ve sanat derslerinin bol çeşitlilikte okul bünyesinde yer aldığı okulları seçme ihtiyacında olabilirsiniz. 

Gatto, okul sisteminin böyle kurgulanmış olmasını, tüketim ekonomisinin talebine boyun eğmek olarak açıklıyor. Okul, tüketim ekonomisi siteminin bir bileşenidir ve alt sistemi- 


dir. Ve görevini buna uygun şekilde ifade edecektir. Ona göre eğitim ile okul eğitimi aynı şey değil. Gatto, okul eğitiminin kişiyi olması gereken eğitimden uzak düşürdüğünü savunur. Eğitimin kapalı ve duvarlarla çevrili kurumlardan ibaret olamayacağının altını çizer. 


Açık Kaynak Eğitimi 

Eğitim, kişinin birey olarak yönettiği bireyselleşmiş bir şekilde olmalıdır. Ben Franklin örneği veren Gatto “kendine hâkim olmaya ve iyi bir hayata giden yol” üzerinden ilerlemektedir. 
Açık kaynak eğitiminde neyin hangi sırada alınacağı kişisel kararla olur. Karşılaşılan herkes potansiyel bir öğretmendir. Bu bir oto tamircisi de olabilir, araba yarışçısı da. Bu sistemde öğretmek bir meslek değil işlevdir. Kimin öğretmen olacağına ise kişinin kendisi karart verecektir. Temel kabul noktasında, kimse hiçbir öğreticiden bir şeyi öğrenemediği için başarısız kabul edilmez. 

Gatto 30 yılını verdiği öğretmenliğin ardından düşündüğünde, zamanını kurumlaşmış bir çerçevede harcadığına yanıyor. 

“İnsanların çocuklarını çalan, dev bir beyin yıkama ve sınıflandırma makinesi olarak merkezi okul eğitiminin var olmasına izin verilmiş olabileceğine inanasım gelmiyor. Bu gerçekten oldu mu? Benim hayatım bundan mı ibaretti? 

“Okul bir dindir' diyen Gatto, bu noktayı yani atfedilen görevin kutsal tarafını anlamadan, okullarda insan aptallığının, çıkarcılığının veya sınıf kavgasının bir sonucu olarak yaşananları anlayamayacağınızı iletiyor. 

Sıradan insanların çocuklarını daha akıllı olmaları için okula gönderdikleri belirten Gatto, okul eğitiminin ahmaklık öğrettiğini, sistemin sosyal düzenin iyiliği adına öğrenmenin oranlara bölünerek üstün yetenekli, vasat, özel öğretime muhtaç gibi grupların ortaya çıkarıldığını vurguluyor. 


KİTAP/mukuk 


15 Temmuz Davaları, 


Kanıtlar ve İfadeler 


15 Temmuz Hukuk İnsiyatifi 


“15 Temmuz Hukuk 
İnsiyatifi”, Av. Dr. Mehmet 
Sarı ve Yar. Doç. Dr. 
Selman Öğüt tarafından kuruldu. 15 Temmuz girişimini işgal girişimi olarak tanımlayan platform, davaların takibi açısından bir veri tabanı oluşturmak amacı ile doğrudan bilgilendirici bir hukuki arşiv hedefledi. Davalara ve darbe girişimine dair dezenformasyona rağmen detaylar okunduğunda, halka silahlarla ateş açılması kararının alındığı ve teşebbüslerin örgütlü yapıldığı görülmekte. 


15 Temmuz davalarındaki uzun iddianamelere dair doğru ve gerekli bilgileri sunmayı ve bu bilgilerin tasnif edilerek arşivlenmesini sağlayacak olan “15 Temmuz Davaları” kitabı, bu konuda kurulan web sitesinin ardından ikinci adım olarak yayınlandı. 

Çalışma önsözünde, 15 Temmuz Darbe girişiminin halk iradesi ile püskürtülmesinin ardından darbecilerin yargılanması sürecinin ulusal hukuk ilkeleri ve evrensel hukuk ilkelerine uygun şekilde devam ettiği, yargı sürecinin dünya kamuoyuna aktarılmasında kasıt-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LU dezenformasyon yapıldığı vurgulanmaktadır. 

Kitap süreci doğru şekilde aktarmak adına 
34 davadaki olayların tümündeki örgütsel irtibatı ortaya koyan maddi olayları ve ifadeleri bölümler halinde aktarmakta. Sanıkların ve mağdurların ifadesi ise ayrı bir bölüm halinde düzenlenmiş. Davaların görüldüğü mahkemeler ve esas numaralarını içeren çalışma bu anlamda önemli bir kaynak. 

Yurtta Sulh Çatı Davası, TRT, İBB, Valilik gibi işgal edilen çeşitli kurumlara dair davalar, Silahlı Kuwvetlerin bazı birimlerindeki girişimler davaların temelini teşkil ediyor. 

Detaylara bakıldığında maddi olaylarda "darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceğinin ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceğinin” önceden planlandığı gözükmektedir. Darbeci konseyin whatsapp grubun- da, bağlı olan askeri kuwetlere karşı duran poislere ve kitlelere silah ve tanklar ile müdahale kararı alındığı da görülmekte. 

15 Temmuz gecesi, bazı askeri yetkililerin 
hangi komutanları kaçırmak üzere talimat verdiği, hangi subayların komutanları tutuklama 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girişiminde bulunduklarına dair iddialar ve deiller de kitapta detaylıca ele alınmaktadır. 

Davalarda, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarda silahlı ve teçhizatlı kişilerin işgal etmeye çalıştığı TRT, Doğan Medya Center gibi noktalarda gerçekleşen eylemlerde yer alan isimler- de bir netlik görülmemekte. Bazı işgal girişimlerinde ise emir veren isimlere dair tanıklıklar ve zırhlı araç personellerine dair veriler yer almakta. Yine whatsapp üzerinden yapılan yazışmalarda Vatan'a giremiyoruz, hava desteği lazım', 1. Köprüde polis tarafından müdahale hazırlığı var, zırhlı araç desteğine ihtiyaç var” gibi çağrılar ve Vatan emniyete acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım' gibi ifadeler de maddi unsurlar arasında göze çarpıyor. 15 Temmuz girişimine dair davalarda çoğu şehit yakını olan mağdurlar, katılım ve desteğin yeterli olmadığından yakınmakta. Darbe gecesi yaşanan spesifik olayların hangi mahkemede ilerlediğinin bilinmesi ve o davaya dair önemli noktaları kamuoyuna açan bu eser, davalara destek amaçlı katılım sağlamak isteyenlerin de detaylı içeriğe vakıf olmasına katkı sağlamaktadır. 
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KIİTAPiisrâmi 


Ilah?'ı İsimleri ile Tanımak 


Her ismi güzel, her ismi yüce: Allah 


Ekrem Demirli 


İlk, son, her şeyi bilen, her şeyin bildiği, bütün zıtlıkları kendisinde toplayan... 
Ekrem Demirli, 

Allah hakkında bilgimizin, kendisinin sıfatları üzerinden ilerleyen isimleri ile derinleşeceğinden yola çıktığı bu eserde, hem iyilik ve güzelliğin kaynağını hem de muhteşem bir dengeyi ortaya koymakta. 


Nasıl bir Allah sorusuna cevap ararken karşımıza Allah'ın isimleri çıkıyor. 


İlahi isimler hakkında İslâm düşüncesinde farklı perspektifler yer almaktadır. 
İnsan, tabiat ve Allah ilişkisi çerçevesinde ele alan yaklaşımlar ile ilahi isimler aynasında alemi tanımak esastır. Her isim bir yönü ile bütün manalara havi iken aynı zamanda kendisine baskın bir mana nedeniyle ötekinden farklılaşmaktadır. 


Kitabın adı olarak Her İsmi Güzel Her 


İsmi Yüce başlığı, ilahi isimlerin güzel olarak nitelenmesindendir. Bir mümin için ila-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ALLAH'I İSİMLERİYLE TANIMAK 


EKREM DEMİRLİ 


hi isimler güzel ve iyi olduğu için, bunların tezahürü olarak varlıktaki her hadiseyi tevekkül, rıza ve teslimiyet ile karşılamak gerekecektir. 


En Yüce isimler anlamında 'İsmi Azam olarak bilinen Allah'ın sıfatlarından bazılarının öne çıkmış olmasına dair farklı yorumlar vardır. Ekrem Demirli de Allah'ın isimlerinin hepsinin aynı şekilde yüce olduğunu belirtenler arasında yer alıyor. Kitapta her ismin güzelliği ve yüceliği vurgu- 


lanırken isimler ile Allah'ın tanınması amaçlanmakta. 

İslâm'ın tevhit ilkesini anlamak “Allah” isminin zıtları kendisnde toplamasını anlamakla mümkün olacaktır. 


İsimlerin kelime olarak sıfat anlamları dışında derin anlamlarını öğrendikçe insanın bu dünyadaki varlığına dair de önemli sorulara cevap bulmak mümkün hale gelir. İnsanın varığının ardında yatan hikmet ve ilahi olan güç, bu isimler dikkatle anlaşıldığında görülecektir. 


Örneğin, yaratmaya ve açmaya dair isimlere baktığımızda yaradılışın özüne dair daha derin bilgiler elde etmek mümkündür. 

EL Fettah, yani açan denildiğinde bu; nimet kapısının açılması da olabilir, adili mutlak olması kapsamında azap kapısını açan olması da söz konusudur. 


Eserde metafizik olarak âlemler, Allah'ın âlem ile irtibatı gibi konulara dair ufuk açıcı unsurlar da yer almakta. Demirli, kelimelerin sadece sözlük anlamları ile bilinemeyeceği, atfedildiklerine göre anlam kazanacaklarına vurgu yapıyor. 
İnsan düşüncesi, âlemi yorumlarken, ilke olarak Allah'ın varlığından yola çıkarak yapılacak yorumla ilerleyebilir. 


Ayrıca, Allah'ın niteliklerinin her birinin birbirinden bağımsız ve öncelikli olup olmadığı gibi kelamcıların da alanına giren yaklaşımlara da kitapta yer verilmekte. 


KITAP/cocuk 


Benim Tarzım 


Mithaa al Khayyat 


Her yaş bir başka güzeldir. Hele de çocukluk. Bununla birlikte hangi çocuk aslında büyümeyi istemez ki? Hande de istiyor. Peki, bir çocuk büyüdüğünü nereden anlar? 
Hande ailesinin yaptığı bir sürpriz ile büyüdüğünü fark eder... 
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Sharjah kitap fuarı çeviri desteği ile Türkçeye kazandırılan “Benim Tarzım Maya”, Fidawi'nin resimleri ile görsel anlatım bulmakta. 2010 yılında Arapça yayınlanmasının ardından ilk olarak 2012 yılında İngiltere'de yayınlandı. 

Dört ablaya sahip olan Hande evin en küçük kızıdır. Ablaları ona sürekli hediyeler al- 


maktadır. Bununla birlikte arkadaşları geldiğinde Hande'nin yanlarında oturmasına izin vermezler. Küçük olduğu için üzülen Hande'nin duygularına yer veren eser, İslâmi bir yaşam tarzına sahip ailenin, değerlerini aşırı göze sokmadan olabildiğince doğal aktarmakta. İslâmi mesaja sahip çocuk kitapları kategorisinde yer alan ve uygun bir dile sahip olan kitap dikkat çekiyor. 

Büyümek ve tesettür kavramına atfı olan hikâyede, ablaları Hande'ye artık büyüdüğünü söylerler ve istediği eşarbı seçip kendileri gibi giyinebileceğini müjdelerler. Hande bir tarz dener, eşarp kayar. Başka bir tarz dener boğulacak gibi hisseder... 

Ablalarının her biri 'benim tarzımı dene diyerek öneriler yapmaktadır. 

Toplumda örtüyü bağlama modelleri üzerinden yapılan yakıştırma ve değerlendirmeler yerine esas olanın herkesin kendi tarzı ve rahat hissettiği şekli bulmasına vurgu yapan kitap, yeni örtünen bir kızın yaşayabileceği çoğu aksaklıklara da rehberlik etmekte. 

Henüz çocuk denilecek yaşta olan Hande, başını örtmeyi becerememesinin ardından asla ablaları gibi büyüyemeyeceğini düşünür... Fakat kendi tarzını bulacaktır... 
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olmadığı sonucuna vardığını ifade ediyor. 
, diyen Ressam Sanatçının yasaklarla frenlenebileceğini, Hülya Yazıcı üretiminin durdurulabileceğini ise düşünmüyor. Muhafazakâr kesimin çağdaş sanatı desteklemesi diyerek sanatta mutlak özgürlük gerektiğinin de altını çiziyor. 
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Tolstoy “Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması 


gerekir.” der. Bu tanımlara uyan bir ressam Hülya Ya- 


zıcı. Resim sanatının yok sayıldığı ve görmezden gelindiği bir dönemde resim yapmaya başlayan Yazıcı, kendi deyimiyle 17 yıldır “iğneyle kuyu kazıyor”. Sa- 


natçı geçtiğimiz yıllarda kıssalardan yola çıkarak yaptığı Miraç ve Hicret resmiyle muhafazakâr çevrelerce eleştirilmişti. O ise sanat yolculuğunu “Ne camiye ne de kiliseye yaranabildim” diyerek özetliyor. Bağımsız Sanat Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan Hülya Yazıcı ile mücadelesini, resim sanatını konuştuk. 


Malum ülkemizde sanat yapmak zor, özellikle plastik sanatları “Müslüman” kimlikle yapmak daha da zor. Siz nasıl karar verdiniz? 

İnsandaki sanatsal yetenek ve estetik algının ontolojik olduğuna inanıyorum. 
Düşünebilen bir varlık olan insan, kendini keşfetme sürecinde aynı zamanda yaradılış kodlarına göre davranarak yaşadığı toplumu imar etme, medeniyet bilinci oluşturma gayreti içindedir. Benim de kendi kişilik özelliklerimi keşfetmem zor olmadı, çünkü her şey kendiliğinden gelişiyor siz gayret gösterdiğinizde. 

Doğaya olan yakınlığım meraklı ve gözlemci bir kişiliğe sahip olmam sebebiyle oyunlarımı kurgularken bile var olanı tanıma heyecanı ve yeni bir şeyler ortaya çıkarmak üzere tasarımlar yaptığımı hatırlıyorum. Ortaokulda, Ressam Cuma Ocaklı resim öğretmenimdi. 6 öğrencisine okulda bir atölye imkânı sağlamıştı. Öğlen tatillerimi burada resim yaparak geçirmeye başlamıştım. Liseden sonra Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde devam ettim. Akademi de canlı modelden desen çalışmak şarttı. Ailem çok muhafazakâr bir yapıya sahip değildi, bu durumu anlattığımda olumsuz bir tepki almadım. Ancak önceleri yadırgadığım bu durum giderek olağanlaşsa da diğer taraftan bu normalleşme süreci benim ruhumda bir şeyleri huzursuz etmeye başlamıştı. 


Bu sizde zamanla ortaya çıkan 'huzursuzluk' ve inancınız resim sanatına olan ilişkizi nasıl şekillendirdi? 

Seksenler aslında bizim toplumumuz için çok önemli bir dönemeçti diyebilirim. İç savaşın eşiğine getirilmiş ülkemiz sert bir ihtilalle kontrol altına alınarak olması gereken yere, üçüncü dünya ülkeleri adı verilen seviyeye çekilmişti. Dini inançlar, aidiyet ve kimlikle ilgili ötekileştirmelerin, toplumun hızlı bir şekilde ayrışmasına sebep olacak uygulamaların başlatıldığı travmatik bir dönemden geçiyorduk ve uygulanan bu insan haklarına aykırı utanç verici kurallara kar- 


şı bu dönemde tesettüre girerek direnmeyi 


seçtim. 

Sanatın ontolojisinden söz edebileceğimiz gibi aslında iman etmenin, hakikati arama çabasının da ontolojik tarafının önemli olduğuna inanıyorum. Esasen sanata olan ilgimden sonra kendimde keşfettiğim en önemli yanım ilahi vahyin insanı olgunlaştıran ve insan olma yolunda ki evrimini tamamlamaya ya da geliştirmeye yönelik etkisi. Yaradılış özelliklerim; sanatçılara özgü sezgisel, derin görme, bu yolda bana yol açıcı oldu diyebilirim. 


Ne Camiye Ne De Kiliseye 

Yaranabildim 

İçinde bulunduğunuz sanat camiası veya çevreniz tarafından ötekileştirildiniz mi? 

Sanat zaten somut bir karşılığı olmayan, zorlu ve çileli bir yoldur. Sizde bu konuda iyi bir donanım olsa bile bunu ortaya çıka- 


rabilmeniz veya hayatınızı sanatla idame ettirebilmeniz hem maddi ve hem de manevi açıdan çok zor... İnançlı, özverili bir kararlılık istiyor. Benim ki çok daha zor oldu çünkü “ne camiye ne de kiliseye” yaranabildim. Bir tarafta alabildiğine bir sözde özgürlük alanı, diğer tarafta hiç sorgulanmamış yasaklar, kısıtlanmalar. İlk zamanlar bu sorgulanmamış yasaklar alanıyla ilgili çekincelerim bende de vardı, diyebilirim çünkü o dönemde henüz dini kuralları öğrenmeye yeni başlamıştım ve Kur'an-ı Kerim meali okuyordum. 


Örtülü müydünüz? 

Aslında tam da örtülü değildim ama denemeler yapıyordum. O yıllarda zaten güzel sanatlarda hiç başörtülü öğrenci yoktu. Hızli bir öğrenme dönemine girmiştim; bu yeni bilgiler bende çelişkiler yaratıyordu. Diğer taraftan hakları gaspedilen genç kızların yanında olmam gerektiğine inanıyordum. 

Ülkemizde özellikle plastik sanat eğitimi veren okullarda tek tipçilik ve hegomanik bir yapı hâkim. İnancın yansıması olan başörtüsü çok da hoş karşılanmıyor... 

Sanat eğitimi veren bir okulun tutucu bir yapıya sahip olması düşündürücüdür. 
Ben ikinci sınıftayken iki tesettürlü öğrencinin mimarlık bölümüne girdiğini görmüş- tüm. Çok duygulanmış hemen onların yanına gidip tanışmıştım. O arkadaşlar, yüksek mimarlık bölümünü çok iyi bir puanla kazandıkları halde ancak bir yıl kadar okulda kalabildiler. Çok başarılı olmalarına rağmen okuldan uzaklaştırıldılar. Bir taraftan sınırsız bir özgürlüğü savunacaksınız, diğer taraftan sizin gibi düşünmeyenleri bu alandan dışlayacaksınız. Bu son derece bağnaz bir tutumdur. 


Az önce “ne camiye ne de kiliseye yarabildim” derken ne demek istediniz? 

Şu an bir sanat vakfı ve sanat galerisini yönetiyorum ve burada çeşitli çevrelerden farklı düşüncelere, dünya görüşlerine sahip sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapıyoruz. Vaktiyle karşılaştığım sıkıntıları sanatçılara yaşatmamaya çalışıyorum; sergilenen eserlerin nitelikli olmasına, bayağı olmamasına dikkat ediyorum. Her galeri mutlaka bir takım ilkeler ve sanat anlayışı çerçevesinde hareket eder; biz de dikkat etmeğe çalışıyoruz. Aslında sorunuzun yanıti şu, evet ülkemizde başörtülü ya da dindar bir insanın çağdaş sanatla ilgilenmesi hala kendi dünya görüşleri etrafında tekelleşen 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insanlara normal gelmiyor. Diğer taraftan benim gibi birinin bu tür bir sanatla ilgileniyor olması muhafazakâr kesimin de hala algısına sığabilmiş değil. Yaşadığım zorluklar bununla ilgili. Bunu aşabilmek için çabalıyorum. 


Miraç tablonuz nedeniyle eleştirilmiştiniz... 

30 yıl önce açtığım sergilerde miraç eserim vardı. 90'larda aynı dönemde Erol Akyavaş da Miraç resimleri yapıyordu. Fakat ben ilk sergilememde Müslüman basın tarafından eleştiriler almıştım. Miraç ve Peygam- 


ber Efendimiz resmedilir mi düşüncesiyle. 


Kullandığım dil tamamen sembolik olmasına ve imgesel bir dil kullanmış olmama rağmen. Sünni gelenekte bu tutuculuk hâkim olsa da Şia dünyasında peygamber tasvirleri yapılmış. Benim maksadım tamamen bunların dışında, bakanın zihninde bu hadiseyi hatırlatacak tamamen soyut bir ifade ile bir iz bırakmaktı. 


“Miraç” ve 'Hicret' başta olmak üzere çeşitli peygamber mucizelerini resmettiniz. 
İslâm'da tasvir konusu yıllarca sanata olan bakışımızı da yönlendirdi. Stilize edilmiş bir sanat anlayışı ortaya çıktı. Tasvir konusuna yaklaşımınız nedir? 

Bütün semavi dinlerde tasvirle ilgi- 


li bir yasak söz konusu olmuştur. Mantıklı bir açıklaması da var elbet. Tekrar çok tanrılı dinlere dönülmemesi, yani putperestliğin önlenmesi için alınmış bir önlem. Hristiyan dünyası bunu Rönesans ile aştı. Musevilik yasağa riayet etme konusunda çok dikkatli davranmakla birlikte onun yerine geçebilecek başka özgün bir şey ortaya koyamadı. İslâm dünyası ise yazıyı bir sanat haline getirerek ve geometrik formlardan yola çıkarak ilahi yasalara, tevhid düşüncesine, felsefi ve sanatsal açılımlar kazandırmıştır. 
İslâm dünyasında suretin yasaklanmasının en temel sebebi, Hz. Peygamberin tasvirlerinin yapılarak zamanla tapınma aracı olmasını önlemeye yöneliktir, diye düşünüyorum. 


Yoksa bu suretler dünyasında nereye baksanız bir suret görürsünüz, aynaya baksanız kendi aksinizi, en basit örnekle. Bugünün artık fotoğraf çektiren, evlerinin içindeki TV ekranlarından ve akıllı telefonlardan her an muhatap olduğumuz suretleri temaşa eden çağın Müslümanlarının, hala tasvir yasağını konuşmaktan imtina etmesi manidardır. 

Yoğun olarak resim yaptığım ve bir uslup arayışı içinde olduğum 90'lı yıllarda, dini mitolojik temalardan etkilenerek bir seri oluşturdum. Bu seride Miraç, Hira, Kâbe, Tur ve Musa, Kuyuda Yusuf, Kutsal su gibi, aslında çok da sergilemediğim resimler yap- 


tım. Sanat çok zengin bir dil, kelimeleri imgeler olan. Sanatın bu bütün insanlığı muhatap alan evrensel dili insanlar arasında çok önemli etkileşimler kurabiliyor. Bu yüzden ben soyut sembolik ve mesajı güçlü bir aktarımı tercih ediyorum. 


Yasaklar sanat üretimini engelliyor mu? 

Esasen sanatçıyı yasaklarla frenlemek, üretimini durdurmak mümkün değildir. Bu nedenle yasaklar her zaman yeni bir çıkış yolu bulmanıza sebep olur, hayal gücünüzün sınırlarını zorlamanıza yol açar, nihayet İslâm'ın sanatı da buradan doğmuştur. 


Sanat camiasında paronomik bakış yoksunluğu var. Resim camiasında lobicilik var mı? 

Sanatsal iktidar soldadır algısı bütün dünyada mevcut. Ancak bizim ülkemizde biraz daha katı ve tutucu bir anlayış var. Sebebi de sanatın insanlara sonsuz bir özgürlük 


alanı sağlamasının gerekliliği konusunda ki tutucu yaklaşım. Dini inancıyla ilgili kuralları olanların, bu kurallar yalnızca kendisini bağlasa da buradaki tekelleşmeyi kırabilmesi oldukça zor. Önyargılar dolayısıyla bu doğrultuda bir tekelleşme hâkim. Biraz önce insanın mutlak sınırlarından söz etmiştik. Bana göre insan için gerçek özgürlük alanı tinsel, düşünsel bir alandır. İnsanı maddilikten kurtarır, zihinsel ilerleme ve keşifle ilgili olmakla birlikte deneyseldir. Nesnellik olmazsa olmazı değildir. Zaten sanat, niceliksel olanın niteliksel olana dönüşümüdür, diyoruz özetle. Dolayısıyla bu özgürlük alanlarını kısıtlayan şey, insanların inançlarıyla da ilgilidir. İnanan bir insanın cinsel içerikli bir eseri topluma sunması doğru karşılanmaz. Batılı düşünürlerden de aslında bu konuya eleştirel bakanlar var. Örneğin Çharles Demuth, sanat eserinin bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle cinsellik meselesine fazla önem verilmesini doğru bulmuyor. 


Sanatta özgürlük nerede başlar nerede biter, sanat hudutsuz özgürlük aracı mıdır? 

18. yüzyıla kadar sanat, ilahi vahyi insanlara anlatmak onları daha derinden etkilemek için en önemli araç olmuştur, müzik de buna dâhil. Ancak 18 yüzyıl batı aydınlanması ile birlikte sanatta bireysellik öne çıkartılmış. Sanatta özgürlük de bu dönemde konuşulmaya başlanmış ilk kez. İnsanın yeryüzünde en önemli arayışlarından biri özgürlük arayışıdır. Ben yeryüzünde sonsuz bir özgürlüğün var olmayacağına inanıyorum. 
Dikkatle baktığınızda her şeyde bir sınırlama ve ölçü var. Parmak izlerimiz bizi ele veriyor, atmosferin dışında yaşamamız mümkün değil çünkü orası başka bir varlık alanı, kısaca insan ne olduğun haddini bilmeli ondan bekleneni yapmalı. Yaşadığı topluma, insanlığa güzel bir şekilde katkıda bulunmalı yaşamı süresince, iyilik yapmalı ve kötülüğe engel olmalı. Çünkü bizim özgür- 


lük beklentimiz başka birinin özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelebilir. İlk çağ filozofların sanat ve düşünme biçimlerini hala çok önemsiyorum. Sanatın bireyden topluma yansıdığını ve sonuçta toplumsal etkilere yol açtığını düşünürsek sanatın başlangıcı olan estetiğin en önemli sorunu olan güzelin, iyi, faydalı gibi toplumsal değerlerle de desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuşlar, bu çok önemli. 


O yüzden mi kavramsal sanata geçiş yaptınız? 

Elbette toplumsal sorunları irdelediği, çözüm odaklı bakmayı önerdiği için güncel sanat yapıyorum. Sanatçı özel bir anlatım gücüne erişmiş insandır. Zaten yapılmış olanı tekrar etmekse zenaatçılıkla ilgilidir. Sanatçı daima kendi coğrafyasından, geleneğinden veya toplumsal özelliklerinden beslenerek kurar bu evrensel dili ve ortaya çıkan şey bütün insanlığın ortak mirasıdır. Nietzsche “sanat yaşamın önemli uyarıcısıdır, 


onu amaçsız ereksiz sanat için sanat olarak nasıl anlayabiliriz” der. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Estetik kaygının da önüne geçebilen, ancak yine güzel görme, güzel davranma, doğru düşünmeye yönlendirme bilinci kazandırma gibi. Kavramın, oluşturulan temanın ön planda olduğu bir sanat tarzın- dan bahsediyorum. Sanat hayatımızın içinde aktif olarak var olmadığı sürece insan olma çabamız hep yarım kalacak gibi. Güzel düşünmeyi de içine alan geniş bir kavram olarak güzelin, çevre bilincimizden giyinmemize, konuşmamıza ve davranış biçimimize yansıması lazım. Sanatla yaşamak sanatlı yaşamak denen şey bu. Bu, toplumun en çok uzak kaldığı ve çok ihtiyaç duyduğu şeydir. 


Sanatla yaşıyoruz beki ama sanatlı yaşamıyoruz pek. Bu kopuşun sebebi ne? 

Cumhuriyet sonrası geleneksel sanatın yok sayılması, muhafazakâr kesimin figüratif batı sanat anlayışından çekinceleri olduğu için uzak kalmaları, onların bu alandan tamamen çekilmelerine yol açtı. Bu uzaklaşma toplumda telafisi çok zor bir eksiklik ve yoksunlaşmaya sebep oldu. 
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“Yaşadığımız çağın sanatı da her sanat dalı gibi İslâm'ı anlatabilmeli” diyorsunuz. 
Resim sanatı ile uğraşanların İslâmiyet'ten ödün verdikleri düşünülüyor. Veya çekincelerden ötürü Müslümanların iyi resim ortaya koyamayacakları düşüncesi hâkim... 

Hiç katılmıyorum. Çünkü kısıtlamalar insanı her zaman daha iyi şeylere yönlendiriyor. Bir yerden bir çıkarım yapmaya çalışıyorsunuz, bu sizi çok daha iyi bir açılım yapmaya yönlendiriyor. 


Resim sanatında Müslümanların geri kalması tasvir yasağının ötesinde bir durum değil mi? 

Dini çekinceler fakat çok da anlamsız çekinceler. İnsanlar bu konuyu şimdiye dek adam akıllı konuşmamışlar. Tanzimat'tan sonra zaten biz kendi sanatımızı batılılara tanıtma derdine düşmedik. Fatih, Bellini'ye portesini yaptırdı. Son dönem padişahlardan bir kısmı klasik batı resmi tarzında resimler yaptılar. Oryantalizm etkisiyle yabancı sanatçılar kendi hayal güçlerini kullanarak doğuyu anlatmaya çalıştılar. Cumhuriyet döneminde ise tamamen yüzümüzü batıya dönerek adapte olmaya çalıştık. 


Osmanlı'dan bugüne Türk resmi ne kadar “yerli ve milli” olabildi? 

Türk resminden hala bahsedemiyoruz. Batı bize bu anlamda bir değer vermiyor. Kendi içimizde böyle şeyler oluşturabildik mi acaba bu konuda hemfikir değiliz. Çünkü bunun en önemli sebebi o sürecin kesintiye uğramış olması. Kültür ve medeniyet olgusu bir süreç ister. Bu bugün oluşabilecek bir şey değil. Türk resmi dendiğin- de Selçukluların öncesine gidilmesi gerekiyor. Bir yıldır Bağımsız Sanat Vakfı'nda bir sanat ve eğitim faaliyeti sürdürüyoruz. Süreli sergiler yapıyoruz. 6 aydır Kültür Bakanlığı ile ortak bir proje gerçekleştirdik, bu projenin amacı tamamen bizim kendi köklerimize, kültürümüze görsel bir kazı yapabilmek. Buradan bir sanat anlayışı çıkarabilmek için uğraşıyoruz. Bu projede sanat tarihi ve güzel sanatlardan mezun 40 öğrenci ile birlikte ve sanat tarihçiler ışığında teorik bilgiler verdik. Ardından, Konya, Kayseri, Tokat, Amasya Sivas'ta Selçuklu sanatını görmelerini sağladık. Teorik bilgiden sonra öğrencinin görerek müşahede etmesi onlara çok fazla şey katıyor. “Anadolu Selçuklu mi- 


rası güncel imgeler projesi” kapsamında bir sergi, bir kitap, sempozyum ve bir film projesi gerçekleştirdik. Buradan yeni bir şey ortaya çıkarabilmek adına bir alt yapı oluşturmaya çalışıyoruz. 


Yerlilik düşüncesiyle sanat yapan ressamlar yok mu? 

O dönemde de batıya gidip orada asunda kendi köklerini yaşatmaya çalışan sanattan anlayan sanatçılarımız oldu. Mesela Bedri Rahmi Eyüpoğlu folklorik öğelere bu şekilde yöneldi. Bunların içinde benim çok değer verdiğim Abidin Elderoğlu, Erol Akyavaş gibi sanatçılar da var. Hala dünyada bir Türk resminin etkisinden bahsetmemiz pek mümkün görünmüyor ne yazık ki. 


İğneyle Kuyu Kazıyorum 

Kendinize bu anlamda bir sansür uyguluyor musunuz? 

Hayır, ben kendime sansür uyguladığımı düşünmüyorum. Çünkü zaten benim bütün 


Muhafazakârlar 

Sanatı Desteklemeli 

İbn-i Sina “Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.” der. Destek görüyor musunuz? 

Bağımlı veya bağımsızlık tamamen sponsorlar ile ilgili. Sponsorlu sanat etkinliklerine genel anlamda baktığımızda büyük sermayenin desteklediği İstanbul Kültür Sanat Vakfı öncülüğünde İstanbul Bienali'ni görüyoruz. Muhafazakâr kesime baktığınızda ise böyle bir oluşumu şu ana kadar destekleyen kimse çıkmadı. Daha ziyade geleneksel sanatlara destek verildiğini görüyoruz. Belediyelerden bir miktar destek alabiliyoruz trienal için ancak bu ne yazık ki yeterli oranda değil. 


Sanatla neden buluşamıyoruz. Mesela yeni çıkan cep telefonu yerine bir tablo alınmayışının önündeki engel nedir? 

Şu an bunun için mücadele veriyorum. 
Hiçbir zaman para kazanma maksadıyla bu 


Sanat toplum içindir, bireyde gelişir ancak topluma yansır ve toplumu değiştirme, geliştirme gücüne sahiptir diye düşünüyorum. Sanat alanında bir varlık ve değişim 


gerçekleştirebilmek için hayatım iğneyle kuyu kazmakla geçti, kuyuyu suya ulaşacak kadar yeterince derin kazabildim mi bilemiyorum ama suya az da olsa yaklaştığımı düşünüyorum. 


muhayyelimi kaplayan şey aslında, hakikatin bilgisinden insanın ulaşmasına imkân olanın peşinden koşmaktır. Varlıktaki bilgiyi kavramaya çalışıyorum. İpek böceği bu konuda en önemli bulgumdur. Bende olanı ortaya göstermeyi, paylaşmayı değerli buluyorum. 


Sanat duruşunuzu nasıl betimliyorsunuz? 

Satış amaçlı çalışmayı hiç hedeflemedim diyebilirim. İdealistim bu anlamda. Sanat toplum içindir, bireyde gelişir ancak topluma yansır ve toplumu değiştirme, geliştirme gücüne sahiptir diye düşünüyorum. Sanat alanında bir varlık ve değişim gerçekleştirebilmek için hayatım iğneyle kuyu kazmakla geçti, kuyuyu suya ulaşacak kadar yeterince derin kazabildim mi bilemiyorum ama suya az da olsa yaklaştığımı düşünüyorum. 


Trienal fikri de bu gayelerle mi doğdu? 
10 önce kurduğum Bağımsız Sanat 
Derneği'nde birkaç arkadaşımla birlikte güncel sanat etkinliği olan İstanbul Trienali- 


ni yapmaya başladık. Uluslararası bir etkinliğe dönüşen bu çalışmamız önümüzdeki yıl dördüncü kez gerçekleşecek inşallah. Çok sınırlı imkânlarla böyle kapsamlı ve nitelikli bir etkinlik yapmak, bizim için imkânsızı gerçekleştirmek gibi birşeydi. Çünkü uzman bir ekiple çalışmak yerine pek çok şeyi az sayıda arkadaşımla üstlendik ve bu şekilde devam ediyoruz. 


Bienal ile trianel arasında fark nedir? 

İkisi de düşüncenin, felsefenin ön planda olduğu sanat alanı. Bir küratör tarafından belirlenen tema etrafında farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelerek ortaklaşa yaptıkları küresel büyük çaplı etkinlikler. Kavramın ve düşüncenin ön planda olduğu etkinlikler bütünü. Bianel, iki yılda bir trianel ise üç yılda bir tekrarlanıyor. İlk trianele başladığımızda Türkiye'de başörtüsüyle, insan hakları ihlalleriyle ilgili pek çok sorun yaşanıyordu. Öncelikle sanatla bu konuya nasıl tepki verebilir ve dikkat çekebiliriz diye düşündük ve buradan yola çıktık. 


işi yapmadım. Ama birçok öğrenci güzel sanatlar fakültesinden mezun oluyor. Sanat üretiminin içindeler. Ürettiklerini ne yazık ki parasal bir desteğe dönüştüremiyoruz, bu genel bakış nedeniyle. Benim burada bulunma nedenim birazda bu noktada açılım sağlayabilmek. Siteler ve binalar yapılıyor, milyon dolarlık bütçelerle. Bunları yapanlar galerilerle irtibat kurabilir rezidanslara birkaç eser alabilir. İnsanların gerçek bir eserle karşılaşmasını sağlayabilirler, bu gerçekten çok önemli bir şey. 


Bu devlet desteğiyle mi yoksa toplumsal bilinçle mi olur? 

Devletin geleneksel sanatlara verdikleri desteği önemsemekle birlikte buradan yeni çıkarımlar yaparak bu sanatın içindeki dinamiği kavramak, onu güncele taşıyarak evrenselleştirmek, yeni bir hareket ve açılım kazandırabilmek, tanıtabilmek çok önemli. Biz böyle zorlu bir mücadele başlattık hem maddi hem de manevi destek bekliyoruz. 
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KİTAP/TANITIM 


Onlar dünyayı gözlerle değil gönül gözüyle görüyorlar... Beyaz baston ise özgürlükleri... 
Hareket ederek dolaşabilmelerini sağlayan baston onlar için bağımsızlığın ve özgürlüğün en önemli aracı... Peki, bu beyaz bastonun hikâyesi neydi? 
Öykü 20. yüzyılda başlar. 
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1921 yılında bir trafik kazası sonucu 
kör olan bir fotoğrafçı, Londra sokakların- da çevredekilerin kendisinin kör olduğunu anlaması ve dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlar. 
Bu deneyim o denli başarılı olur ki 1931'de Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla osimgeleştirilmesini okararlaştırır. 
Bu uygulama giderek yaygınlaşır ve körlerin kullandığı baston, beyaz baston olarak anılmaya başlar. Dünyada her yıl Ocak ayı- nın ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri “Beyaz Baston Körler Haftası' olarak kabul edilmektedir. Baston kullanımı; görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azaltır, yürüyüş ve fiziksel 


aktivitede bulunan engellilerin motor becerilerini geliştirir. Kendilerine güven duygusunu, sosyal etkinliklere katılma ve bağımsız hareket edebilme yeteneklerini artırır. 


Beyaz Baston Körler Haftasıyla farkındalık oluşturma ve çözüm amaçlı yürütülen etkinliklerle göz sağlığının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca görme engelli kişilerin sorunlarına çözüm yolları aranmaktadır. Bu konuda toplum olarak bilincin artması, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin üzerine düşeni yapmasıyla engellilerin topluma katılması ve bütünleşmesi kolaylaşacak ve yaşam kaliteleri artacaktır. 
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Konuya ilişkin görme engelli vatandaşların okumasını sağlayan Braille Alfabesi ise bakın nasıl doğdu: 


Görmezlerin Kitap Okumasını 

Sağlayan Çocuk: Louis Braille 

Günümüzde görmezler için basılan kitapların neredeyse tamamında Braille Alfabesi kullanılıyor. Louis Braille adlı kitap, görme engellilerin yaşamını kolaylaştıran Braille alfabesinin ortaya çıkış hikâyesi anlatıyor. Margaret Davidson tarafından yazılan ve Tülin Sadıkoğlu tarafından Türkçeye çevrilen “Louis Braille - Görmezlerin Kitap Okumasını Sağlayan Çocuk” kitabı eğlenceli ve basit bir dille yazılmış. 

Braille alfabesi, 1824 yılında Fransız Louis Braille tarafından icat edilmiştir. 

Louis Braille babasının aletlerinden biriyle gözünü incittiğinde üç yaşındaydı. 
Gözü enfeksiyon kaptı, bu enfeksiyon diğer gözüne de bulaşınca görme duyusunu kaybetti. Braille okul çağına geldiğinde Paris'teki körler okuluna gönderildi. Bu okulda görme engellilerin eğitimi sadece kulak yoluyla ve ezberleme yöntemiyle yapılıyordu. Louis okula girdiği andan itibaren bu yöntemlerin kitap okumaya yeterli olmayacağını biliyordu. 

Louis Braille, geceler boyu çalışıp sadece noktalardan oluşan bir alfabe yarattı. 
Böylece görme engelli insanları bir mucize bırakmış oldu. Ama ne yazık ki Braille bunu hiçbir zaman öğrenemedi. O 1852 yılında hayata veda etti, onun icat ettiği alfabe ise 
1854 yılında Fransa'da kabul edilip uygulamaya konuldu. 
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Renklerin Kara Kitabı 
Menena Cottin - Rosana Faria Alpaslan Durmuş 


Gelin, kapalı gözlerle renkleri hissetmeye görmeyi ve fark etmeyi deneyelim. “Renklerin Kara Kitabı” işte bunu yapıyor. Dokunma, işitme, koklama ve tat alma duyularını kullanarak renkleri tarif ediyor... 


Menena Cottin'in yazdığı kitap gözleri görmeyen kişilere kabartma resimlerle, tasvirlerle renkleri anlatıyor. 

“Renklerin Kara Kitabı” çok yaratıcı bir fikirle hayata geçmiş bir kitap. Kitabın tüm sayfaları siyah renkten oluşmakta ve içindeki ifadeler hem Brail alfabesi ile hem de Latin harfleriyle yazılmış. Kitap görme engelli bireyler ile daimi bir empati kurabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu kitap gözleri kapalıyken görebilenleri daha iyi anlayabilmek, onları duygularına fark edebilmek ve aramızdaki engelleri kaldırabilmek için bir vesile. Simsiyah bir kitabın içinde renklerini hayal edebiliyorsunuz. Sahiden gören kim acaba? 
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Diyanet'ten Görme Engellilere 
Özel Kur'an-ı Kerim 
Diyanet İşleri Başkanlığı görme engel- 


li vatandaşlar için ücretsiz Kur'an-ı Kerim bastı ve dağıttı. Braile alfabesinde hazırlanan Kur'an-ı Kerim, 6 ciltten oluşuyor. Görme engelli vatandaşların dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere titizlikle hazırlanmış bir çalışma. 
Tamamen onların beklentilerine uygun olarak ve özel kalite kâğıt kullanarak hazırlandı. 


Sesli Kütüphaneler 

Görme engelli insanlar için yapılan bir diğer çalışma Sesli Kütüphaneler” dediğimiz kütüphane türüdür. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler veya özel kütüphaneler olarak gönüllü okurlar aracılığıyla görme engelli üyelerin talepleri doğrultusun- da kitaplar seslendirilmektedir. Sesli Kütüphane bünyesinde, şimdiye kadar her biri bir gönüllünün sesinden kaydedilmiş 4 bin adet kitap engellilerin hizmetine sunulmuş durumda. Kitapların bazısı güncel, popüler yayınlar- dan, gündemde olan romanlardan, bazısı da klasiklerden oluşuyor. Kitap talebi kimi zaman görme engellilerden geliyor. Görme engelliler genel olarak sesli kitapta en çok romanları tercih ediyor. Ardından ise YGS, LYS, KPSS hazırlık kitapları gibi test yayınları takip ediyor. 
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AP/so0syonoji 


Mehmet Akif Ersoy 


ile Anlaşabilmek 


Fatih Akbaba 


Mehmet Akif Ersoy, toplumun geçirdiği tüm değişimde sancıyı yaşamış ve istikbale dair birleştirici çizgide hedef belirlemiş önemli bir şahsiyet. 
Peki, O'nune 

kadar anlayabiliyor 

ve O'nun idealini ne kadar paylaşabiliyoruz? 
Hatta O'nu ne kadar tanıyoruz? Mehmet 
Akif yetiştirmek 

için çocuklarımıza yaklaşımımız 

nasıl? Bu açılardan konuşabilmek ve Akif'i farklı şekilde tanımamız için bu kitap özel bir misyon üstleniyor... 
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MEHMET AKİF ERSOY 
İLE 
ANLAŞABİLMEK 


FATİH AKBABA 


İletişimci ve aynı zamanda edebiyat alanında eğitim yapmış olan Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy'u anlamak ve O'nunla anlaşabilmek kitabının kapağında gayesini anlatmak için şöyle sesleniyor okura: 

“Hepimiz Mehmet Akif ismini biliriz ama kimdir, gerçekten neler yaşamıştır yeterli seviyede bilgili ve Akif konusunda bilinçli değiliz. Bu anlamda biz de, Türkiye'de İstiklal Marşının kabulünün 90., Akif'in vefatının 75. Seneyi devriyesi vesilesiyle 2011 
yılının “Mehmet Akif Ersoy Yılı” ilan edildiğinde, bu konuda neler yapabiliriz diye kendimize sorduk. 

Bu sorunun cevabı ve Mehmet Akif'e karşı borçluluk hissiyatıyla 2011 yılın- 


dan itibaren, Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” için yollara düştük. İşte bu yol hikâyesinin adıdır; “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek”. Çünkü hep O'nun şiirleri okunuyor, Safahat'ına göndermeler yapılıyor ama nedense Akif gibi dertlenmek, Akif gibi konuşmak hatta yaşamak adına bir kelam edilmiyordu.” 


Mehmet Akif'i yazmak hakkında açıklamalar ile başlayan eser, Akif'in çocukluğu ve nasıl bir mahallede yaşadığı ile ilerliyor. Fatih Akbaba, Akif'in kızı ve torunları ile olan ilişkisini aktarırken, Akif'in babasının nasıl çocuk yetiştirdiğinden de bahsetmektedir. 

“Ey babalar, kızlarınızın saçını tarayın diye okura seslenen yazarımız, bunu bir yaşanmışlıktan hareketle yani, Akif'in babası müderris Mehmet Tahir Efendi'nin hem Akif hem de kızı Nuriye ile olan baba-çocuk ilişkisi üzerine kurmuş. Akbaba'ya göre, Akif'in babası Mehmet Tahir Efendi; “ben yoğunum, ben erkeğim, ben babayım! Ne demek kahvaltı hazırlayıp çocuklara yedirmek!” dememişti. Üstelik kendisi uyandırıp ellerini yüzlerini yıkamalarına yardımcı olurdu. 


Akif'e Göre Çocuk Eğitimi 

Mehmet Akifin çocuk eğitimine dair yaklaşımı ise kitapta ayrı bir bölümde ele alınmakta. Hocaların çocuklara vurması ve "hocanın vurduğu yerde gül biter' kavramına bakışını Akbaba şöyle aktarmakta: 

“Mehmet Akif, öncelikle eğitimde aşırı disiplin kavramına karşıdır. Rahmetli babasının bazı tutumlarını eleştirdiğini biliriz. Çocuk eğitiminde Anadolu'da meşhur, “Hocanın vurduğu yerde gül biter!” ifadesi- 


ne bakın nasıl karşı çıkıyor: 

- Hele dur tekmilleyeyim... 

- Tekmille! Zaten eksik bir o kalmıştı: Hudâyi sille... 

- Sanki dövsem ne yaparsın? Hocayız biz, döveriz... Gül biter aşk ile vurduk mu? 

- İnandım, câiz... 

- Pek cılız çıktı bu “câiz”, demek imanın yok? 

- Dayak “amentü”ye girdiyse, benim karnım tok, Gül değil, kıl bile bitmez sopa altında! 

- Hele! 

- Öyle olsaydı, şu karşındaki yalçın kelle, Fark olunmazdı Kızanlık'taki güllükler- den! 


Mehmet Akif, Safahat'ta yer alan o meşhur Köse İmam karakterinin ağzından, çocukların ve gençlerin mutlaka bir meslek sahibi olmaları hususunda ciddi uyarılar ve tavsiyeler yapmaktadır. 


Akif'in Oğluna Dair 

Fatih Akbaba, İstiklal Şairinin oğlunun çöplükteki ölümüne değindiği bölümde ise “hakikaten biz Mehmet Akif ile Anlaşabilmiş miyiz? diye soruyor: 

“Hep dürüst ve mütevazı yaşamış bir insandı Mehmet Akif. Gösterişli bir yaşam şöyle dursun, kılı kırk yaran ve milletin hakkı geçmesin diye vicdan terazisini hep canlı tutandı. Çocuklarına çok zaman ayıramadı. Ülkenin ve gençliğin sorunlarına koşturmaktan, milli Mücadele'ye katkı vermekten kim bilir aklına bile gelmediği anlar olurdu. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in büyük oğlu Mehmet Emin Ersoy (1908 - 1967) Tophane'deki çöplükte barındığı eski kamyonun kasasında soğuktan ve açlıktan ölmüş, gazetelerde minicik haber olmuştu. 


Mehmet Akif, çocuklarını çok severdi. 
Emin'in yeri ayrıydı. Genelde de hep yanındaydı. Ve elbette Mehmet Akif vefat edince Mehmet Emin büyük bir boşluğa düşmüştü. Artık yaşamında hiçbir şey düzgün gitmemeye başlayacaktı. Anne İsmet Hanım, zaten çok hastaydı. Ciddi bir nefes darlığı problemi vardı. Ablaları ise kendi telaşelerine kapılmış gidiyordu...” 


Farkl Mehmet Akif 
Ersoy'a dair bilgileri farklı bir bakış açısı ile aktaran eser, Akif'in damadına ve kızına yazdığı iki mektubu ile son bulmaktadır. Bu iki mektup Akif'in dünyaya ve yaşama bakışını özetlemektedir. 
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KİTAP”Tarin 


Osmanlı Devleti Tarihi 1-2 


Yılmaz Öztuna 


Yılmaz Öztuna klişeleşmiş ideolojik telkinlerden uzak bir çizgi ile Osmanlı tarihini ve bu tarihi yapanların karakteristik özelliklerini tasvir ettiği eserinin 

ilk cildinde, siyasi tarih anlatısı, seferler ve ülkelerarası ilişkiler yoğun şekilde ele alınmış. İkinci ciltte ise medeniyet tarihi başlığı altında eğitim, kültür sanat ve coğrafyaya dair bilgiler paylaşılmıştır. 


Siyasi Tarih anlatılırken dönemin şartlarını ve bugünü dikkate almak gerekir. Günümüz tarihçi ve okuyucularını ilgilendiren konulara atıflar ile ilerleyen Öztuna, telkinlerden uzak şekilde Türk tarihinin uzantısı olan bir medeniyetin, Osmanlı'nın tarihini anlatır. Eser, ilk ciltte Osmanoğulları'nın kaynağı olan Kayıhanoğulları ile başlar. Eser, Osmanlı tarihini aktarırken Bizans İmparatorluğu, Haçlı seferleri, Memluk tarihindeki önemli olayların yanı sıra Osmanlı'nın içinde yaşanan muhalefet ve sistemin işleyişine dair bilgileri de aktarmaktadır. 

Anlaşılır ve zengin dili ile bugünü kavramak için de okunması gereken bir kaynak olan kitapta, Osmanlı'nın Orta Afrika'ya genişlemesi, beylik sistemi, Polonya Krallığı'ndan Fas Krallığına kendisine tâbi olan birçok krallıkla ilişkileri gibi alanlarda derin bilgiler yer almaktadır. 

İspanya-Portekiz ilişkileri, İngiltere'nin Osmanlı ohimayesine alınışı, (Polonya'nın Osmanlı'ya tabi olması, Venedik, Fransa ve İngiltere ile ticari ilişkiler de detaylı ele alınan konular olarak göze çarpmaktadır. İspanya'nın 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SİYASİ TARİH l 


YILMAZ 


tehdidine karşı 1500'lerde dönemin İngiltere ve Fransa'sının Osmanlı Padişahına hediyeler göndererek mektuplar yazdığı ve kıyılarına, İspanya'ya karşı caydırıcı unsur olarak Türk kadırgası istediği aktarılmakta. Yılmaz Öztuna; diğer devletler ile ilişkiler ve zaferle sonuçlanan seferler kadar bozgunları da sebepleri ile tasvir etmektedir. Ayrıca Vehhabilik ve Suudi Arabistan konuları gibi başlıklara da rastlamaktayız. 
Birinci Meşrutiyet ile birlikte parlamenter yapı içerisinde azınlıklar da vekillerle temsil ediliyordu. Bazı azınlık vekillerinin Doğu'da Ermeni prensliği kurulması, Girit'in Yunanistan'a bırakılması gerektiğine dair tezleri Meclis'te gündeme getirdiklerini aktaran Öztuna, bu kişilerin gücünü arkalarına aldıkları Avrupa devletlerinin lehine Mebusu oldukları imparator-Luk aleyhine çalıştıklarını aktarmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşına baktığımızda İmparatorluklar karşısında demokratik yönetimlerin güçlendiğini görmekteyiz. Rusya'da ise Çar karşıtları, Çar'ın yüzüne Osmanlı'da dahi bir Meclis olduğunu vurmaktaydı. İngiltere, Fran- 


sa ve İtalya gibi demokrasi yönetimine geçmiş olan devletler ise Osmanlı'nın yönetim biçimi veya Parlamentosunun dağıtılması ile ilgilenmiyor her daim kendilerini temsil edecek taşeron bulabileceklerini düşünüyorlardı. 

Son dönemlerde kaos oluşturacak bazı eylem girişimlerine dair Osmanlı istihbaratının nasıl çalıştığı, Osmanlı Bankası'nın bombalanması planına dair yapılan suçüstü baskın ve ardından gelen itiraflardan da anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakınca Osmanlı'nın son döneminde terör saldırısı gibi değerlendirilebilecek ve azınlık kökenli olan bazı girişimler planlanmaktaydı ve fakat önleniyordu. Osmanlı'ya bağ-U olmakla birlikte kısmen otonom olan Girit'e, Yunanistan'ın çeteler soktuğu, sokulan çeteler bastırılınca bunun Yunanistan'ın işine geldiği aktarılmaktadır. Zira Türk zulmü' motifi- nin canlı kalmasına ihtiyaç olduğu propagandasını yaymak istiyorlardı. Öztuna, bugün yaşanan insan hakları motifli eleştirilere direk girmese de verdiği detaylardan Osmanlı için uygulanan planların bugün Türkiye Cumhuriyetinin de karşısına çıkarılan konular olduğunu görmekteyiz. Eserin, Siyasi Tarih alt başlıklı 1. 
Cildi, 2. Abdülmecid'in Halifeliği ve Hilğfetin ilgası ile sona ermektedir. Osmanlı Devleti Tarihi ikinci cildi ise medeniyet tarihi alt başlığı ile yayınlanmıştır. Bu ciltte konu başlıkları saray ve hanedan, devlet ve hükümet, ordu ve donanma gibi başlıklarla ilerlemektedir. Osmanlı'da eğitim, hukuk ve adalet mantığı uygulamalar ile aktarılmaktadır. İlim ve sanat üzerinden kültür tarihi; şiir ve edebiyat, zanaat başlıkları altında ayrıntılı anlatılmıştır. Osmanlı'da iktisadi yapı, sosyal hayat, yemek ve içki kültürü, şenlikler, başlıklar halinde ikinci cildin konusudur. Ayrıca eserin son bölümü Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi tasvirine ayrılmıştır. Bu bölümde eyaletler ve sancaklar, sancakların tâbiiyetine giren topraklar ile birlikte Rumeli'den Kafkasya'ya Arabistan'dan Afrika'ya çeşitli coğrafyaların yeri ayrı bölümlerde sunulmaktadır. 


KITAPiisrâmi 


Alem-i İslâm 


İnsanlığın Umut Kıtası 


İhsan Şenocak 


İnsanlık bir umut arayışında... Gana'dan Kazablanka'ya, 
Hindistan'dan Suudi 
Arabistan'a Almaata'dan 
Kudüs'e... Ürdün, 

Suriye ve Türkiye dâhil 
İslâm coğrafyasının nasıl İslâmlaştığı, ilim ve eğitim kurumlarında neler yaşandığı ve bugünün medeniyetinde hangi ilerleme seviyesinde oldukları her Müslüman için oldukça önemli. 

İmam-ı Rabbani'den 
Süleymaniye Külliyesi'ne kadar İslâm dünyasına dair şuur oluşturacak, 
İslâm coğrafyalarına 

ait bilgiler, kişiler, kurumlar ve olaylar 

bu eserde, yazarın 

gezip gördüğü tanıklık eşliğinde sunulmakta. 


İHSAN ŞENOCAK 


ma 


İLEM-İ İSLİM 


Hüküm e mi 
KITAP 


İhsan Şenocak, farklı İslâm beldelerine farklı zamanlarda yaptığı ziyaretleri özetlediği kitabında hafızasında İslâm âlemine dair kalan her şeyi aktarıyor. Coğrafyaları, ilim ve fikir açısından değerlendiren yazar, Endonezya'dan Cebel-i Tarık'a, Doğu Türkistan'dan Gana'ya kadar uzanan hattın insanlığın umudu olduğunu vurguluyor. 


Müslümanların coğrafi, siyasi bilgiler ve güncel olaylar kadar tarihe vâkıf olmaları adına kaleme alınan eser, İslâm coğrafyasının önemli bölgelerini mevcut durumlar ve tarih perspektifinden özetliyor. 

Müslüman coğrafyaların kaderlerini, medreseleri, sahabeye dair izleri ve âlimleri inceleyen Şenocak, bununla bağlantılı şekilde İslâm âlemi olarak adlandır- 


dığı her bölgenin tahlilini yapıyor. 

Eserde, Mısır'ın İslâm âlemi içerisinde ilim adamı yetiştirmekteki rolü ile buna mukabil Suudi Arabistan'ın kurduğu üniversitelerde ideolojik baskıyla âlimlerin tasfiye edildiğine de değinilmekte. Şenocak, Sünneti muhafaza etmek adına verilen ilmi mücadeleden, Hindistan'daki Müslümanların bağımsızlık savaşına varana kadar pek çok konuda birikimini paylaşmakta. 


Kadim zamanlardan yakın döneme kadar medreseler İslam şehirlerinin irtibat merkezleri, talebeler de gönderilmeye değer olanı taşıyan elçilerdi. Onlar bazen bir hadisi, bazen de bir rivayet edeni sormak için yüzlerce kilometre kat ederdi. 

Şenocak, coğrafyalarda bulunan sahabeden isimlere de yer verdiği eserinde, Said Tantavi gibi velilerin de hayatlarına dair ilham verici bilgiler paylaşıyor. Kuzey Afrika'nın İslâm'ı seçmesinden, Müslümanların hamiliğini üstlenen Osmanlı tasvirine uzanan yazar, gezip gördüğü yerlerde yaşadıklarını, dinlediklerini, İslâm âlemi ruhunun silindiği yerlerde bugünkü yaygın düşünüş biçimlerini de içerecek şekilde derinlemesine analiz etmiş. 


Şenocak, Kazablanka'ya dair ise Batı-Uların işgal ettiği her şehirde olduğu gibi şehrin ruhunu söküp aldıklarını anlatmaktadır. İkiz kuleleri 30'lu yıllara ait Fransız yapımı binaları ile şehir mimarisinin ufkunu daralttığını ifade eder. 

Şam ve Bağdat'ın İslam medeniyetindeki özel yerine değinen yazar, Şam'ı Doğunun Cenneti, Bağdat'ı barış yurdu İstanbul'u ise İslâm'ın zafer kürsüsü olarak nitelemektedir. 


45 


KİTAP/sEyAHATNAME 


GÜLSÜN UÇAR 


Edebiyat biliminin önemli bir yazım türü olan seyahatnameler; 
yazıldığı dönemin tarihine, siyasetine, sosyal yaşantısına, kültürüne, adetlerine önemli ölçüde ışık tutmaktadır. Seyyah, tanıklık ettiği coğrafyanın tarihini; yönetim, moda, gelenek, yaşam tarzı, yaşam standardı değişmiş olmasına rağmen, bir zaman mevcut olan düzeni geleceğe taşımaktadır. 
Türk edebiyatına ilk seyahatnameyi Mir'atü'l 
Memalik'le kazandıran 
Seydi Ali Reis'i, 


sözüyle meşhur 

Evliya Çelebi ve ilerleyen süreçte Ahmet Mithat 
Efendi, Cenap 
Şehabettin gibi isimler takip etmiştir. 
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Ebü Abdullah Muhammed 


İbn Battüta Tanci 


Ibn Battüta 
Seyahatnâmesi 


Birinci kaynak olarak değerini her zaman koruyan seyahatnameler, son zamanlarda uzmanlık alanlarına göre tasnif edilmiştir. Örneğin Avrupa tarih alanında son otuz yılda hızlanan kadın çalışmaları tarihçileri, süreçleri incelerken seyahatnameleri birinci sırada kullanmaktadır. Doğu araştırmacıları açısından değerlendirirsek, Osmanlı tarihinde kadın araştırmaları incelenirken yerli isimlerin yanı sıra bir görevi gerçekleştirmek üzere Osmanlı topraklarına gelen Jean Thevenot, Pietro Della Valle, Jean du Mont, La Motraye, Joseph de Tournefort, Robert Withers gibi çoğunluğu Fransız, Avrupalı isimlerin notları önemli kaynaklar olarak kullanılmaktadır.  Günümüzde ikinci kaynak olarak değerlendirilen oryantalist yazarlardan Ronald Jenings gibi 


isimler de bu alanda önemli eserlere imza atmıştır. Keza Sureyya Faruki, Gülgün Üçel Aybet de Osmanlı sosyal hayatını anlatırken, topraklarında gezinen seyyahların günümüze değin ulaşmış seyahatnamelerini kaynakçalarında sıkça anan güncel isimlerden birkaçıdır. 

Ortaçağın en büyük tarihçisi olarak adlandırılan İbn Battuta da seyahatnamesiyle gerek Avrupa tarihçilerince gerekse Doğu dünyasında oldukça ünlü bir isme sahiptir. 


Kuzey Afrika'dan -günümüzün Fas devleti sınırları içerisinde yer alan Tanca'danyola çıkarak İskenderiye, Kahire, Anadolu, Dest-i Kıpçak, Konstantiniyye (İstanbul), Zibetülmehel (Maldiv Adaları), Çin, Fas, Endülüs, Afrika'yı içine alan oldukça geniş bir coğrafyayı gezen İbn Battuta, gözlemleriyle günümüz sosyologlarına, antropologlarına, coğrafyacılarına ve tarihçilerine önemli ipuçları sunmaktadır. Bu nedenle İbn Battuta'nın hangi alanın ehli olduğu birçok alanın uzmanlarınca tartışılan bir konu olmuştur. 


Ot: yandan herhangi bir alanda uzmanlaşarak yola çıkmamış olması, İbn Battuta'ya yöneltilen eleştirilerin başında gelmektedir. Bu eleştiriyi bazı tarihçiler, 28 yıl süren gezisinin sonucunda beklenen kültür ve birikimi edindiğini savunarak, böyle bir eksik olsa bile seyahati sonunda fazlasıyla kapattığını vurgulamaktalardır. 

Tanca şehrinde, 1304 yılında, Berberilerin Levante kabilesinin üyesi olarak dünyaya gelen İbn Batttuta, dönemin en yaygın ilimleri olan edebiyat ve din ilminde adını duyurmamıştır. Ancak İbn Battuta gibi gezgin ya da görevlendirildiği için fark-U bir ülkeye giden kimselerin eserlerinde 


İbn Battuta'ya atıflara rastlamaktayız. Osmanlı Devleti'ne sefir olarak gönderilen Temgrüti, Anadolu bölgesini anlatırken İbn Battuta'yı anmıştır. 


Tuhfutun-Nazzar fi Garaibi'l- Emsar ve Acaibi'l Esfar olarak adlandırdığı gezi notlarını, katip İbn Cezeyy Kelbi'ye yazdırarak “Rıhle” adıyla yeniden adlandıran İbn Batuta'nın seyahatnamesi, M.B. Fethullah Beyyuni tarafından özetlenmiş ve Doğu kütüphanelerinde yerini almıştır. Bu özet aynı zamanda çevirisiyle, Avrupa'ya İbn Battuta kapısını açan bir belge önemine sahiptir. 


Yemek tariflerinden bayram ve yas ritüellerine, hukukçulardan tüccarlara değin geniş bir gözlem içeren Rıhle, ayrıca okura detaylı bir siyasi harita çizdiği için kimi tarihçilerce ansiklopedik bir nitelik taşımaktadır. 


Seyahatnamelerde 

Cenaze Törenleri 

Bölgeleri benzer başlıklarla ele aldığı için okur zihninde kıyasa yönlendiren İbn Battuta, Hindistan'daki ölü yakma âdetini, İran'daki cenazelerin düğün atmosferine sahip olduğunu, Iyzec'te cenazenin alışa- gelen şekilde matem havasında seyrettiğini kaydetmektedir. Yine aynı başlık kapsamında Sinop'ta cenaze taşıyanların inançları gereği üstlerini ters çıkardıklarına ve başlarını açtıklarına, Moğol kökenli Çin hükümdarlarının cenazelerinde Şaman geleneği olan efendi ile birlikte birkaç hizmetçi ve cariye gömülmesine de değinmiştir. 

Katıldığı topluluklara yalnızca seyirci olmayıp evlilik gerçekleştiren İbn Battuta'nın topluma karıştığı tezi de savunulabilir. 


Evlilikler ve Kadın Gözlemleri 

Evlilik ve kadına dair yapılan gözlemlerin çokluğu 17. yüzyıl seyahatnamelerin- de de görüldüğü üzere erkek seyyahların dikkatini çeken bir alan olarak göze çarpar. 
Özellikle Fransız seyyah Thevenot'un, seyahatnamesinde katıldığı düğünleri, evlilik çeşitlerini, evlilik öncesi görüşme çeşitlerini, inanç ve milliyet farklılıkları ile en ince detayına kadar not ettiği görülmektedir. 
Gerek Rum - Hristiyan gerekse Türk- Müslüman mevcut yapılardan aktardığı evlilik adetleri seyyahın ilgisini okura sunmaktadır. Aynı şekilde geriye gitmek gerekirse İbn Battuta, Türk kadınlarının dikkat çeken statülerine, Anadolu'da akıncı gibi at binmelerine, ekonomi içerisinde etkin rol almalarına, Üzbek Hanın ülkesindeki asilza- 


de kadınların, sosyal hayatta erkekleri kadar faal olduklarına değinmektedir. 

Öte yandan antropoloji bilimi alanı kapsamında bazı toplumların anaerkil düzenine eserinde yer vermiştir. İç Batı Afrika'daki siyahi Müslümanların, bazı Berberi kabilelerin anaerkil bir sistemi benimsendiğini, soyun ve mirasın, anne ve ailesinden devam ettiğini vurgulamıştır. Bu yönden mensubu olduğu Berberi kabilesinin farklı bölgelerdeki adet esaslarının çeşitliliğini de tespit etmiştir. 


Ahilik 

Kırım'dan Konya'ya, Alanya'dan Sivas'a uzanan siyasi ve ticari hareketlere dair detaylı bilgiler sunan seyyah, Anadolu'daki Ahilik teşkilatından, bu teşkilatın Mısır'daki Fütüwet sistemiyle olan benzerliğinden bahsetmiş ve okurun, dönemin kurumsal yapıları hakkında farklı coğrafyalara kapı açmasını sağlamıştır. 


Yine ekonomi bahsinde Çin'deki kâğıt para sistemini açıklamış, eskiyen kâğıt paraların darphane gibi bir yapı içerisinde yenisiyle takasını belirterek okura sunmuştur. Halen Asya ülkelerinde altın diş, kapı süsü gibi zenginlik nişanelerine rastladığımız 21. Yüzyıl dünyasının, 14. Yüzyılında benzer göstergeleri olduğu, Çinli tacirlerin kazandığı para ve yaptırdığı altın asmanın çokluğunca parmağına taktığı yüzükten çıkarılabilir. 


Oryantalistlerin 

İbn Battuta Eleştirileri 

Evliya Çelebi'ye söylendiği gibi abartılu yazdığı iddia edilen İbn Battuta'nın notları bazı oryantalistler tarafından sivri bir kalemle eleştirilmiştir. Örneğin oryantalist Stephen Janicsek, seyyahın Sibirya ve Bulgar şehirlerine dair yorumlarını kötü birer itham, yakıştırma olarak değerlendirmiştir. Öte yandan, Rıhle'de eleştirilen ve gerçeğe aykırı olduğu, abartı olarak yorumlanan bir çok konu, ilerleyen zamanlarda Kraçkovsky,Yamamoto, Ağa Mehdi Hüseyin gibi şarih ve mütercim isimler tarafından onaylanıp belgelendirilmiştir. 


Günümüzde eserin aslına daha benzer, detay ve bilgi ağırlı olan formu, Yapı Kredi Yayınları Kazım Tezket dizisi bünyesinde iki cilt olarak İbn Battuta Seyahatnamesi adıyla yayımlanırken, daha fazla okuyucuya hitap etmesi, ulaşması hedefiyle akıcı bir dille kaleme alınan baskısı yine YKY yayınlarınca A. Sait Aykut çevirisiyle okura sunulmuştur. 


GT. 
gökkubhe 


AKADEMİK ESERLER 


11. Meşrutiyet 
Döneminde 
Siyasal 
Muhalefet 


Abdullah İslamoğlu 


II. Meşrutiyet 
Döneminde 
Siyasal Muhalefet 


Abdullah İslamoğlu 


II. Meşrutiyet Dönemi'nde Siyasal Muhalefet' konulu bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, siyasal muhalefet hakkında genel bilgi verildikten sonra, 

Il. Meşrutiyet Dönemi'nde siyasal muhalefetin baş aktörü olan 

Jön Türkler kısaca tanıtılmıştır. 
İkinci bölümde, Il. Meşrutiyeti hazırlayan nedenler, Il. Meşrutiyet hareketinin siyasal ve yerel koşulları incelendikten sonra, Meşrutiyetin ilanı anlatılmış; daha sonra da bu dönemde oluşan siyasal muhalefet olayları ve özellikle 31 Mart Olayı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, dönemin önemli anayasal 
hareketlerinden biri olan 1909 
Anayasa değişiklikleri üzerinde durularak parlamentarizme geçiş süreci incelenmiştir. Son bölümde ise 31 Mart Olayı'ndan sonra siyasette daha çok yer alan ordunun siyasetle ilişkisi üzerinde durulmuş; ezilen muhalefetin yeniden canlanışı, iktidarı ele geçirişi ve Bab-ı Âli Baskını sonrası sona ermesi ile dönemin önemli siyasal partileri incelenmeye çalışılmıştır. 


www.ktpkitabevi.com 


MAKALİY GÜNCEL 


FATIMA LEYAL 


“1989 yılından vefatına (2015) kadarki dönemde Şam Üniversitesi İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı başkanlığını yapan 


'nin Türkiye'de 


en bilinen eserleri olarak İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, Tefsiru-l Münir, Tefsiru-l Veciz ve Fıkıh Usulü, sayılabilir.” 


Vehbe Zuhayli; 1932 yılında Şam'ın kırsal kesiminde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şam'da tamamladıktan sonra yine Şam'da Şeriat Fakültesine girdi. 1952 yılında Şeriat Fakültesinden birincilikle mezun olduktan sonra Mısır'a gitti ve orada yüksek ilim tahsiline başladı. Aynı zamanda el-Ezher Üniversitesinde Şeriat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü, Ayn Şems Üniversitesi'nde ise Hukuk Fakültesini okudu. 

Vehbe Zuhayli, doktorasını yaptıktan sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesine 
1963 yılında okutman olarak atandı. 1949 
yılında asistan, 1975 yılında profesör oldu. 
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Şeriat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde dersler verdi. “1972-1974” tarihleri arasında; Libya Bingazi Üniversitesinde, Sudan'da Ümmü Derman, Hartum Üniversiteleri Şeriat Fakültelerinde de dersler verdi. Bu iki üniversitede yüksek eğitim alan öğrencilere fıkıh ve usulü hakkında ayrıca 2000 yılında Sudan'da ve diğer Afrika Üniversitelerinde genel konularda seminerler verdi. 


Vehbe Zuhayli, öğretim seyahatlerin- den en uzununu Birleşik Arap Emirlikleri- ne gerçekleştirdi. Burada 1984'ten 1989'a kadar beş sene kaldı ve bu zaman içinde 


“Tefsirul Münir” adlı tefsirini kaleme aldı. 
Şam'da bulunan Esir Radyosunda, insanın hayatına yön verici dersler yaptı. Bu dersler; tefsir, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar ve hayata dair mühim konuları kapsamaktaydı. Bu derslerini “Tefsirul Vasıt” adlı eserinde topladı. 

1989 yılından vefatına (2015) kadarki dönemde Şam Üniversitesi İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı başkanlığını yapan Vehbe Zuhayli'nin Türkiye'de en bilinen eserleri olarak İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, Tefsiru-l Münir, Tefsiru-l Veciz ve Fıkıh Usulü, sayılabilir. 


İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, Tefsiru-l Münir ve Fıkıh Usulü kitapları Bilimevi Yayıncılık tarafından basılmaktadır. 

Emin Saraç Hocaefendi, Hamdi Aslan ve H. İbrahim Kutlay'ın katıldığı; modernizm, diyalog, sünnetin teşri değeri ve Hz. 
İsa'nın nüzulü gibi konularda kendisi ile yapılmış olan bazı röportajlarda paylaştığı fikirleri şöyledir: 


Türkiye'de akademik ortamda genel olarak bir tür modernist temayülün egemenliğinden bahsetmek mümkün. Bu akımın karşısında yer alanlar ise modernistler tarafından “geleneği” kutsallaştırmak ve gelenek taklitçiliğiyle itham ediliyorlar. Siz özellikle el-Fıkhu'l-İslâmi ve Edilletuhü adlı ansiklopedik çaptaki ça-Luşmanızın Türkçeye çevrilmesinden sonra Türkiye'de çok bilinen bir şahsiyet oldunuz. Bu yüzden bu meyanda yapacağı- 


nız değerlendirmelerin önemli olduğunu ve Türkiye halkları üzerinde hatta akademik çevrelerde etkileri olabileceğini düşünüyoruz. Modernistleri ve gelenekçilerinasıl değerlendiriyorsunuz? 

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 
Modernistler diye adlandırılan kesimin, İslâmi düşünme biçiminden kendilerini soyutladıklarını, buna muhalif durduklarını ve hatta düşmanlık yaptıklarını düşünüyorum. 
Bunlar, Batı kültüründen ve ithal düşüncelerden yoğun olarak etkilenmiş kimselerdir. Bu akım Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebeviye'de açıklanan Allah'ın dini ile çatışmaktadır. Biz ilmigelişme hususunda hiç kimseye mani olmayız. Her sahadaki modern ilimlerin sonuçlarından faydalanma, endüstri, ziraat, uzay bilimleri, kara ve deniz bilimleri de dâhil olmak üzere her alanda muasır kalkınma seviyesine ulaşma konusunda İslâm ümmetinin batıyla rekabet etmesine kimsenin karşı olması mevzubahis değildir. İslâm bizden bütün bu alanlarda varlık göstermemizi ve başkalarıyla re-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Bilimevi Yayıncılık tarafından basılan İslâm Fıkıh Ansiklopedisi. 


Allah'ın dininin ve şeriatının üzerine kurulduğu akaid ve ibadet esaslarını ve muamelât kaidelerini korumalıyız. Sabitelerle ilgili 


bu duyarlılık dünyaya açılmayacağız anlamına gelmemektedir. 


kabet ederek gelişmemizi ister. Ancak ilmi gelişme dediğimiz şey; İslâm'ın sabitelerince kuşatılmış ve sınırları bu sabitelerle belirlenmiş olmalı. O halde İslâm âlimleri olarak biz otantiklik/özgünlük ile muasırlığı cem etmek durumundayız. Ancak sabitelerimizi korumalıyız. Çünkü onlar beşeri bir aklın ürünü değil; Allah Teâlâ'nın vahyi, kelâmı ve kıyamete kadar varlığını sürdürecek tertemiz, evrensel, son ve yegâne dinidir. Dolayısıyla bu sabiteleri ötelememiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın dininin ve şeriatının üzerine kurulduğu akaid ve ibadet esaslarını ve muamelât kaidelerini korumalıyız. Sabitelerle ilgili bu duyarılık dünyaya açılmayacağız anlamına gelmemektedir. Çünkü bir Hadis-i Nebevi'de Hz. Peygamber (s.a.), “Hikmet, müminin yitiğidir; nerede bulursa onu allmalıdlır.” 
buyurmaktadır. Dolayısıyla biz iki yöneli- mi de kendimizde toplamalıyız. Dinimiz- den ve Rabbimizin şeriatından vazgeçmemiz mümkün değildir. Çünkü bundan vazgeçmek İslâm'dan çıkmak demektir. Ben modemnistleri dinledim ve yazdıklarını okudum. Onlar Allah'ın şeriatını, bu şeriatın 


esasları ve kaideleri ile amel etmeyi en son sıraya koymak istiyorlar. Sarih şer'i nassları ihmal ediyorlar ve şer'i nassı itibara alma hususunda onu en geri planda tutuyorlar. Mahza/salt akıldan hareket ediyorlar, hâlbuki mahza akıl çoğunlukla yanlış yapar. Çünkü Allah Teâlâ, mahza aklı şeriatın kaynaklarından biri olarak belirlemediğini şu ayet-i kerimesiyle ifade etmektedir: “Eğer gerçek onların heveslerine uysaydı, gökler, yer ve onlarda bulananlar bozulup giderdi.” Öyleyse akıl, insanı saptırmaması ve ona bu dinin asıllarını ihlal ettirmemesi için şeriatın ve vahy-i ilahinin sınırları içinde hareket etmelidir. Bu yüzden biz insanların, tefekkür ve teenni ile hareket etmelerini ve objektif olmalarını öneriyoruz. 


Her millet hareket edebilmek ve kalkınmak için kendi temel dinamiklerinden ve sabitelerinden yola çıkarak ve medeniyetinin asıllarını koruyarak bunu yapmak durumundadır. Sahih aklın, hikmetin ve bilincin gereği de budur. Yoksa aklın her ifraz ettiği şeyin vahy-i ilahinin yerine geçmesi söz konusu olamaz. Bu yüzden bizim 


için “sabiteleri kutsallaştırıyorlar” denmesi anlamsızdır. Sabiteleri tabii ki kutsallaştırmamız ve saygıda kusur etmememiz gerekiyor ama her şeyden önce onları anlamamız lazım. Eğer ilimle ulaşılan şeyler yararlı ve selim ise İslâm'ın buna karşı olması düşünülemez. İslâm ilmin yanındadır. İlme ve âlimlere değer vermiş; İslâm âlimlerine aklı kullanmayı ve düşünmeyi vacip kılmış ve akli faaliyeti İslâmi bir yükümlülük saymıştır. Dolayısıyla akli faaliyette bulunmak ve sahih bilginin ortaya koyduklarını almak şer'i bir zorunluluktur. Öyleyse bizim modern hayattan kopuk olduğumuzun ve gelişmelere bigâne kaldığımızın söylenmesi doğru değildir. Mazide takılıp kaldığımız şeklindeki ithamları hiçbir sağlam esasa dayanmamaktadır. 
Bizi bu şekilde itham edenlerin asıl kendileri töhmet altındadır. Çünkü onlar Allah'ın dinini ve şeriatını ötelemektedir... Kur'an ve Sünnetin belirlediği şer'i esasların gereklerini yerine getirmemektedirler. 

Biz zikredilen bu asılları değiştirme yetkisine sahip değiliz. Çünkü bu, hiç kimsenin ihlal ve tecavüz etme ya da bu şeri- 


49 


atın belirlediği bir şeyi reddetme yetkisine sahip olmadığı, ilahi ve Rabbani bir şeriattır. Bununla birlikte bu ilahi şeriat, dünyaya açılmaya ve farklı kültürleri almaya ve bilümlerin pratik gerçekliğe aktarılmasına ve tercüme edilmesine çağıran ilk dindir. Dolayısıyla bunların istediklerini biz kendi sabitelerimizi kullanarak da gerçekleştirebiliriz. Yani geriliğin sebebini, sabitelerde değil Müslümanların, marifet ve bilgilerini pratik gerçekliğe dönüştürme konusundaki ihmalkâr tutumlarında aramak gerekiyor. 
Hikmetin gereği budur. Her şeyden önce biz Müslümanız. Bununla birlikte bu asırda yaşıyoruz ve insan ihtiyaçlarının ve maslahatlarının gerektirdiği her şeyi saygıyla karşılıyoruz. Zira Allah Teâlâ bu ümmetin aklını ihmal etmediği gibi zihni ve düşünsel faaliye- te, tefekkür ve tedebbüre teşvik etmektedir: “Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”, “Şüphesiz bütün bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır.”, “Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Allah'ın kudretine) işaretler vardır.” vb. ayetler bu hususu açıklar. Dolayısıyla İslâm'ın getirdiği her şey akli ve düşünsel çalışmalar için bir hareket noktasıdır. Bu yüzden İslâm'ın ilimle çatıştığını söylemek hiçbir şekilde mümkün değildir. İlmin ulaştığı kesin sonuçların hepsi İslâm'la uyum halindedir. 


Son zamanlarda özelliklede Türk akademisyenler arasında bahusus batı dünyasıyla diyalog yapılması gerektiğini söyleyenler var. Türkiye'de bir cemaat muhtelif platformlar oluşturuyor. Bu platformlardan biri diyalog programları düzenliyor. 
Bu toplantılarda ateistleri, kâfirleri, Marksistleri ve masonları bir araya getirerek 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Bilimevi Yayıncılık tarafından basılan 
Tefsiru-l Münir. 


diyalogu gündem yapıyorlar. Bu programları daha önce New York ve Washington'da düzenlediler. Amerikan istihbaratının da bu toplantılarda hazır bulunduğu söyleniyor. Bu programlarda İbrahimi dinlerin birliği savunuluyor. İslâm, adeta Yahudilik ve Hristiyanlıkla eşitleniyor. Üç semâvi din arasında âmentu (imanın 6 şartı) üzerinde ittifak olduğu söyleniyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 

İlkeli ve objektif olunması ve ilmi neticelere saygı duyulması koşuluyla dini, medeni ve kültürel alanlarda diyalogun bir mahzuru yok. Ancak burada suyu bulandıran şey, küreselleşmedir. İşin hakikatinde onlar Müslümanları tanımıyor. Hâlbuki diyalogun ilk şartı ötekini tanımak ve kabul etmektir. Ama onlar küstah ve tepeden bakan tezlerine uygulama yolu açmak ve politik, ekonomik, enformatik ve kültürel küreselleşmenin gereklerini dayatmak için “medeniyetler çatışması” vb. konuları sürekli gündemde tutuyorlar. Dolayısıyla bütün bu yapılanlar Müslümanları sarsmayı ve savurmayı ve vahy-i ilahiyi bozmayı hedefleyen büyük bir aldatmacadır. 


Bir diğer husus, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm'ı -bu arada İslâm bir kenara atılıyor- bir potada eritip çözmek için İbrahimi din esasından hareket ediyorlar. Gerçekte bu, din değildir. Çünkü din, hatta Hz. 
İbrahim'in dini, Tevhid'den öte bir şey değildir. Aynı şekilde Yahudilik ve Hristiyanık dinlerinin -mensuplarının da ifade ettiği üzere- temel ilkeleri yoktur. Bugün elimiz- de olan Tevrat, Hz. Musa'ya la.s.) inen Tevrat mıdır? Bugünkü İncil, Hz. İsa'ya la.s.) 
inen İncil midir? Onlar bunun mahza tarih 


olduğunu kabul ediyorlar. Yani onların da itiraf ettiği üzere bu kitaplar Hz. İsa'ya ve Hz. Musa'ya inen kitaplar değildir. Dolayısıyla onlar temelsiz bir zeminde/boşlukta hareket ediyorlar. 

Bizim şeriatımız ise -Allah'a hamdolsun- kati olarak sabit ve kiyamete kadar geçerli bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'e dayanmaktadır. Dolayısıyla bu durum, İslâm aleyhine kurulan komploları deşifre ettiği için bizim bu dönüşümü ve sinsi planları reeddetmemizi gerektiriyor. Diyalog konusuyla ilgili bir diğer nokta ise şudur. Bu işleri yönlendirenler mugalâta yapıyor ve hakikatleri çarpıtıyorlar. “Allah'a iman ettim” dediklerinde biz diyoruz ki: Bu iman ettiğiniz Allah kimdir? Nasıl bir şeydir? Hristiyanlar onun İsa olduğunu; Yahudiler ise ilahlarının Üzeyir (a.s) veya madde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla temel itibariyle sapkın bir tanrı tasavvurları var. Hâlbuki öncelikle imanın üzerine kurulduğu zemi- nin/asılların üzerinde ittifak etmemiz gerekir. Öncelikle, birlediğimiz ilahın kimliği ve nasıllığı üzerinde birleşmeliyiz. Onların akidelerinin aslı, yerin ve göğün yaratıcısı, güzel isimleriyle, yüce sıfatlarıyla, üstün buyruklarıyla, mahlükat üzerindeki kudretiyle, yaşatması, öldürmesi ve tekrar diriltmesiyle temeyyüz eden Allah Teâlâ'yı tevhid (birleme) akidesiyle uyuşmamaktadır. 
Çünkü onların Allah Teâlâile ilgili bütün bu hususlara ilişkin inançları farklıdır. Dolayısıyla her konuda bizden ayrılmaktadırlar. 

Bir nokta daha var: Eğer diyalog, diğer dinlerle bir arada yaşamaksa biz buna açığız. Biz zaten başından beri diğer din mensuplarıyla birlikte yaşamaya çağırıyoruz. 
Onları dinleriyle baş başa bırakıyoruz. Nitekim onları dinleri üzerine bırakmakla, dinlerine karışmamakla emrolunduk. Biz çatışmacı değiliz. Terörü üretenler, İslâm ve Müslüman düşmanlığını besleyenler onlardır. Sürekli olarak İslâm'a ve Müslümanlara saldırmanın yollarını arıyorlar. Dolayısıyla bu şartlardaki diyalog doğru değildir. 
Eğer bu hususta samimi ve iyi niyetli iseler bilmeleri gerekir ki biz başından beri insanlığı erdeme, barışa, ahlâka, değerlere, birlikte yaşamaya, evrensel medeniyete, diğer halk ve milletlere karşı açık olmaya çağırmaktayız. Öyle gözüküyor ki bu projenin organizatörleri diyalogun hedeflerini belirtirken, “Biz dinimizi muhafaza edeceğiz. Samimi, olumlu, bütün tarafların eşit olduğu, dinler ve medeniyetler arasındaki farklılıklara saygılı bir diyalogun getirilerine karşı olmamız doğru olmaz” diyorlar. Ancak zannedildiği gibi din tekdüze bir şey olmayıp Kur'an-ı Kerim'le çatışan mevcut Tevrat 


ve İncil'den bütünüyle farklıdır. Eğer söyledikleri gibi bir durum söz konusuysa şunu sormak gerekiyor: Yahudi ve Hristiyanlar, Hz. Peygamberi (s.a.) kabul ediyorlar mı? 
Hz. Muhammed'in (s.a.) son peygamber olduğuna inanıyorlar mı? Hayır! Öyleyse bunun neresi diyalogdur? Dolayısıyla yürütülmekte olan diyalog inandırıcı değildir. Çünkü diyalogun bir şartı da tarafların birbirini tanımasıdır. Bir diyalog toplantısında Kıptilerin papasına, “Gelin makul bir noktada buluşalım -devletlerin birbirini tanımasıyla ilgili diplomatik protokollerde olduğu gibi- siz bizi tanıyın, biz de siz tanıyalum. Bunu yaparsak aramızdaki tartışmalar son bulur ve sorunu çözmüş oluruz” dediğimde diyalog konusundaki samimiyetsizliğinin ifadesi olarak soruya cevap vermedi. Çünkü o bizi tanımıyor ve kabul etmiyor. Danimarka'dan Suriye'ye bir misyoner grup gelmişti. İçlerinden birinin yüksek bir dini lider olduğu söylendi. Ona, 'Müslüman olur musun?” dediğimde “Ben Müslü- 


Buradan hareketle Yahudi ve Hristiyanların cehenneme girmeyeceğini, girseler de ebedi olarak cehennemde kalmayacaklarını öne sürenler var. Bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyiz? 


Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere “İsrailoğulları: Sayılı birkaç gün müstesna, bize ateş dokunmayacaktır, dediler.” (Bakara, 80). “Biz Allah'ın seçtiği bir milletiz.” dediler. Kur'an-ı Kerim onların bütün bu iddialarını şöyle yalanlamaktadır: “De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de yalnız, kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (de hemen O'na kavuşun)!” (Cuma, 6). Bir Müslüman Yahudi ve Hristiyanların cehenneme girmeyeceğini söylerse gayr-i Müslim olur. 


Bu yaklaşımın sonucunda “dinler bahçesi” gibi üç dini aynileştirmeyi hedefleyen mekânlar oluşturmaya çağırıyorlar. 


Sinâ'da Üç din mensuplarının ibadet edeceği bir kompleks oluşturmayı Enver Sedat'a da önermişlerdi. Bu yanlıştır. Zıtların birleşmesi mümkün değildir. Bütün tezatları bir şişenin içinde toplamak mümkün müdür? Yani yanlış bir yönelim. 

İbn Teymiyye'nin cehennemin ebedi olmadığına dair görüşüne de yaslanarak Yahudi ve Hristiyanların cehennemde ebedi olarak kalmayacaklarını söylüyorlar. 


Cehennemin ebedi olmadığını söyleyen İbn Teymiyye değildir. Bu görüş İbn Arabi ve İbnu'l-Kayyim el-Cevzi'ye aittir. 
Bunlar, “Orada ebedi olarak kalacaklardır.” 
gibi Kur'an nasslarıyla çelişen şaz görüşlerdir. 

Hz. İsa'nın la.s.) nüzulü konusundaki görüşünüz nedir? 

Bu, mütevatir hadislerle sabit bir konudur. Şeyh Abdulfettâh Ebü Gudde İr.a.) 
bu konuda bir kitap yazarak, ahir zamanda Hz. Mesih'in (a.s.) nüzulünün mütevatir ri- 


İbn Teymiyye'nin cehennemin ebedi olmadığına dair görüşüne de yaslanarak Yahudi ve Hristiyanların cehennemde ebedi olarak kalmayacaklarını söylüyorlar. 
Cehennemin ebedi olmadığını söyleyen İbn Teymiyye değildir. Bu görüş 


İbn Arabi ve İbnu'l-Kayyim el-Cevzi'ye aittir. Bunlar, “Orada ebedi olarak kalacaklardır.” gibi Kur'an nasslarıyla çelişen şaz görüşlerdir. 


manım zaten” dedi. “Müslümansan Hristiyanlıktan çıktın demektir” dedim. Yani bunlar gerçekte bizi çelişkiler yumağı olan bir şeye çağırıyorlar... Hiçbir dinin esaslarına saygılı değiller. 


Hristiyanların hepsi aynı mı? Mesela Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestanlık gibi mezhepler var. 

Aralarında ihtilaflar olmakla birlikte sonuçta hepsi Mesih'i tanrılaştırmaktadır. 
Bu gerçeği iyi bilmeliyiz. Biz, bir ve tek olan Allah'ı kabul ederken onlar bir beşeri, tanrılaştırmaktadır. Önce gelin bu sorunu çözelim. Hz. İsa'nın ilah olması mümkün müdür?! İlahlığın gereği olarak şunu da sormak lazım: Yeryüzünü ve gökleri yaratan kimdir? İddia ettikleri gibi Allah Teâlâ'nın, yetkilerini Hz. İsa'ya devretmiş olması mümkün müdür? Netice itibariyle hakk olan biziz. Ancak bu, diğer din mensuplarıyla çatışacağız anlamına gelmemektedir. 
Aksine onların dinlerine karışmayız. Cehennem onlar için yaratılmıştır. 


Prof. Dr. Vehbe Zuhayli 


vayetlerle sabit olduğunu ispat etmiştir. Bu, bizim akidemizin esaslarındandır. Konuyla ilgili birçok hadis vardır ve bunlar, manevi mütevatir derecesine ulaşmıştır. Bu hususu inkâr eden; inkârının sorumluluğuna katlanır. 


Vehbe Zuhayli'nin İslâm dünyasının gerilemesindeki sebepler, karikatür olayı, Irak'ta yaşanan gelişmeler ve yeniden hakkı ve adaleti savunan bir medeniyeti nasıl kuracağımız konularındaki görüşleri: 

Hz. (s.a.) getirdiği ilahi mesaja uyan Müslümanlar, kısa bir sürede, büyük bir medeniyet kurarak, Endülüs'e ve hatta ticaret yoluyla da olsa Çin'e kadar uzandılar. Fakat bugün Müslümanlar zillet içerisinde ve İslâm coğrafyası kan ve gözyaşın- da boğulmuş durumda. Sizce Müslümanların gerilemesindeki sebep veya sebepler nelerdir? 

İslâm dini kıyamete kadar devam edecek olan evrensel bir dindir ve tüm ilahi 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dinlerin sonuncusudur. Son ilahi din olan bu dinde, insanın hayatında ve ahiretin- de lazım olan her şey mevcuttur. Şöyle ki bu dinde izzet, doğru inanç esasları, toplumların yönetim şekilleri ve ayrıca ferdi ve toplumu yetiştirerek toplumsal düzeni kurma yöntemleri bulunmaktadır. Bu söylediğimiz ana kaynaklar ilahi vahiyden doğmaktadır. İşte bu ilahi kaideler, İslâmi tüm çalışmaları harekete geçirir. 

İslâm dininin biz Müslümanlara getirmiş olduğu ilahi emir ve yasaklarına uymamamızdan dolayı Müslümanlar olarak hem bölük pörçük olduk hem de gerek siyasi yönden, gerek eğitim yönünden ve gerekse terbiye yönünden dinden çok uzak kaldık. 
İşte dinimize bu denli uzak kalmamız bizim her konuda başka milletlerden geri kalmamıza sebep oldu. 

Müslümanlar her konuda ciddiyetlerini artırarak kendilerini düşmanlarına karşı güçlendirmeli, saflarını birleştirmeli, eğitime önem vermelidir ve yeni teknolojiler üretmelidir. Bunların gerçekleşmesi için de Müslümanların yeniden Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Rasulullah'a dönmeleri gere- 


koşarak bu şer güçleri her zaman mağlup etmişlerdir. Son zamanlarda Müslümanlara yapılan saldırılarda Müslümanlar hep mağlup olan taraf olmuştur. Bunun sebebi ise İslâm düşmanlarının sahip olduğu askeri teknolojiye Müslümanların sahip olamamasıdır. 


Bu çirkin karikatür saldırısı, İslâm'a ve O'nun Peygamberine yapılan en büyük ve en alçak saldırıdır. Danimarka'da yapılan bu necis saldırıyı daha sonraları Batı dünyası da destekleyerek tekrar etmiştir. İslâm'a ve O'nun mukaddesatına yapılan bu ve benzeri çirkin saldırılar Batı'nın ve Siyonizm'in, İslâm karşısında erimesinin bir tezahürüdür. Batıl, zail olmaya mahkümdur. Bu çirkin saldırıyı yapanlar insanlıktan ve edepten nasibini almamış alçak yaratıklardır. Tarihte bu saldırıları yapan zihniyetlerle bizleri bir mukayese ediniz. Daha yakın geçmişte bir film çıkardılar bu filmde oyuncunun biri Hz. İsa'yı temsil ediyordu. Mısır'daki El Ezher ulaması bunu şiddetle reddetti. Çünkü biz Müslümanlar, tüm peygamberlere inanırız ve araların- 


da fark gözetmeyiz. Onlar ise tüm peygamberleri tekfir eder mukaddesata saygı göstermezler. 


Bu saldırılara nasıl karşılık verebiliriz? 

Bu Haçlı ve Siyonist zihniyet, tarihte yapmış olduğu saldırıları, övünerek okullarda ders olarak okutmaktadır. Bize düşen bu olaylar karşısında susmamaktır. Onlar her zaman maddi menfaatlerine ibadet ederler. Öncelikle mallarını boykot ederek, devlet bazında bizden özür dilemeye zorlamalıyız. Tüm gücümüzle karşılık vermeliyiz. Ta ki Birleşmiş Milletler, bu ve benzer olayların yeniden olmaması için bir kanun çıkarsın. Ayrıca böyle olaylar bizleri dinimize daha bağımlı hale getirmelidir. Dinimizi muhafaza etmeye itmelidir. Böyle saldırılara karşı biz Müslümanların daha uyanık olması lazım ki bir daha böyle çirkin saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Biz Müslümanlar, önceden olduğu gibi bundan sonra da mukaddesatımıza sahip çıkmalıyız. 


Son olarak Müslümanların, yaşadığı zilletten kurtularak, yeniden güçlü, hakkı 


Müslümanlar her konuda ciddiyetlerini artırarak kendilerini düşmanlarına karşı güçlendirmeli, saflarını birleştirmeli, eğitime önem vermelidir ve yeni 


teknolojiler üretmelidir. Bunların gerçekleşmesi için de Müslümanların yeniden Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Rasulullah'a dönmeleri gerekir. 


kir. Kur'an ve sünnetle yeniden tanışma sonucu Müslümanlar kaybettikleri günlerini yakalayabilir. 


Batılıların Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.) bakış acısını ve Danimarka'da meydana gelen karikatür olayını bir İslâm âlimi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Batı, her zaman üç çeşit kuwetin temsilciliğini yapmıştır. Bunlar şirk güçleri, Haçlı güçleri ve Siyonizm'dir. Bu üç güç, her zaman olduğu gibi şimdi de Efendimizin İs.a.) ve getirdiği değerlerin karşısında duruyor. İslâmiyet'in yayılmaya başlamasıyla bu şer güçler Müslümanlara saldırmaya başladı. Bugün olduğu gibi o zaman da İslâm'a yapılan saldırıların arkasında Siyonizm vardı. Ama Peygamber Efendimiz (s.a.) ihlâsla çalışarak, bu üç çeşit askeri güce karşı koyacak İslâm ordularını yetiştirmiştir. İşte Peygamberin askeri akademisinden diplomalı bu mücahit Müslümanlar, Allah'ın da yardımıyla zaferden zafere 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venbe Zuhayli 


> ei 


FIKIH USÜLÜ 


hayli 


prof, pr. Vehbe Zul 


FIKILHA USULU 


p (SA | Ti 


Bilimevi Yayıncılık tarafından basılan Fıkıh Usulü kitabı. 


ve adaleti savunan bir medeniyet kurmasının yolu nedir? 

Biz Müslümanlar faydalı güçlere sahip bir milletiz. Bizim maden rezervlerimiz, petrol yataklarımız, insan gücümüz ve üretken beyinlerimiz var, Allah'a hamdolsun. Bizde olan nimetler, başka milletler- de yok denecek kadar az. Ama bu saydığım nimetlerin bizde var oluşu bir şey ifade etmiyor. Bu nimetleri kullanacak, canla başla çalışacak ruh gücümüzü ortaya koymamız gerekmektedir ki güç kaybeden dünyayı yeniden Allah Teâlâ'nın razı olduğu şekilde onaralım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde: 'Dünyadaki nasibini unutma' buyurarak, Müslümanların, dünyası için de çalışmasını ifade etmiştir. Bu durumda, Müslümanların daha çok çalışması ve yeni projeler geliştirmesi lazım. 


KAYNAKLAR Uhttp://www.darulhikme.org.tr/?sf-haber&ha- berid-73&ktg-1 

2) Röportaj: Mehmet Baydemir 


KİTAPKisisEL GELİSİM 


Üzülme 


Üzüntüyü Bırak, Mutlu Olmaya Bak 


Prof. Dr. Aiz el-Karni 


İnsanda negatif olan duygu ve düşüncelerin yol açtığı her etkiyi tedavi etme hedefi ile kaleme alınan eser, 
İslâmi kişisel gelişim kategorisinde yer almakta. “Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak' 
adlı sözden yola çıkan eser, yaşamaya bak' 
kısmını, 'mutlu olmaya bak” şeklinde ele alıyor ve okura 'üzülme' diye seslenerek başlıyor. 


Bir kitap düşünün, size üzülme' diye seslensin... Size mutluluğun reçetesini versin ve manevi anlamda boşluğunuzu dolduracak yaklaşımlar ile psikoloji ilminin ışığında doktor tavsiyelerini birleştirerek size değer veren, üzülmenizi istemeyen biri olduğunu size samimi şekilde hissettirsin. İşte bu kitabın adı dahi bu hissi veriyor. 


Suudi Arabistan'ın önde gelen vaizlerinden El Karni, dünya çapında ilgi gören ve her bölgede konferanslara davet edilen bir isim. Ahmet İyibildiren çevirisi ile okura ulaşan eser, insan hayatındaki ıstıraplı yönleri, endişe ve kaygıyı, güvensizliği, şaşkınlığı ve başarısızlığı tedavi ederek sakinliği gaye edinen araştırmaların sonucu kaleme alınmış. 


V 


Üzüntüyü Bırak 
Mutlu Olmaya Bak 


Prof. Dr. Aiz el-Karni 


İnsanların sorunlarını aşması adına yaygın öğretilere rağbetin oldukça arttığı günümüzde içsel iyileşme kitapları önemli bir tavsiye rolünü üstleniyor. El Karni eserinde çağın problemlerine vahiy ışığında ve Peygamber rehberliğinde başarılı ve canlı tecrübeler üzerinden ilerleyerek yaklaşıyor ve çözüm sunuyor. 


Uzman doktor tavsiyelerinin ışığında Peygamberimizin (s.a.) döneminden kıssaları anlatan sahabenin anlatılarına da örnekler arasında yer veren eserde filozofların ve din âlimlerinin de tavsiyeleri yer al- 


makta. Doğuluların ve Batılıların, eskilerin ve yenilerin inceleme ve araştırmalarına birlikte yer veren kitap mutluluk konusunda yapılan araştırmaları da içeriyor. 

El Karni ön sözünde; “Mutlu ol, huzurlu ol, sevin, iyimser ol, üzülme” diyerek stresle başa çıkmak için ciddi bir teşvik sağlıyor. Önsözü ise bu çalışmasının ve gayretinin, eksikleri olmasına rağmen kabul olması duası ile bitiriyor. 


Karni kitabı kendi gibiler için yazdığını ifade ederken, okur ile kendisi arasında bir fark olmadığının da altını çizmiş oluyor. Yazar, hala canını sıkan veya kendisini öfkelendiren gelişmeler olduğunda “Üzülme adlı kitabı yazan sen değil misin? şeklinde kendini motive ettiğini belirterek bu samimiyet hissini okura veriyor. 

Mutluluk isteği evrenseldir ve bütün akıllı insanların üzerinde birleştikleri bir gayedir. Peki, her fert, millet ve neslin peşinde koştuğu mutluluk nasıl gelecek? Bunun için alacağımız hangi rehberliğe güvenebiliriz? 


Eser, Allah'ın affediciliğini, O'na tevekkülün huzurunu, O'nun hakkında iyi düşünmenin yaşamımızı nasıl değiştirebileceğini, kaza ve kadere iman ederken bugünü yaşamayı tavsiye ediyor. Belki günümüzün moda koçluk deyimi ile 'anda kalmak' yani düne saplanmadan yarın için kaygı duyma- dan içinde bulunduğumuz anı verimli kılmak ve istikbal endişesini terk etmeyi ve Allah'ın nimetlerine sahip olduklarımıza şükretmeyi hatırlatarak bakışımızı değiştiriyor. 
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KİTAP'/sosyoLOji 


BEYTULLAH ÇAKIR 


Beyaz Türkler Küstüler! 


Peki, Ama Neden? 


Alev Alatlı'nın 
1992-1994 yılları arasında kaleme aldığı dörtromandan oluşan “Orda kimse var mı?” serisinin, yayımlandığı ilk günden itibaren ciddi tartışmaları da beraberinde getirdiği muhakkak. Viva La 
Muerte ile başlayan ve 
Nuke Türkiye, Valla 
Kurda Yedirdin Beni, 
O.K Musti Türkiye 
Tamamdır kitaplarıyla devam eden serinin beşinci kitabını ise yaklaşık 20 yıl sonra, 
2013 senesinde, 


Beyaz Türkler Küstüler 


başlığıyla okurla buluşturmuş Alatlı... 
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OR'DA KİMSE VAR MI? 5. KITAP 


 . ” ve 


BEYAZ TÜRKLER KÜSTÜLER 


“Biz oyunu kaybetmedik, sadece vakit yetmedi.” 


Dünya düzleminde meydana gelen 


sosyal, siyasal, ekonomik, teolojik vb. pek çok dönüşümün Türkiye'ye nasıl ve ne şekilde sirayet ettiğinin masaya yatırıldığı serinin her kitabında, dünyaya ve Türkiye'ye karşı bildiğimiz birçok şeyi ters yüz eden orijinal, özgün, derinlikli ve kışkırtıcı okumalar sunulmakta. 


Serinin beşinci kitabı Beyaz Türkler Küstüler, gerek taşıdığı başlık gerekse de konuları ele alış biçimiyle dikkate değer bir çalışma. Kitabı, 2010'lu yılların Türkiye'si için şaşırtıcı yorumlara dayanan bir tanıkuk ve Alatlı'nın kendi tabiriyle “bir alarm zili, bir uyarı belgesi” olarak tanımlamak mümkün. Söz konusu alarm ve uyarının kime, neye karşı olduğunun cevabı ise tek bir kelimeden ibaret: Paçozluk... 

Alatlı, vermiş olduğu bir röportaj- da çokça kullandığı paçozluk kavramı- nın mahiyetini ve Beyaz Türkler Küstü- 


ler romanında esasen ne anlatmak istediğini şöyle belirtmiş: “Paçoz, kendi çıkarı için her yolu mubah sayan, küstah, beş para etmez, sokak kurnazı, zevzek, müptezel, palavracı, rüküş, hoyrat, içtensiz, pespaye, nekes... Dostoyevski Puşlot' ( Poshlost) der. Topluma musallat olan, iblis ayar-Lı, paçozluktur, Puşlost. İşte kitap paçozluğun hikâyesi. Puşlost bütün bu kavramları içinde toplayan bir tanımlama. Bizde de Ömer Seyfettin'in Efruz Bey tiplemesi, Aziz Nesin'in Zübük'ü kısmen buna yakındır ama benim ele aldığım paçozluk süreci Puşlost'a daha yakın ve korkum o ki dini, ırkı, sınıfı, cinsiyeti olmayan bu iblis, giderek Türkiye'ye yerleşmektedir.” Alatlı'dan yaptığımız bu alıntı aslında kitabın neyi, neden anlatmak istediğinin de yanıtını veriyor bizlere. 


Romanın ana kahramanlarını, 1970'li yılların Türkiye İşçi Partili kökenli militanı Mehmet Sedes ve onun eşi, aynı zamanda geçmişte THKP-C militanı olan, Meral Sedes ve 40'lı yılların “laik-hümanist” tedrisatının şekillendirdiği kelimenin tam anlamıyla “orijinal beyaz Türk” olan anne Mübeccel Atıye oluşturuyor. 


Romanın çatısı ise bu üç karakterin yaşam öyküleri, Türkiye ve dünya meselelerine dair giriştikleri diyaloglar ve kritikler çerçevesinde kurulmuş. Bu üçlünün giriştiği diyaloglarda bütün sorunların temeline inen bir yaklaşım takınmaları ve süreçlerin, tarihi gerçekliklerle beraber şekillendirilmesi hem geçmişe hem de günümüze dair özel bilgilerle karşılaşmamızı sağlıyor. 
Kitapta hâkim olan bu havanın, romanı salt bir roman havasından çıkardığını söyleyebiliriz. Konuların ele alınış biçimi ve yazarın kendine has üslubuyla okura tuttuğu ayna, tedirgin edici göz kamaştırmasına yol açı- 


yor. Zira paçozlaşmanın deşifresi' olan bu kitapta insanın zihnine; “Biz nereye gidiyoruz böyle?” sorusunun batıp da dertlenmemesi pek mümkün değil! 


Oldukça bilgilendirici, tanımlayıcı ve açıklayıcı bir anlatımın tercih edildiği Beyaz Türkler Küstüler, dört ana bölümden oluşuyor. Her bölüm, o bölümde anlatılmak istenen içeriğe uygun bir sembolik fotoğraf ve halk ozanlarından alınmış dörtlüklerle süslenmiş. 

“Kırmızı halı paçozluğu” başlığıyla başlayan ilk bölümde özetle bireyselleşme, internet taarruzuna ve “turbo kapitalizme” aşırı maruz kalmış olmanın eğitim medya ve akademi gibi pek çok alanda yarattığı çöküş ve çözülme -yazarın tabiriyle paçozlaşma- Müslümanların, insan bedenlerinin yedek parça depoları olarak sunulduğu Body Worlds Sergisi'ne karşı dişe dokunur bir söylem üretmemeleri ve hatta kayıtsız kalmaları gibi konular farklı örneklerle çözümleniyor. 

“The Secret” başlıklı ikinci bölüm ise; reiki, yoga, telekinezi gibi New Age ekollerin dünya ve Türkiye üzerinde git gide yayılmasıyla deyim yerindeyse “kutsalın paçozlaştırılması” sürecini gözler önüne seriyor. 
Bölümün özetini, Mübeccel Atıye'nin torunu olan Melis'in ruhçuluk ekolüne merak sarması sonucu yaptığı şu değerlendirme- de bulmak mümkün: “Bu kuşak çeviri bir dil konuşuyor. Genel resim, her türlü manevi otoritenin reddi şeklinde ve tamamen sübjektif. İnsanın ahlak hocası dışında değil, kendi içindedir. Doğru yolu bulmak, iyi insan olmak için bir ahlak hocasına gerek yoktur”, vs. İşime burnunu sokma babaan- ne demenin kibarcası lakırdılar anlayacağınız.” 


Kitabın bam telini ise üçüncü bölümün oluşturduğunu söylemek mümkün zira kendisine başlıktan yer bulmuş olan “Beyaz Türk”lerin aslında kim olduğu, küskünlüklerinin ve her daim toplumdan kopuk bir kuşak olarak varlıklarını sürdürmelerinin nedenleri gibi esaslı konular en çıplak haliyle bu bölümde çıkıyor karşımıza. 

Romanın “ en orijinal beyaz Türk” karakteri olan Mübeccel Atıyye'ye ait şu sözler, Alatlı'nın küstüğünü iddia ettiği Beyaz Türkler”in kim olduğunu anlama noktasında oldukça açıklayıcı oluyor okur için: 

“Her ne kadar Atatürkün laikmilliyetçi dünya görüşünü kıyısından köşesinden yakalamışsam da ben İsmet Paşa'nın laik-hümanist tezgâhında şekille- 


# 


# 
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YE aş, 


nenlerdenim. Hamurum, Anadolu arşipeli ve ilkçağdan yoğrulmuştur. Cumhuriyet aydınının insan zekâsının aslına” inmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu yıllar, 1940'lar. Milletin kurtuluşunun 'Nev Yunanilik'te olduğuna iman edildiği yıllar. Kadim Yunan ve Latin kültürü, Türk kültürüyle kaynaştırılacak, böylece oluşturulacak alaşım ışığında evrensel vatandaş” yaratılacaktı. Maarif Nazırımız Hasan Ali Bey, Yakup Kadri Bey, “Türk hümanizmi'nin mimarları. Lise müfredatına eski Yunanca ve Latince ekletmek için verdikleri mücadele destansıdır. Amaçlanan ise Türk halkımız için düzenledikleri yeni kültürle halkı 1923 öncesinin seçkinci Osmanlı ve kaba Türkmen kültürünü aşacak hale getirmek! Ne Nedim, ne de Karacaoğlan! Sofokles'te buluşma! Ne muhteşem rüya! İnsan zekâsının aslı Yunan'dadır inancıyla yetişen asimilasyon gönüllüleriydik biz. Ehlisünnetten ayrılacağımız belliydi. AK Parti fenersiz yakaladı bizi. Şaşıp kalmamız bundandır.” 


Kitabın son bölümü ise “Kış Çocukları” başlığıyla karşılıyor bizi. Alatlı, bu bölümde baştan sona kadar Kürt meselesini irdelemiş. Konu Abdullah Öcalan ve PKK'ya gediğinde ise yazarın, Öcalan'ın Yahudilerin Yehovası'na; PKK'nın ise Eski Ahid'in şedid ilahiyatına öykündüğünü söylemesi ve Eski Ahit'te Yehova'nın konuştuğu ayetleri, Öcalan'ın Apocu Militan Kişilik talimnamesindeki cümlelerle birleştirerek sunması, ise oldukça ilgi çekici. 


Bunun 


Mehmet Sedes'in romanın sonunda eşi 


dışında, başkarakterlerden 
Meral Sedes'e uzattığı ve herkesin göreceği bir yere asmasını istediği yazı da eserin vermek istediği ana mesajı göstermek bakımından fazlasıyla dikkate değer: 


“ARSIZ, DENSİZ, İLKESİZ, HADDİNİ BİLMEZ, 

BAYAĞI İSEN, YANIMIZA UĞRAMA! 

KÜSTAH, MÜRAİ, TUFEYLİ, ZEVZEK, MÜTEZEL, 

BASMAKALIP İSEN, KAPIMIZI ÇALMA! 

PALAVRACI, KORKAK, KALLEŞ, 

AHLAKSIZ İSEN, EŞİĞİMİZİ GEÇME! 

İÇTENLİKSİZ, SEVGİSİZ, PESPAYE 

PAÇOZ İSEN, EVİMİZE GELME! 

ÇİLEHANEDİR BURASI, HOŞGÖRÜ 
DERGÂHI DEĞİL! 

AHDE VEFA BİLMEZ, TÖVBE TUTMAZ İSEN, 

SAKIN GELME!” 
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TA Prraxırım 


Senin Olayın Ne? 


Tek bir insan dünyayı değiştirme, milyonlarca hayatı etkileme ve gelecek yaşamlara miras bırakma gücüne sahiptir. O insan SIZSINIZ! 


Steve Olsher 


Para odaklı fırsatları kovalamaktan vazgeçip kendi benzersiz projelerini onurlandırarak hayatlarında önemli bir değişim gerçekleştirmiş insanların girişimleri, çektikleri çileler ve zaferlerini anlattıkları ilham verici öyküleriyle sizin de ruhunuzu neyin ateşleyeceğini bulmanıza yardım edecek. 


Çoğu insan ister fiziksel olsun ister entelektüel ya da ahlaki, potansiyel varlığının çok sınırlı bir çevresi içinde yaşar. Genel anlamda olası bilinci- nin ve ruhunun kaynaklarının çok küçük bir bölümünü kullanır, tıpkı bütün vücudunda yalnızca küçük parmağını kullanma ve hareket ettirme alışkanlığı kazanması gereken bir adam gibi. Acil durumlar ve büyük krizler hayati kaynaklarımızın tahmin ettiğimizden ne denli fazla olduğunu gösterir. 


“Senin Olayın Ne?” Kitabı, 3 bölümden oluşuyor. 

Birinci Bölüm: Temeli oluşturmak konusunda yardımcı olacak ve öğrenme-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STEVE OLSHER 


Koton 
Kitap 


nin dört aşamasını, sizin kim olduğunuzu ve neyi neden yaptığınızı nasıl etkilediğini açıklayacak. Ruhunuzun derinliklerine yolda kalmanızı sağlayacak demirler atmayı (bir rüzgâr tulumu gibi dış güçler tarafından sürekli oradan oraya savrulmak yerine) öğreneceksiniz. Heybetli içsel kuvvetinizi bulacak ve hayatınızın bazı alanlarını öyle ustaca idare etmeyi öğreneceksiniz ki dünyaya büyülü görüneceksiniz. 

İkinci Bölüm: Kalıcı ve pozitif değişimi gerçekleştirmenizi sağlayacak ve sizi 'Ya- 


ge 


şam Değiştiren Yedi İlke'yle tanıştıracak. Her bir ilke size güçlü yaşam stratejileri sunacak, amaç ve inançla yaşamanıza yardımcı olacak belirgin yönergeler oluşturmanızı sağlayacak. Şöhrete giden yolda takılıp düşebileceğiniz gizli tuzakları keşfedecek, amaç ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak en etkili stratejileri öğreneceksiniz. 


Üçüncü Bölüm ise olmak için doğduğunuz kişi olmak ve anahtar sorunun cevabını bulmak konusunda size rehberlik edecek. Senin Olayın Ne? 


Kendi olayınızı belirlemek ve onun sizi önceden belirlenmiş geleceğinize yönlendirmesine izin vermek, daha önce tecrübe etmediğiniz bir özgürlüğe kavuşmanızı sağlayacak. Ayrıca olayınızı bulduktan sonra; neyi başarmak için doğduğunuz ve içinizdeki mevcut büyüklüğü nasıl fark edeceğinize ilişkin net bir kavrayışa nasıl erişeceğinizi öğreneceksiniz. 


Uç adımda kendi olayınızı keşfedin; 

1. Allah vergisi yeteneklerinizi belirleyin 

2. Bu yeteneklerinizi dünyayla paylaşmak için en doğru aracın ne olduğunu belirleyin 

3. Yeteneklerinizden faydalanabilecek en doğru kitleyi belirleyin 


Tüm bunları yaptıktan sonra odaklanmanıza yardımcı olacak ve ileride size yol gösterecek bir mantra görevi görmesi amacıyla düşüncelerinizi özetleyin. 


KİTAP/sağıık 


Hayatın Ritmi 


Dr. Halit Yerebakan 


Dr. Halit Yerebakan 
TRT'deki programlarından tanıdığınız bir isim. 
Columbia Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Kalp 
Cerrahisi bölümünde uzmanlığını tamamlayan 
Yerebakan, babası dâhil hekimlerin bol olduğu 

bir aileden geliyor. 
Kitabın amacı, kalp sağlığı ile ilgili yardımcı ve bilgilendirici içerik sağlamak ve okuru konu ile ilgili araştırmaların sonuçlarından 

haberdar etmek. 


Öğrencilik yıllarında bir hocasının “Madem cerrah olacaksın bari çok okuyan bir cerrah ol, sadece elin değil; aklın, kalbin, duyguların, dilin de işlesin” demesi üzerine okumalarını arttıran ve yazmaya başlayan Yerebakan, okuduklarını ve bildiklerini, herkesin anlayabileceği kelimeler geliştirerek paylaştığını aktarıyor Hayatın Ritmi'nin önsözünde. Popüler sağlık bilimleri konusunda oldukça başarılı olan yazar, içinde yaşadığımız toplumun dinamiklerine ve ihtiyaçlarına göre bilgi aktarımı yapıyor. 

Göğüs ağrısı hissettiğinizde ne yapmalısınız? Nezle ve zatürre gibi soğuk hava hastauklarının ve soğuk havaların kalp hastalıkları 


Dr. HALİT YEREBAKAN a 


ile ilişkisi nedir? Bu gibi pek çok sorunun ce- 


vabı kitapta yer almakta. 

Hayatın Ritmi, Türkiye'de ve dünyada kalp hastalıklarına giriş ile başlıyor. Bu bölüm, kalp sağlığını gösteren işaret taşlarına dikkat çekiyor. Ardından risk faktörlerine değiniyor. 
Obezite ve sigara kullanımına dair merak edienleri aktaran kitap, soğuk terleme dâhil pek çok belirtinin aslında kalbe dikkat çeken belirtiler olabileceğinin altını çiziyor. 


Metabolik Sendroma Dair 

İnsülin direnci zemininde gelişen metabolik sendromda hangi sistemik bozukluklar etkin olabilir, hangi tetkikler yapılmalıdır gibi sorular da cevap bulmakta. Tansiyon, kan şekeri ve kolesterol yüksekliğine dair bilinme- 


“Yürek kaslardan oluşan bir et parçasıdır. 
Ne zaman içine sevgiyi koyarsın 
O zaman işte yüreğin adı kalp olur.” 


si gerekenler, sağlıklı bir eylem planı başlık-U bölümde ele alınıyor. Yağsız et, tam tahıllar ve lifli gıdaların tüketimini öneren kitap, greyfurtun da metabolik sendrom tedavisine iyi geldiğini gösteren araştırma sonuçlarına yer veriyor. 

Keten tohumu, balık yağı ve enginar da kitapta kilo verdiren yiyecekler olarak geçiyor. 
Kitapta vücut kitle indeksi ve vücutta yağ birikimi değerlendirilirken, dıştan zayıf içten şişman insan vurgusu ile bel etrafında biriken yağların güzellik kaygısının ötesinde önem taşıdığı vurgulanıyor. 


Risk Faktörleri 

Risk faktörleri, değiştirilebilen ve değiştirilemeyen olarak iki başlıkta ele alınmakta. Sigara içmek, kötü beslenme ve yüksek kan kolesterol seviyeleri gibi durumlar değiştirilebilen faktörlerdir. Yaş, cinsiyet, post menopoz sonrası dönemler ise risk faktörleri arasında değiştirilemeyen aralıkta yer almakta. Yüksek kolesterolün kalp hastalıklarının temel sebebi olduğu yönündeki bilginin yanlış olduğunu vurgulayan Yerebakan, hücresel boyuttaki reaksiyonun temel sebep olduğunun altını çiziyor. Eserde, hareketsizlik, yeterli su tüketmemek veya kullanılan suda bulunan toksit gibi sebeplere de dikkat çekiliyor. 

Yüksek tansiyon hastalarının ilaçlarını bırakmaması gerektiğine dikkat çeken yazar, bu konuda da kiymetli önerilerde bulunuyor. 

Yayıncı, kitabın başlangıcında yazarın fikir ve önerilerinin doğrudan veya dolaylı uygulanması sonucunda yazar veya yayıncının sorumlu tutulamayacağını notunu düşmektedir. 
Yerebakan'da bireylere, altını çizdiği noktaları hekimleri ile paylaşmalarını önermektedir. 
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odos Fetihnamesi 


İRA 


Osmanlı Devleti, devletin çoğu iş ve işlemlerini kayda geçirmiş ve 

büyük bir yazılı miras ortaya koymuştur. 
Özellikle seferler, fetihler ve bozgunlara dair de önemli raporlar mevcuttur. Rodos'un tarihine dair de önemli bir kaynak olan eser, fetih öncesi girişimleri de aktarmaktadır. 
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Yeryüzünde, arkasında bıraktığı yazılı evrak mirası bakımından Osmanlı Devleti ile mukayese edilecek ikinci bir devlet göstermek mümkün değildir. Geniş bir coğrafyaya yayılan devletin neredeyse bütün iş ve işlemlerini kayda geçirmiş olmasıyla ortaya çıkan ve önemli bir kısmı günümüze intikal eden bu yazılı mirasa bakarak, Osmanlı Devleti'ni bir “yazı medeniyeti” olarak nitelemek mümkündür. Rodos fetihnamesi üzerinden özel bir metot ile çalışılan bu kitapta, donanmanın nasıl bir törenle sefere çıktığından, Padişah'ın karadan Aydın'a geçişi ve gemilerin güzergâhına kadar her detay yer almaktadır. 

Batılı kalemler tarafından da çetin ve kanlı bir savaş olarak değerlendirilen Rodos'un fethi ile sonuçlanacak Kanuni seferi, ordunun Marmaris'ten Rodos'a geçilmesinin ardından zorlu bir kale direnişi ile karşılaşmış- 


tır. Yeraltından da ilerlediğini gördüğümüz se- 


ferde, Rodos kalesi topçu başlarının kaçarak Osmanlı Ordusu'na sığındığı belirtilmektedir. 

Osmanlı Devleti'nin bahsedilen yazılı mirasının bir kısmını fetihnameler oluşturmaktadır. Fetihnameler, bir yerin alınışını bildirmek amacıyla yazılan mektup veya fethini anlatmak için kaleme alınmış olan tarihçelerdir. Yurtiçi ve yurtdışında bu nitelikte olan çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserlerin çok az bir kısmı çalışmalara konu olmuşken, önemli bir kısmıysa hâlâ çalışılmayı beklemektedir. Osmanlı yazılı eserleri deryasından bir bölüm sunan kitap, Kanuni'nin saltanatı- nın ikinci büyük seferi sonrası 1522'de fethedilen Rodos'un alınışını konu almaktadır. Bu eseri okurken Rodos'un fethine âdeta adım adım tanıklık edeceksiniz... Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi gibi kütüphanelerde eserlerine rastladığımız Mustafa Çelebi Celalzade'nin özellikle 
1. Süleyman olan Kanuni'nin seferlerine dair yazınları, devlet yapısı hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır. 


KİTAP. siir 


7 KENAN IŞIK 


Tiyatro sanatçısı Kenan 
Işık'ın seçtiği şiirler, 

adıyla Turkuvaz 
Kitap tarafından yayımlandı. 
Işık'ın derlediği seçkide, 
Yunus Emre'den 
Mevlana'ya, Ahmed 
Ariften Nâzım Hikmet'e, 
Willlam Shakespeare'den 
Vyaçeslav İvanov'a uzanan 71 şairin 107 şiiri bulunuyor. 


Kenan Işık'ın Seçtiği Şürler 


CD © Kitap 


yala bi, 
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Türkiye'nin büyük sanatçılarından Kenan Işık'ın sevdiği şiirler bir kitapta toplandı ve CD eşliğinde yayınladı. 

Ahmet Arif, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek ve Küçük İskender, Bejan Matur, Karacaoğlan, Murathan Mungan, Behçet Necatigil'in de dâhil olduğu 71 şairin 107'i şiiri “Çöl” adlı kitapta bir araya geldi. Eserde Mesnevi'den de beyitler yer almakta. 

“Kenan Işık'ın Seçtiği Şiirler” adıyla Turkuvaz Yayınları'ndan çıkan bu seçkiye, Kenan Işık seslendirdiği 12 şiir ile farklı bir ahenk katıyor. Şiirleri seslendirenlerin arasında Funda Arar, İzel ve Zara gibi ünlü isimler de yer alıyor. 

Işık'ın Seçtiği şiirlerden bazılarını paylaşıyoruz: 


“Korku nedir bilmeyen aşk 
Kendi arzusu ile gam çölüne düştü 


O siyah çölde yollarını kaybettiler” Şeyh Galib 


Sevgilerde 

Sevgileri yarınlara bıraktınız 

Çekingen, tutuk, saygılı. 

Bütün yakınlarınız 

Sizi yanlış tanıdı. 

Bitmeyen işler yüzünden 

(siz böyle olsun istemezdiniz) 

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi Kalbinizi dolduran duygular 

Kalbinizde kaldı. 

Siz geniş zamanlar umuyordunuz 

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. 
Yılların telaşlarda bu kadar çabuk Geçeceği aklımıza gelmezdi. 

Gizli bahçenizde 

Açan çiçekler vardı; 

Gecelerde ve yalnız. 

Vermeye az buldunuz 

Yahut vaktiniz olmadı. 


Behçet Necatigil 


Bir Günün Sonunda Arzu 
Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümayan, Güller gibi... sonsuz, iri güller Güller ki kamıştan daha nalan; 
Gün doğdu yazık arkalarında! 
Altın kulelerden yine kuşlar Tekrarını ömrün eder ilân. 
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam Alemlerimizden sefer eyler? 
Akşam, yine akşam, yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam; Üstümde sema kavs-i mutalsam! 
Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam! 
Ahmet Haşim 
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HABER/BiLİM 


Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi ve Diyetik Bölümü tarafından 9-10 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu -Karbonhidrat Sayımı Programı'na Türkiye'nin pek çok üniversitesinin Beslenme ve Diyetik bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler katıl- 


dı. Biz de vakıf olarak, projelerimizi ve vak- 


v 


SABRİ ÜLKER 
GIDA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 


VAKFI 


Halk sağlığını ilgilendiren tüm konuları geniş bilimsel bir persfektifte ve uluslararası tanınmış bilim insanları ve kurumları ile işbirliği çerçevesinde ele alan 

ILSI ile ortak çalışmalar yürüten 

Türkiye'de bu konularda çok önemli yaklaşımlar geliştiriyor ve uyguluyor. Geliştirilen yeni mobil uygulama ve yöntemler, toplumun beslenme düzeni 

ve alışkanlıklarını tespit etme, yorumlama ve beslenme sorunlarıyla mücadelede bizlere ışık tutuyor. 


60 


fımızı sempozyumda anlatma imkanı bulduk. 


Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetik Bölümü tarafından 2007'den günümüze her iki yılda bir düzenlenen etkinlikte bir uydu oturum sahiplendik. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Beslenme ve Diyetik Bölüm Başkanı Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Tanju Besler ve Vakfın Beslenme ve Bilimsel İletişim Yöneticisi Dr. Burcu Aksoy “Beslenme Sorunları ile Mücadele Dijital Uygulamaların Önemi: Dengeli Beslenme Testi” konulu uydu sempozyumunun konuşmacıları oldu. 


Bu yıl, Ege ve Kâtip Çelebi Üniversiteleri tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi'nde, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıklardan korunma- da beslenmenin önemini masaya yatırıldı. 
Vakfımızın Bilim Kurulu Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler de konferans kapsamında sahiplendiğimiz uydu sempozyumunda, Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Geleneksel Yöntemlerin Güncel Bilimsel Normlarda Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yansımaları” konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı. 


Dünya genelinde gizli açlığa dikkati çekmek ve gizli açlıkla mücadele yöntemlerini ele almak amacıyla 20 -22 Mart tarihin- 


lerinde, Almanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Gizli Açlık Kongresini Türkiye'den izleyen tek kurum olduk. 

Konusunda uzman bilim insanlarının yanı sıra devlet temsilcilerinin, kurumların, kamu ve iş dünyasından temsilcilerin de katıum gösterdiği kongrede, gizli açlıkla ilgili önemli veriler de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. 


Vakfımızın, kongre kapsamında düzenlediği “Mobil Uygulamaların Toplum Sağlığının Geleceğine Katkıları” sempozyumunda gizli açlık gibi beslenmeden kaynak-U sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için kullanıma sunulan yeni dijital uygulamalar ele alındı. 

Türkiye'nin, kullanıcıya yönelik ilk sağuklu yaşam profilleme uygulaması olan Dengeli Beslenme Testimizi de beslenme dünyasına tanıtma fırsatı bulduk. 

Gizli Açlık Kongresi, 2013 yılından bu yana düzenlenen, beslenme alanında uluslararası öneme sahip bir kongre. Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölüm Başkanı Prof. 
Hans Konrad Biesalski tarafından düzenlenen kongre, gizli açlık meselesini gündeme getiren, boyutlarını tartışmaya açan alanın ilk organizasyonu. Sabri Ülker Vakfı'nın her sene katılarak, güncel gelişmeleri takip ettiği ve Türkiye'de yapılan son dönem çalışmalar hakkında bilgileri izleyicilerle paylaştığı kongrede bu sene de vardık. 

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleşen 3. Uluslararası Gizli Açlık Kongresi'nde, “Mobil Uygulamaların Toplum Sağlığının Geleceğine Katkıları başlıklı oturuma ev sahipliği yaptık. Oturumu, Vakfımızın Bilim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kongre Başkanı Prof. Hans Konrad Biesalski, gizli açlık ve sonuçlarına değinen sunumu ile açtı. Prof. Biesalski, gizli açlıkla mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Ayrıca oturumda, Dr. Mirjana Gurinoviç, besin alımının değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar konulu bir sunum gerçekleştirdi. 


“Dengeli Beslenme 

Testi” Tanıtıldı 

Oturumun son bölümünde vakıf olarak, Dengeli Beslenme Testi”ni katılımcılara tanıttık. Bireylerin beslenme durumunun değerlendirilmesi ve dengeli beslenmenin desteklenmesi için yürüttüğümüz “Dengeli Beslenme Testi” verilerini de paylaştık. 

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkın- 


Gizli açlık dediğimiz zaman, aklınıza ilk olarak ne geliyor? Mesela ““yiyorum yiyorum ama doymuyorum”? mu diyorsunuz? Doğru cevap maalesef bu değil. Gizli Açlık, vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanan, 


aslında bizim farkında olmadığımız bir açlık demek. 


ma Bakanlığı'nın, özel girişimi olan “Tek Dünya-Sıfır Açlık” (0ne World-No Hunger) gibi başarıyla yürütülen projeler ve girişimler de kongrede katılımcılara anlatıldı. 


Gizli Açlığın Maliyeti 

3 Trilyon Dolar! 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli beslenme sorunlarından biri gizli açlık. Yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan bir beslenme bozukluğu olarak ifade edilen gizli açlık, pek çok kronik sağlık sorunun da tetikleyicisi olabiliyor. Gizli açlık özellikle çocukları etkiliyor. 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre; 

e Heryıl, 5 yaş altı 7 milyon çocuk, gizli açlık sebebiyle hayatını kaybediyor. 


“Global arenada önemli bir yer edinmiş, yolculuğuna sağlam adımlarla devam eden bir gıda şirketi olarak işimizi geliştirirken, toplum sağlığına yaptığımız bu yatırımlar ile öncelikle Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda topluma fayda sağlamaya devam edeceğiz..." 


e Beslenme yetersizlikleri açısından, çocuk ve kadınlar en riskli gruplar. 

e Dünyadaki her 4 çocuktan 1'i bodur ve her 100 çocuktan 8'i ise aşırı zayıf. 

e Gizli açlık sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi ve önlenmesi içinse küresel GSHM'nin yüzde 3'ü yani tüm dünyada yaklaşık 3 trilyon dolar harcanıyor. 

e Ayrıca vitamin ve mineral yetersizlikleri küresel sağlık yükünün e 10'undan sorumlu tutuluyor. 

e Dünyada her yıl 18 milyon bebek iyot yetersizliği nedeniyle zihinsel engelli olarak dünyaya geliyor. 

© 807 bin çocuk da Avitamini, çinko veya diğer besin öğesi yetersizlikleri yani gizli açlık nedeniyle gelişim bozukluğu yaşıyor. 


Ali Ülker 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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KİTAP”TANITIM 


Beslenme Yalanları 


ve Gerçek Bilim 


Tim Spector 


Bilimsel gelişmeler sayesinde ortaya çıkan gerçeklere ve mikrobiyolojinin gizli 


dünyasına kapı aralayan 


kitap, yağ, kalori, vitamin ve besin maddeleri hakkındaki yaygın yanlış anlamaları açıklığa kavuşturuyor. 

Tim Spector, kişisel mikroplarımızı nelerin harekete geçirdiğini ve etkileşimlerini açıklayarak 

modern beslenmenin karmaşıklığını kavramamıza, bedenlerimizde 

doğal dengeyi yeniden kazanmamıza yardımcı oluyor. 
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DE dI KARAR 
Bi Kü 09 idiz Va 
WA BE: mms 

EET 


Hayatın başarısının sırrı düzenli ye- 


mektir. 

Kahvaltını düzenli yap başarıyı yakala. 

Süt içen kuwvetlenir. 

Öğünleri eksiltmeden al yoksa unutkan olursun. 

Sağlıklı beslen uzun ömre sahip ol. 

Hepimiz bazı beslenme tavsiyelerini yüzlerce kişiden yüzlerce defa dinlemişiz. 
Baktığımız her yerde kafa karıştırıcı ve çelişkili bilgiler var. Kime ve neye inanacağımızı bilmemek büyük bir sorun. Bazı diyet guruları bize düzenli ufak öğünler ve aperatifler yiyerek ara öğünler tavsiye ederken, diğerleri onlara katılmıyor ve mesela kahvaltıyı atlayarak zengin bir öğle yemeği yemek veya akşamları ağır öğünlerden kaçın- 


mak konusunda bizi cesaretlendiriyor. Bazıları işi diğer yiyecekleri dışlama noktasına getirip tek gıda diyetini (lahana çorbası içmek gibi) önerirken, lokmaları küçültmek amacıyla yalnızca çatal kullanarak kiloların uçup gideceğini iddia eden, “le forking” diye adlandırılan ve daha fazla çatal hareketi ile besinleri küçülterek yemeye dayalı bir Fransız diyeti de mevcut. 


Kötü Bilim ve Büyüyen 

Bel Ölçüleri 

1980'lerden beri uzmanlar bize sürekli olarak, hangi miktarda olursa olsun yağli gıda tüketmenin bizim için zararlı olduğunu söylüyor. Bu kampanya çok etkili oldu ve gıda endüstrisinin de yardımıyla birçok ülkede tüketilen toplam yağ miktarını azaltmaya başardı. Ama buna rağmen, obezite ve diyabet oranları daha hızlı bir biçimde arttı. O halde tüm bu birbirinden farklı ve çelişkili bilgiler karşısında kafamızın karışması -asitli içeceklerden, şekerden meyve sularından, yağdan etten, karbonhidrattan uzak durun- ve geriye maruldan başka yiyecek hiçbir şey kalmadığı fikriyle baş başa kalmamız şaşırtıcı değil. 


Önerilerin her zaman yanlış olduğunu söylemeyen yazar, söz konusu sağlık ve diyet olunca, resmi” öneri ve tavsiye verirken çok daha ihtiyatlı ve eleştirel olmak gerektiğini hatırlatıyor. Detaylı tetkik ve araştırmalara rağmen beslenme biçimimiz küresel olarak bozulmaya devam ediyor. 

Eksikliğini duyduğumuz şey, beslenmenin ve diyetlerin ardındaki bilime dair daha geniş kapsamlı bir anlayış. Çoğu diyet, dar bir geleneksel görüşe veya basit bir gözlem ve şarlatanlığa dayanıyor, ama bi- 


reyler ve onların gıdaya verdikleri fizyolojik tepkiler arasındaki büyük farklılıkları açıklamadan kalıyor. Eğer diyetimize takdim edilen her yeni işlenmiş gıda bir ilaç şirketi tarafından üretilen bir ürün olsaydı ve obezite de bir hastalık olarak etkilenmiş olsaydı, bu gıdanın faydaları ve riskleri üzerine bol miktarda veriye sahip olurduk. Fakat gıda konusunda, en sentetik kimyasal karışımlar için bile böyle bir korumaya sahip değiliz. 


Aynı Besinden Kilo 

Alanlar ve Zayıflayanlar 

Beslenme bilmecesinin kayıp olan koskoca bir parçası var. Neden birisi belirli bir yemeği düzenli olarak yiyerek kilo alabilirken bir diğeri tamamen aynı yemeği yemesine rağmen kilo verir? İnce insanlar şu anda çoğu nüfus içeresinde azınlığı oluşturuyor. Onları “normal” fazla kilolu insanlar- dan bu kadar farklı kılan nedir? 

Bunun cevabı içtikleri sudan kullanmış oldukları antibiyotiğe kadar pek çok etken- de gizli olabilir. 


Sular ve Antibiyotikler 

Kitap, içtiğimiz sulara dair de önemli bilgilere yer vermekte. Örneğin su şirketleri, sularda bulunan antibiyotiklerin zararlu olmadığını savunurken yönetimler de sularda bulunan antibiyotik ve bakteri mik- 


tarlarının zararlı olmadığını açıklıyor” di- 


yen yazar bu açıklamaların bilimsel tarafını sorguluyor. Yönetimler sadece sizin iyiliğinizi düşünen yüce organlar ise sorun yok' diyen Spector, sularda antibiyotik ve dirençli bakterileri filtreleyebilecek hiçbir sistem olmadığının altını çiziyor. 


Antibiyotikler sadece bağışıklık sitemine zarar vermiyor, mikroplarınızın miktarı azalıp diyete döndüğünüzde bile antibiyotik kullanmayanlardan daha kilolu oluyorsunuz. İlacın toksik etkisi değil bağırsak mikroplarındaki değişiklik kilo alımına yol açıyor. 

İşlenmiş gıdalar ve şekerli yağlı besinler kadar bu gibi hususların da pek çok konuda etken olduğunu bu kitabı okuyunca daha iyi anlıyorsunuz. 


Vitaminler 

Vitaminlerin sandığımız kadar etkili olmadığını C vitamini yerine çinkonun daha etkili olabileceğini aktaran son araştırmalar da kitapta yer buluyor. Kitaptan, hamilelikte kadınlar için özel olan folik asitin dahi fazla alındığında bazı koruyucu genleri bozan etki yapabileceğini öğreniyoruz. Çalışma sayesinde aşırıya kaçmaktan sakınma- nın önemini kavrayarak dengeli beslenme- ye dair bilimsel veriler üzerinden doğru bilinen yanlışları da öğrenmek mümkün. Taze meyve ve sebzenin önemi ise her yeni bilimsel araştırmaya rağmen yerini koruyor. 


DALI 


Dünden Bugüne Yarın İçin 


Muhammed 
Gazali 


İSLÂMİ HAYAT ve SORUNLARI 


Muhammed Gazali 


İslâm'ı müdafaa edenlerin eksikliği; cesaretsizlik ve ihlassızlıklarından değil, derin tecrübe ve güzel bir şekilde fıkhı bilmeyişlerindendir. 
Bugünkü Müslümanların durumu yeni doğmuş hastalıklı bir çocuk gibidir. Bu hastalığı gidermek biraz zaman alacaktır, ama neticede -İnşallah- Müslümanlar tekrar yüce sahabe ve tabiinin yaşadığı günlere kavuşacaklardır. 

Gençlik ileri atılmalı, mücadele etmeli ve önüne çıkan tüm engelleri kırmalıdır. Bir veya birkaç atılımdan sonra zafer onlara tebessüm edecektir. Biz gerçekten Allah Teâlâ'nın insanları yarattığı fıtrat üzere miyiz, yoksa daha önceki kavimlerin hastalıklarını mı üzerimizde taşıyoruz? Dosdoğru yol olan “Sırat-ı müstakim”den sapmış mıyız? Tekrar doğru 

yola dönmek istersek hangi prensipler bizi bu yola ulaştıracak? 
Pek çok sorunuzun cevabını bulacağınız bu kitabı 

yazar; İslâmi alanda çalışma yapanlara küçük bir ışık 

tutması için yazdığını belirtiyor. 


www.ktpkitabevi.com 


HABER sanar 


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yer alan 'nde açıldı. Kanadalı sanatçı ve yazar Laurelie Rae, Türkiye ve İstanbul'a aşık olmasının nedeninin, tarihi mozaik ve gelecek umudu olduğunu söyledi. 


İstanbul'daki eserlerin yanı sıra fark-U illerde bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi ve dergâhı, Eski Cami, Yeşil Cami, Mihrimah Sultan Camii ve Divriği Ulu Camii-Daruşşifa gibi Selçuklu ve Osmanlı Devleti'ne ait eserler çizim ile yorumlandı. 


Laurelie Rae, Anıtlar gördüm, büyük antik kalıntılar. Her harap olandan bir şeyler öğrendim, her binadan bir şeyler özümsedim.” diyor. 

İllüstrasyonlarında, Türkiye'nin kendisi için açık hava üniversitesi olduğunu fakat bu kez kalbiyle ve elleriyle İstanbul'u öğrendiğini belirtti. 

Rae, Umarım bu çizimler ve resimler, 


Kanadalı sanatçı ve yazar 


Laurelie Rae iyice eskimiş ama yeni keşiflere açık bir yolun gezginleri için bir arkadaş olur.” diye konuştu. 


Serginin, Türk sanatseverler için üretilmiş bir proje olduğunu ve 4 yıldır üzerinde çalıştığını anlatan Rae, mimarinin nasıl göründüğü ile değil ne hissettiği ile ilgilendiğinin altını çizmekte. 

Sergide, İstanbul'da yaşayan sanatçının Türkiye'nin Sivas, Konya, İstanbul, Bur- sa gibi tarihi zenginliği olan şehirlerde bulunan tarihi zenginliklerinden esinlenerek yaptığı illüstrasyon çalışmaları da yer alıyor. Sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebi- 


lecek. 


64 


HABER/siNEMA 


DLANEÇ KRUGER- 


BA 


—— e 
Un tilm de FATIH AKIN 


Türk kökenli yönetmen 
Fatih Akın'ın, ırkçı örgüt Neo Naziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısında 
Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman 

bir kadının hikâyesini anlattığı filmi 
Cannes'da aldığı en iyi kadın oyuncu ödülünün ardından şimdi de 
Altın Küre'ye aday. 


Türkiye'de 2 Şubat'ta gösterime girecek olan film, yabancı dilde en iyi film kategorisinde Altın Küre'de yarışacak. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Drama Film kategorisinde bu sene Dunkirk', The Post, Call Me By Your Name', Shape of Water' ve Three Billboards' filmleri yarışıyor. Guillermo del Toro'nun Shape of Water' filmi 7 dalda Altın Küre adaylığı ile bu senenin favorisi olarak gösteriliyor. 


Her sene Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından televizyon ve sinema dünyasının başarılı filmlerinin ödüllendirildiği yarışmada, yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 
25 kategoride ödül veriliyor. 

Paramparça'nın dünya prömiyeri 26 
Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılmıştı. Paramparça', başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandırmıştı. 


Eşi ve oğlu bir patlamada ölen ve bu cinayetin perde arkasını araştıran Katja'nın adalet arayışını konu edinen Paramparça”, Türkiye'de de 2 Şubat 2018'de vizyona girecek. 
Film, ayrıca Oscar'da yabancı dilde en iyi film dalında Almanya'nın adayı olarak yarışıyor. 


Paramparça'nın başrol oyuncusu Diane Kruger 


Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU), ırkçı Neo-Nazi terör örgütü ilk olarak, 4 Kasım 2011'de Eisenach / Thüringen'de üyelerinin gerçekleştirdikleri ve başarısızlığa uğrayan bir banka soygununun ardından intihar etmeleriyle ortaya çıktı. O güne kadar Alman polisi, örgütü soruşturmamıştı... 

"Burada istenmiyorsun' mesajı salt bu örgütün yaklaşımı değil daha yaygın bir önyargının dışavurumuydu. 


Alman resmi görüşünde ve sanat camiasında, örgütün ve Alman toplumunun bir kesiminin önyargısının benimsenmediğine dair temsili bir anlamı olan Akın'ın Paramparçası, bu açıdan da önemli. 


Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak diğer filmler arasında İsveç, Alman ve Fransız ortak yapımı olan The Sguare (Kare) isimli film de bulunuyor. The Sguare, Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmıştı. Film ayrıca bu sene düzenlenecek 90. Akademi Ödülleri'nde Oscar alabilecek favori aday olarak görülüyor. Film Avrupa Film Akademisi tarafından bu sene verilen ödüllerde 6 kategoride başarı elde etmişti. 


HABER/FİLM FESTİVALİ 


1982 yılında bir 
sinema haftası olarak başlatılan, İstanbul'un en uzun soluklu, 
Türkiye'nin 

en büyük sinema etkinliği 


tarihleri arasında yapılacak. 
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MARİONENAGROU? 


Türkiye yapımı filmler için 37. İstanbul Film Festivali'ne başvurular açıldı. Festival programında Türkiye Sineması bölümünde 
yer alacak filmler için son başvuru tarihi 25 
Ocak 2018. 

Türkiye Sineması bölümünde yer almak için başvurular internet üzerinden yapılıyor: https://vp.eventival.eu/iff/2018 

Festivale filmiyle başvurmak isteyenlerin, önce Ziyaretçi Sayfası hesabı oluşturması gerekiyor. Ziyaretçi Sayfası oluşturduktan sonra kişisel bilgileri güncelleyerek akreditasyon talebi yapılıyor. 

37. İstanbul Film Festivali'nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler; Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. 

Ulusal Yarışma'ya katılan filmlerin de- 


ğerlendirilmesi sonucunda En İyi Film'e 'Altın Lale Ödülü' veriliyor; ayrıca Jüri Özel Ödütü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. 

37. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Nil Kural, Kaan Karsan ve Esin Küçüktepepınar'dan oluşuyor. 


, TARIK TUFAN İ TARIK TUFAN 


— Hayal Meyal cev. Dİ Kraliçenin! Pireler f 


TARIK TUFAN 


EDEBİYAT Bir Adam Girdi Şehre Koşarak 


Tarık Tufan etkileyici diliyle, okuru çarpıcı hikâyelerin 


dünyasına çağırıyor. pretiitap 


/profilkitap 


/profil kitap (0) 


Iki Dil Bir Kitap 
Osmanlıca ve Günümüz Türkçesi 


Kültürümüzün önemli temsilcileri tarafından kaleme alınmış bu eserler, Osmanlıca asılları ve Günümüz 


Şâhmerân Hikâyesi en Tü rkçesiyle bi rara d a. 
(192 sf.) (128 sf.) 


İlmihâl Tütinâme'den Hikayeler Vatana Dâir Hz. Peygamber ve Zamânı Seçme Şiirler Ahmed Cevdet Paşa Süleymân Tevfik Süleymân Nazif Tâhirü”l-Mevlevi (96 sf.) 
(128 sf.) (96sf.) (96 st.) (128 sf.) 


a “© 


Safahât'dan Seçme Hikâyeler Altun Çiftlik Çobanın Definesi 


i Şe 


Safahât'dan Seçme Şiirler H 
Ali Emiri Mehmed Akif Ersoy Mehmed Akif Ersoy Mustafâ Rahmi Süleymân Tevfik 
(160 sf.) (128 sf.) (160 sf.) (128 sf.) (96 sf.) 


Nasreddin Hoca'dan Hâtıralar 


Dört Halifeden İnciler Karagöz Fıkralarından Melik Şâh ile Gülli Hân'ın Manastırlı Rifat Bey Seçmeler Hikâyesi Seçme Fıkralar Sâmi Paşazâde Sezâi 
(144 sf.) Burhân Câhid (128 sf.) (144 sf.) (80 sf.) 


(240 sf.) 


Nâmık Kemâl'den Hikmetli Sözler Terci-i Bend Terkib-i Bend “Ahlâk ve Toplum 


Türk Dilinde Darb-ı Meseller o Cenâb Şehâbeddin'den k Gümülcineli Esad Seçme Metinler Seçme Şiirler Ana Baba Nasihatleri Ziyâ Paşa İsmâil Hakkı 
(144 sf.) (72 sf.) (96 sf.) Sâlih Sâim (160 sf.) (200 sf.) 
(96 st.) 
BEYAN YAYINLARI 
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